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Elazığ halkı 


(ankora navon ———— 


Güçlüklerin altından kalkılabilir 


Nuri Çolakoğlu 


| 
i Vitrinler renk renk, çeşit çeşit 
| malla dolu. Muazzam Sony müzik 
| setleri. Meyve suyu sikacakları, mikserler ve adı bilinmeyen görülmedik i Alman mutfak eşyaları, Fransız kon-Havana puroları, Seiko saat- 


lerin akla gelebilecek her çeşidi, otomobil yedek parçaları, Gaziantep şe- ` hir merkezinde pasajlardaki 10V0'e yakın dükkan yabancı mallarla dolu. | Aynı şeyi daha farklı bir düzeyde İstanbul'da Şişli, Osmanbey Nişanta- | şı'ndaki bazı dükkanlar için de söy- | 


(Devamı Sa 7'de, Sü.X'de) 


yakları m lay A ri TE ap alemi İs 


Pes doğrusu... 


4 
Cemal Şener'in 79 


15 
milyonluk 


Niğde 
Cezaevinde 
Yattığı ortaya çıktı 


© "Yedek soyguncu” 


soygunla 


ilgili olarak 


arıyordu 


F Nat 44 


Dev-Solculara şöyle diyordu: 


olarak aranan Cemal 
Şener, "pes doğrusu polisin suçluları bulmada ne kadar objektif olduğu ortaya çıkıyor” dedi 


NİĞDE (ÖZEL) 

8 Mart tarihli bir gazetede 15 milyonluk soygunla ilgili listede "yedek olarak" yeralan Cemal Şener adlı yurttaş, gazetemize açıklamada bulunarak, 27 Aralık 1978' 
den bu yana Niğde cezaevinde bulunduğunu söyledi. Cemal Şener yaptığı açıklamada özetle şöyle dedi: 

"Ben 27 Aralık 1978 
gününden beri tutuklu bulunuyorum. Halen de Niğde Cezaevindeyim Şüphesiz bu soygunla ve adı geçen örgütlerle en 

(Devamı sa.7, sü.4'de) 


tonua Aal lawandu (Aydiık Garesne) 


A Mark 1639 göl dan gereklere Gerrakpasa Soygunu Me Kai) “MİYOM SONA IGU AOMALEO' gisesirde  İsmimde Geğmeledir, 

Bau 23 Aralik 1939 Görünen basi Yorum. Halende Mhẹde C e adi gegn örgütlerle 


aomaular" #rsksinde isimin geç ları bulmada he kadar ^ yep pi MPN kerhal, Graevinde $ hu Tavanda ie bi Duna da batlabé He yenik Bi, Şu auda 


jugu Güre Surlust* hatda f PE kiht Supsi 

Ru dwuw h gpa Eylemine 


Kapalı Gacı) 
Smas Kesu 
Pipe 


CEMAL ŞENER’ IN NIĞDE CEZAEVINDEN GÖNDERDİĞİ MEKTUP 


Maliye ve Ticaret Bakanları tartışa dursun Welis-Fargo borcu geldi çattı 


Dağılan CENTO ve ihtiyaç 


D v P . | 
AKİSTAN ve İran CENTO'dan çekildiler. 
CENTO'nun hayatı böylece sona ermiş 

oldu. 

CENTO, ABD emperyalistleri tarafından kurdurulmuştu. O zamanki adı bilindiği üzere Bağdat Paktı idi. Amaç, ABD'nin Orta Doğu daki hegemonyasını güvence altına almaktı. 

Bugün Orta Doğu'nun manzarası Bağdat Paktı'nın Kurulduğu yıllardan çok değişiktir. ABD emperyalizmi bölgemizde ağır darbeler yemiştir. İran halkının Şah diktatörlüğüne karşı zafere ulaştırdığı devrim, ABD'nin gerilemesini iyice gözler önüne serdi. 

Dünya çapında stratejik bir taaruza geçen Sovyet sosyal-emperyalistleri, bu durumdan 

(Dev 


1 sa.7 , sü.9'da) 
Gla re 


ANKARA (ÖZEL) 
Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu ile Ticaret Bakanı Teoman Köprüler arasında büyük tartışmalara neden olan Amerikan Wells-fargo Bankasına olan borcun ikinci taksidi de geldi. Bugün ödenmesi gereken ikinci taksit için Maliye Bakanlığı yetkilileri bir yandan borcu ertelemeyi, bir yandan da borcun erte- 
(Devamı sa.7, sü.3'de) 


Hükümet, 
CENTO’ dan 


ayrılma kararı aldı 


ANKAKA (ÖZEL) 

İran ve Pakistan'ın ayrıldıklarını açıklamaların- dan sonra dün de Bakanlar Kurulu CENTO'dan ayrılma kararı aldı. Bakanlar Kurulu toplantısından önce bir açıklama yapan Başbakan Ecevit toplantıda, dün sabah olağanüstü toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nun fiilen etkinliğini yitiren (Devamı sa.7, sü.3'de) 


BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 


Huku ne yapacağını bilmiyor 


Ecevit, dün de işadamları ve sendikacılarla ortak toplantı yaptı 


© Tedbirler paketinin bu hafta sonu açıklanmasının çok güç olduğu söyleniyor 


© Hükümetin üzerinde birleştiği somut bir paket yok. Maliye Bakanlığı, DPT, sanayiciler, tüccarlar, sendikacılar farklı şeyler istiyorlar 


e Tartışmalar sürüyor. Ama tüp yok... 
Benzin yok... Gaz yok... Yağ yok... 
ilaç yok.... Yok... Yok... 


HABER MER KEZI 
Hükümet, sanayi çet releri ve işçi temsilcil ri dün tekrar bir araya gel di. Dünkü toplantıda, hü kümetin DPT'ye hazırlat tırdığı, “Ekonomiyi Güç lendirme Programı gö rüşüldü. Toplantıda, sa nayiciler ve Türk-İş hü kümete hazırlanan prog ram konusundaki görüşlerini içeren birer rapor sundular 
Ekonomik önlemler konusunda hükümet çev relerinin tam bir anlaşmaya varamadıkları, hü kümetin bu konuda so mut bir programı olma dığı, devalüasyon, DÇM ler, yabancı sermaye. 
KİT ürünlerine zam ve ücretler konusunda hükümetin kararsız olduğu bildiriliyor 


GENİŞ HABER 
5.SAYFAMIZDA 


Akaryakıt zammının bu hafta sonu açıklanacağı söyleniyor 


ANKARA (ÖZEL) 
Hükümetin akaryakıt tüketimini sınırlamak amacıyla almayı planladığı önlemlerin bu hafta sonu açıklanacağı söyleniyor. , Bu önlemlerin başında uzun zamandır hazırlıkları tamamlanmış olan zam kararının olduğu bildiriliyor. Akaryakı- ta yapılacak zammın yüzde 50 civarında olması bekleniyor. 

Hükümetin almayı planladığı ve önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen bir dizi ekono- 


mik önlemin arasında akaryakıt tüketimini sınırlayıcı önemlerin 


(Devamı sa.7, sü.7'de) 


1 6 her kuruluş 
MART1979 | ayrı telden 
350 KURUŞ 


çalıyor 


met 


1-DEVALOASYON: 


ithalatla uğraşan sanayici ve tüccarlar istiyor. Hükümet kararsız, dış kredi karşılığında yapmaya razi 


2-DÇM' LERIN DURUMU: 


Maliye Bakanlığı, sanayiciler düzeltilerek kullanılmasını istiyor. DPT, ticaret çevreleri karşı çıkıyor. 


3-YABANCI SERMAYE KONUSU: 


Sanayiciler teşvik edilmesini istiyor. Bazı çevreler muhalefet ediyor. 


A-KIT ORONLERINE ZAM KONUSU: 


Hükümet ve sanayiciler zam istiyor. Bazı genel müdürler. ticaret çevreleri ve işçi kesimi karşi çıkıyor. 


5-OCRETLERIN DONDURULMASI: 


yk hakla 
Sanayiciler istiyor, işçi kesimi muhalefet ediyor. 


Bir kap yemek için saatierce tüpgaz kuyruğunda bekleyen Döndü nine. 
: (Fotoğraf: Can SAN) 


"Fevzi Çakmak'ta gökte yıldız bırakmadınız" 


Önlem paketi konusunda 


yarin 


d baas 


Avrupa'daki terör ağı: İtalyâ'da KIZIL TUGAYLAR Almanya'da BAADER MEINHOF Türkiye'de 
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DEMİREL: 
"Tek başına 


iktidara gelmeyi 


amaçlıyoruz” 


Zi 


TÜRKEŞ: 
AP ve MSP'ye "kışkırtmalara kapılmayın, 


© Kuntay, "erken seçimin 


şartları vardır” dedi 


Korsan radyo, Irak'ta Sovyet desteğinde bir “bahar ihtilalinden söz ediyor 


“Kürdistan'ın Sesi” adlı Moskova yanlısı bir korsan radyo faaliyete geçti 


ANKARA (OZEL) 

27 Şubat günü "Kürdistan'ın Sesi" adıyla yayına başlayan bir korsan radyo Irak'ta gerçekleştirilecek bir "Bahar İhtilalinin'' propagandasını yapıyor. Radyonun gerçekleştirilecek | ihtilalin Rusya tarafından desteklendiği şeklinde vayın “(Devamı sa.7, sü.4'de) 


DGBF, gençleri 
16 Martta 
tertiplere karşı uyardı 


Bazı sahte solcu grupların gösteriler yapacakları söyleniyor 
Yazısı 5. sayfada 


3 Ero r 
33 33 ROR 
a s 


49 grupla, bilinen ve 
bilinmeyen ” Sol”. Ama yığınlarla genci ardından sürükleyen ” Sol”. 

”Sol” nasıl birleşecek? 

le ae ei m bi E e 
2.Sayfa AYDINLIK. 
MECLİSİ' nde 


tartışmaya açıyoruz 


a 


~ Aydınlık meclisi 


SOL NASIL BİRLEŞECEK? 


49 gruplu,bilinen ve bilinmeyen 
“sol”, Solun sahtesi. Solun gerçeği. 
Ama yığınlarla gençleri ardından sürükleyen "sol", Ülkenin bağımsızlığı, özgürlüğü için mücadele eden gençlerimiz. Ama yanlışın peşinde, ama doğrunun peşinde. 49 grubun ardındaki gençlik. Ve gençlerin ana babaları. Ve uyanan Türkiye insanı. 
Herkesin kafasında bir soru: 

"Sol nasıl birleşecek?" "Sol içindeki ayrılıklar ne zamana dek sürecek?" 

Avnı mahallede yetişen, aynı o- 


kullarda, aynı sıralarda yanyana oturan ama birbirine düşman edilmiş, ama Türkiye'nin bağımsızlığını isteyen gençlerin kafasındaki soru 


bu. 
Sol nasıl birleşecek? 


Tartışmada bütün görüşlere yer verilecektir. 

Solun birliğini isteyen bütün okuyucularımızın bu tartışmaya katılma» sını ve görüşlerini yazmalarını dileriz. 
Solun birliğine katkıda bulunmak dileğiyle... 


söz öğrencinin 


hocası, Öğretmenler Kurulunda ne der? 


Söz öğrencinin köşenizde yayınlanan bir ortaokul öğrencisinin mektu- bunu döne döne okudum. Arkadaşımız oldukça canalıcı noktalara değinmiş. Ama ahlak notunun neden üç olduğunu anlayamadım. Hocası olsaydım ona üçü, sen dünyaya yanlış açıdan bakıyorsun diye verirdim. Bu konuda hocasına hak vermek gerekir. Ama şu da bir gerçek ki arkadaşımız dünyayı olduğu gibi görüyor. 
Ahlak kitabı ise, bilim düşmanlığı ile dünyayı altüst ediyor. Diyelim arkadaşımız ahlak dersinden kaldı ve bir öğretmenler kurulunda sayın hocala- kitabını rehber alan bir öğretmen, rımız bu konuyu tartışıyorlar. Ahlak pekala böyle de konuşabilir. Benim hocası ne der acaba? düşündüğüm nokta şu: Acaba bu kitabın yazarı makinadan uzak, ileriyi düşünmeden mi yaşıyorlar? 


laştıran, böylelikle ahlakımızı bozan makinalar kullanıyor. Okula otobüsle gidip geliyor, hatta bazan d lmuşa bindiğini de görüyorum. Ayrıca şu konuya önemle değinmek istiyorum: Bu çocuk elektrikli hesap makinası ve saat kullanıyor. Takunya yerine ayakkabı giyiyor. Yemeğini çatalla yiyor. Bu çocukla ahlak kalmamış. 
Arkadaşlarım, bunun bir üst sınıfa geçmesi diğer çocukların ahlakına zarar verebilir. 


Sakın gülmeyin, böyle bir ahlak 


Belki de şöyle der: Arkadaşlar, bu çocuğun sınıf geçmesine kesinlikle müsaade etmeyeceğim. Çünkü bu ahlaksız! Toplumumuzda hayatı kolay- 


BASIN 


REHBERİ 


Yeni Içtihatlarta 


3.BASKISI ÇIKTI 


Basın Kanunu. Basın-iş Kanunu. Basın Ahlâk Yasası. Matbaalar Kanunu. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu. Resmi İlân-Reklâm ve Basın Mevzuatı. Gazetecilikle Ilgili kitaplar hakkında bil- 


gile BU KİTAPTA 


Fiyatı: 60 TI .Ödemeli 70TL. 


Yılmaz Naci 
İstanbul Erkek Lisesi 


SÜMERBANK NAZİLLİ 
BASMA SANAYİİ 
MUESSESESİ 


Vater Baraban Takum 

ve Çekim sistemi imal 

ettirilecektir, 

Müessesemiz iplik unitesi için, 

1-10 Takım Vater Atkı makinaları barabanı 

2-39 Takım Vater Atkı makinaları çekim sistemi parçaları imal ettirilecektir. 

Teknik reslm ve şartpame Muessesemiz Tica- 
'ret Müdürlüğünde görülebilir, Taliplerin 1 ay opsiyonlu kapalı tekliflerin, 2.4.1979 tarahine kada” Müessesemize göndermeleri rica olunur. 

Müessesemiz 


Büton kitapçılarda arayınız. Ödemeli isteyiniz. 
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ihaleyi 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iediğine vermekte ser. 
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LHAN Selçuk nihayet beklenen yazısını yazdı. 8 Mart tarihli yazısında Çin'i ayıplıyor. "Kocaman Çin, küçük Vietnam'a saldırmış” "yıllardan beri Amerikan emperyalizmine karşı savaşan" Vietnam'a bu yapılır mıymış; "Pekin yöneticilerinin" o yaptıkları Mao'nun "Çelişme Üzerine" yazısına aykırıymış; "Tüm dünyanın yöneticileri Pekin yöneticilerini kınamış ve ayıplamış"; "'Çin'in saldırısı Mao'nun kemiklerini sızlatan bir ayıp gibi Pekincilerin siciline yazılmış". 
İlhan Selçuk'a kalsa Vietnam'ın başı okşan- 


malıdır, yaptıklarının karşılığı olarak. Hatta Çin yöneticileri Viet- 


namlı Rus kuklalarının yollarına Pekin'e kadar halılar döşemeli, onlara istedikleri kadar toprak bağışlamalı ve bir dediklerini iki etmemelidirler. İlhan Selçuk'un diyalektiğine uygun olan bu imiş. Son zamanlar- da Rusya'nın hesabına gelmeyen hiç bir şey onun diyalektiğine de uymuyor. İlhan Selçuk "kocaman Çin'in Vietnam'a saldırması" sözlerle okuyucuyu acındırma- ya çalışacağına, o küçük Vietnam'ın Çin'e kabadayılık taslarken kime ve neye güvendiği sorusunu aydınlatmalıydı. Gerçek- 


ILHAN SELÇUK'UN AYIBI 


Hasan Yalçın 


Türkiye İşçi Köylü Partisi Merkez Komitesi Üyesi 


leri araştırmak nivetinde olsaydı, yapacağı iş buydu. 

Vietnam'ın Rusya'nın aleti olarak ve onun hesabına bölgesel hegemonyacılık yaptığı ve komşularına (| saldırdığı herkesin bildiği bir gerçektir. Laos'u bu şekilde boyunduruğunun altina aldığını, Kamboçya' yı işgal ettiğini ve Çin'e karşı tertiplere giriştiğini İlhan Selçuk dahil herkes biliyor. İşte bu sebeple Çin'in cezalandırma harekatı küçük Vietnam'dan çok, onun efendisi Rus sosyal-emperyalistlerine karşıdır. Brejnev ve her yerdeki taraftarları öfkeyle homurdanarak, onlar da bu gerçeği doğruladılar. 

Marksizm adına konuşmaktan çekinmeyen 
İlhan Selçuk'un yazısında bu gerçeklerin izine bile rastlanmıyor. Tam tersine, Rusya'yı örtmeye ve Vietnam'ı Rusya'ya bağlayan halatları gözlerden saklamaya çalişiyor. O Çin ile Vietnam'ı dünyadan kesip çıkarıyor ve Vietnam saldırganlarına sosyalist yaf- 


HALKIN SESİ 


KONYA 


Ülkücüler yırtıkları gazetemizin $. sayfasını okumaktan kendilerini 

alamadılar 


Ben Konya'da devamlı gazelemiz Aydınlık'ı okuyan bir devrimciyim. 
Gündüzleri eczanede çalışıyorum, geceleri de okulda okuyorum. Geçenlerde birinci dersten sonra teneffüse çıkmıştım. 
Zil çalıp da içeri girdiğimizde çantamı masanın üstünde buldum. Açtım baktım, içinde gazete yok. Araştırdım, tanıdığım iki tane ülkücü gazetenin sekizinci sayfasını yırtmışlar, okuyorlar. 
Yanlarına varıp gazeteyi istedim, verdiler. Yalnız sekizinci sayfayı vermediler. Ben de doğrulukla “o parçayı ver de kötü 


MESELESİ 


* BASIN KARTI ÇE- 
ŞİTLERİ 

* BASIN KARTI KIM- 
LERE VERİLİR 

* GAZETECİDE ARA- 
NAN NİTELİKLER 

* MÜRACAAT ŞEKLİ- 
ISTENEN BELGE- 
LER 

* BASIN KARTI IS-TISMARCILARI 

BU KİTAPTA 

yeni BASIN KARTLARI 

YÖNETMELİĞİ ve BA- 

SIN KİTAPLARI KATA- 

LOĞU ile birlikte kitapçınızdan isteyiniz 


15 TL. POSTA PULU 
karşılığında gönderilir. 


Adres: Yusuf Tavus, 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Istanbul 
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Dağıtım: Sirkeci - Istanbul 


olmayalım” dedim. Ondan sonra bana bir daha bu gazeteyi almayacaksın, okuma ksın dediler. Ben de “kimse engelleyemez, ben istediğim gazeteyi alır, okurum" diye karşılık verince “seni döveriz, hirpalarız” gibi tehditler savurdular. 

Bir Okuyucu 


SİVAS 


tası asıp "sosyalist bir ülke diğerine saldırır mı?" 
diye soruyor. 

Vicinam Kamboçya" 
ya saldırıp işgal ederken İlhan Selçuk neredeydi acaba? Adama "Kamboçya nasıl bir ülkedir" diye sormazlar mı? Kamboçya hem küçük, hem de İlhan Selçuk'un Vietnam için söylediği gibi "ABD emperyalizmine karşı yıllarca savaşmış" sosyalist bir ülkeydi. Bırakalım Marksist olmayı, tutarlı bir insan olmak için de İlhan Selçuk'un Kamboçya'nın işsalini iki kelimeyle olsun eleştirmesi gerekmez miydi? Ama tıs bile çıkarmadı. 

Sosyalizmde başka ülkelerin iç işlerine karışmak, başka ülkeleri işgal etmek, hegemonya peşinde koşmak, devrim ihraç etmeye kalkmak yoktur. 
İlhan Selçuk ise bütün bunları yapanları savunmak için Marksizmi kullanmaya, Mao Zedung' 
dan alıntılar yapmaya kalkışıyor. Marksizm her isteyenin, istediği yöne sündürebileceği bir lastik değildir. Şu İlhan Selçuk da Marksizmin 


yakasını bırakmadı gitti. Brejnev emperyalistlerine yaranmasını Marksizm şemsiyesi altına sokmaya boş yere uğraşıyor! 
Ihan Selçuk, 1968' 
de, Çekoslovakya'yı işgal eden Rusya'ya karşı çıkmıştı. Hey gidi günler hey. Aradan geçen on yıl devrimci ruhu kemirdiği ve devrim ateşini söndürdüğü için, on yıl öncekinden on defa, yüz defa daha saldırgan olan Rusya savunulabiliyor. 
Sovyet sosyal-emperyalistlerinin Küba'yı paralı asker haline getirip, Afrika halklarının başına musallat etmesi de İlhan Selçuk'un devrimciliğine sığan bir olgudur. İlhan Selçuk CIA'nın darbeler tezgahlamasına karşıydı, ama Brejnev'in Afganistan ve Güney Yemen'deki darbelerini pekala sindirip o destekleyebilmektedir. Şimdi Güney Yemen, Kuzey Yemen'e saldırıyor. Binlerce Rus ve Kübalı asker Güney Yemen'e gidiyor saldırganı desteklemek için. İlhan Selçuk'ta gene ses yok. 
Boğazlarımızdan geçen savaş gemilerinin nereye 


gittiği ve hangi felaketi hazırladığı da "devrimci" yazarımızı fazla ilgilendirmiyor. Hatta buna karşı çıkan yurtseverlere laf dokundurmaktan kendini alamıyor. 


Bütün bunların ne Marksizmle, ne devrimcilikle, ne de yurtseverlik- le ilgisi yoktur. Dünyanın bir numaralı emperyalistini desteklemek „sadece Brejnev'in kara kaplı kitabında vardır. İlhan Selçuk'un da okuduğu kitap herhalde budur. 

“Tüm dünyanın devrimcileri kınamış ve ayıplamış". Bu cümle bile İlhan Selçuk'un yerini tespite yeter. Çin'in cezalandırma harekatını Rusya ve kuklalarından başka kınayan olmadı. 

İlhan Selçuk başkalarına "ayıp" dağıtmaktan vazgeçmelidir. Çünkü en büyük ayıp, en utanç verici davranış on sene önceki anti-emperyalist itibarını, yurdumuzun en azgın düşmanına peşkeş çekmektir. Halkın gözü ne kül serpmek, gerçeği görmesini önlemek için kendi vücudunu bir perde haline getirmektir. 


Sicil meselesine gelince, herkes kendine göre bir sicil tutuyor. Türkiye halkı da 8 Mart tarihli yazısını İlhan Selçuk'un sicil dosyasına atmıştır. 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal'a açık mektup 


M.T.A Enstitüsü kamu kuruluşu mu, derebeylik mi? 


Y 
POLATLI ANKARA 
Bizler «Polatlı M.T.A. 


Anbarlama ve Bakım Ekip Şefliğinde çalışan işçileriz. Bundan önceki işyerimiz olan koordinatörlüğün kapanmasından sonra da üzerimizde var olan baskı ve bölücülük had safhaya vardırılarak can güvenliğimiz ortadan kaldırılmıştır. Şöyleki... 

Ekip Şefi olan Petrol Mühendisi Abdülkadir 
Dalcı mahalli işçi adı altında işyerinin ihtiyacı olmayan ve hiç bir iş yapmayan 10 kadar kişiyi memleketi olan Görele'den özel olarak getirt- 


Cezaevinden selam 


Selam iki süper devlete karşı savaşan emekçi voldaşlarıma. Selam gerçek halk ozanlarına, 


Ben de ozanların safında olan emekçi bir halk çocuğuydum. Gerçekçi bir ozanım. Şimdi Divriği Cezaevinde yatmaktayım. :Suçum halktan yana olmak, halkımın dertlerini dile getirmek, iki süper devlete karşı emekçi halkımla omuz omuza savaşmak. Suçum budur işte. Ne yazık ki idam sehpaları gerçek halk ozanlarını susturamaz, susturamayacak. Bu suçu sazımla beraber işledim. Neden beni tutukluyorlar da sazımı tutuklamıyorlar? Beraber yatmamız la- 


zım. 


Müracaatta bulundum, hapishane idaresi "saz size yasak" dedi. "Neden yasak olsun o da benim suç ortağım, onu da atın içeri. Madem ki çaldığım türküler ve deyişler suç teşkil ediyormuş. Bu suçu beraber işledik" dediy- 


sek de dinlemediler. 


“Silahım sazım, sözlerim mermi. Yine selam 


dünya işçi sınıfına. 


BOYNUMUN BORCU 


Varıp bir zalime kul olmaktansa, Düzeni bozmak boynumun borcu, Varıp kapısına kul olmaktansa 

Aç karnına gezmek boynumun borcu 


Asıl suçlu olan onlar mı, biz mi? 
Kahrolsun ABD—Rus emperyalizmi Nerede görsem köpekleri, faşizmi Vurup onu ezmek boynumun borcu 


Tek yaşamak olsa dünyada madem Havayı almalıdır elbette'Adem Papur halkın ozanıysan sen madem Dertlerini çalmak, boynumun borcu 


Abdullah Papur 
Divriği Cezaevi 


miş ve bu şüpheli ve sabıkalı akrabalarını ve hemşerilerini işyerine doldurarak işçilerin başına bela yapmıştır. Bunların sayesinde işçileri baskı ve tahakküm altına alarak işçiler arasında Laz, Türk gibi bölgesel ayrılıkları körükleyerek işçileri birbirine düşürmüş, düşmanlık tohumları ekerek işçiler arasında bölücülük yapmaktadır. 
Ekip şefi yapmış olduğu baskı ve bölücülükle bugüne kadar yaptığı yolsuzluk ve kanunsuzlukları örtbas etmeye, işçileri sindirmeye çalışmaktadır. Ekip Şefi Abdülkadir Dalcı, mahalli işçi adı altında çalıştırdığı fedaileriyle her akşam işyerinde beraber içki içip eğlendikten sonra sarhoşluğunu bahane ederek yemekhanedeki masanın üzerinde ne kadar bardak, tabak, çanak varsa kırmakta karşı çıkan işçileri sindirmek için silahlı ve bıçaklı hemşerilerini işçilerin üzerine saldırtmaktadır. Bunlar her gece aynı şeyi tekrarlamakta. Artık sülalemizde küfür edecek kimseyi bırakmadılar. Şimdi de doğacak çocuklarımıza küfür etmektedirler. Karşı koyanlara hakaret ve baskıları kınayan ve bu durumun son bulmasını isteyen işçileri kaçırıp dövmek için Ekip Şefin- den aldıkları resmi araçlarla yatakhaneleri basarak tehdit etmektedirler. 
Böyle bir olay yapan iki hemşerisinin durumunu örtbas ederek durumun karakola intikal etmemesini sağlamış şikayetlere rağmen hiç bir idari soruşturma yapmayarak tutanak tutulmasını isteyen işçileri işten atmakla tehdit ederek ikisini de kanunsuz olarak bir ay ücretli izinle memleketi olan Görele'ye göndermiştir. Polatlı'da MTA'yı anarşi yuvası haline sokmuş, her gün kavga ve dövüşlerin olduğu, silahların çekildiği bir kargaşa ve anarşi kurumu haline getirmiştir. MTA ile ilgili her gün 5, 6 olay karakola ve savcılığa intikal etmiştir. Bizzat kendisi işçileri karakola şikayet etmekle tehdit ederek işçileri sindirmektedir. Bir işçiye hakaret ettiğinden kendisi savcılığa verilmiştir. Mahkeme sürmektedir. Bunlara karşı çıkan işçileri merkeze gönder- 


mekle tehdit ederek kendisine yakın hiç bir işi olamayan akşama kadar kahvede kâğıt oynayan işçileri merkezden özel yazıyla istemektedir. 
Böyle 10 kadar işçi getirtmiştir. 

Dairede içkili çalışarak odacı ve kapıcılara hakaret etmektedir. Anayasaca verilmiş bir hak olan haberleşme özgürlü- günü kısıtlayarak telefon- ta işçilerin konuşmalarını yasaklamaktadır.  İşçilerin gelen misafir ve akrabalarının işyerine gelmelerini yasaklamıştır. Sen- 
¿Jikadan ve işçi âilelerire den gelen mektupları saklayıp işçilere vermemektedir. Sırf bir işçiyi işyerinde gezerken ayakkabısından ses çıkıyor diye işten atmıştır. 

MTA Enstitüsünce 
1977 yılımda Polatlı'nın 
Şihalı köyünde başlanan Petrol Sondaj Kampında da kamp şefi olan Abdülkadir Dalci bu yolsuzluk ve beceriksizliğinden dolayı 3500 metrelik sondajı Türkiye'de ve dünyada eşi hiç bir zaman görülmeyen masraf ve zamanda tam 2 senede 170 milyona maletmiş sonuçta sarhoşluğu yüzünden takip etmediğinden kuyu- ya boru düşürmüş ve sondajdan hiç bir şey çıkma- dan kapattırmıştır. 

Biz Polatlı MTA işçileri olarak daha öncede bir kaç kere basına yansıttığımız bu yolsuzlukları, baskıları önleyici hiç bir tedbir bugüne kadar alınmamıştır. Biz MTA Polatlı işçileri olarak bu kanunsuz ve anti-demokratik uygulamaların son bulması için şimdiki ekip başının görevinden alınarak yerine dürüst ve yurtsever birinin görevlendirilmesini istiyor - Bugüne kadarki yolsuzluk ve baskıların araştırılması için bakanlıktan bir müfettişin gönderilmesi halinde bütün işçiler bu hususlarda gerekli bilgiyi vermeye ve şahitlik yapmaya hazırdırlar. 

Demokrasiden yana ve halkçı olduğunu ileri süren Bakanlığı ve ilgilileri uyarıyoruz. 

MTA'nın böyle bir kamu iktisadi kurumu haline gelmesi dileğiyle saygılarımızı sunarız. 

Polatlı MTA 
Anbarlama ve Bakım 
Ekin Şefliğinde 


Calışan İşçiler 


ve işgalcilik... 


İGD'li gençlerin eleştirileri yersiz. 

Çelişkilerimizi (!) sergilemek için sarfettikleri gayretler gereksiz. 

Niye gereksiz anlatalım. 

Ondan önce yolladıkları mektupların ortak yanlarını hep beraber okuyalım: 

"8 Mart'a kadar köşenizi ilgiyle izleyen bizkr, bu tarihten itibaren defterimizden silmiş bulunuyoruz sizi. Yalnız belki Çin Afyonunun tesirinden kurtulmanıza yardımcı olur düşüncesinden hareketle, tespit ettiğimiz çelişkilerinizi aşağıda sergiliyoruz. 

1 Şubat tarihli 'Yuh!' başlıklı yazınızda okurlarınıza şu sözü veriyordunuz: 

'Hele Çin başka bir ülkeyi işgal etmeye kalksın? 

Hek Türkiye'de birileri kalkıp; bu işgali alkışlasın, "Yaşasın Çin' şeklinde bağırsın? 

Erkekse bağırsın! 

İki elimiz ve kalemimiz bunu yapanların yakasında olacaktır, hiç şüpheniz olmasın.' 

Hadi ne duruyorsunuz? Çin, Vietnam'ı işgal ediyor. Ya siz ne yapıyorsunuz? 8 Mart tarihli yazınızda olduğu gibi Çin'in işgaline mazeret arıyorsunuz..." 


Hayır... Hayır... Hayır! 
Hiç bir işgale mazeret aramamız sözkonusu değildir. 

8 Mart tarihli, "Kim Emperyalist?" başlıklı 
yazımızda da bir vakıa şu şekilde tespit edilmektedir: 

“Vietnam'a girerken ne diyor Çin? 

'Gayem toprak işgali değildir. Sınırlarımı ihlal eden Vietnam'a hakettiği tokadı atıp, geri çekilmektir.' ù 

Sözünde durdu mu? Durdu. 

Durduğunu nasıl anlayacağız? 

Çin'in açıklamasından... 

Açıklamada ne deniyor? 

"Harekatımız başarıya ulaşmıştır. Geri çekili- 


yoruz! 


Soruyoruz şimdi. 
Geri çekildi mi Çin? Çekildi. 


kkk 


Bir şeyi birbirine karıştırmayın çocuklar... 
İşgalcilik başka şeydir, emperyalistlik başka 


İsrail işgalcidir ama acaba emperyalist midir? 
Bir düşünün... 

Zaten "Kim Emperyalist?" başlıklı yazıda da Çin'in emperyalist olmadığı sergilenmektedir. 

Emperyalist'tir diyenler beri gelsin, bizi ikna etsin. 

Dediğimiz dedik değiliz. Bükemediğimiz bileği de öpenlerdeniz. ja 

Yeter ki o bileği görelim? 

Yazımızı; 2 Mart tarihli "Sakıncalı İşgal" başlıklı yazımızın son paragrafı ile bitirelim: 

"Ülkelerin bağımsızlığını. halkların özgürlüğünü tehdit eden tüm emperyalist girişimlerin son bulmasını dünya barışı açısından gerekli görüyoruz." 


SOLDAN SAĞA: 1) İki 

gendn aşkını konu alan, 

efsaneleşmiş bir Anadolu 

hikayesi (üç kelime) 2) PJAK k 

Az aletle çalınan, hafif ens- 2İ/İçİE |@|r |k] trümantal (sözsüz) müzik. d 
3) Çanakkale'nin bir il- 4[0|RlA |x Ey EN] ILG çesi - Tersi bir mutfak ale- sİZİMU) (PAİNİTİEİR ti. 4) Bir emir - Tersi bir nun o ami süre sürülmemiş toprak ya 7|ğ] 

da bir maden - Tersi Ha- gl 

tay ili sınırları içinde Akdeniz'e dökülen bir ırmak. 5) Bir işin nasıl yönetileceğini belirleyen kurallar, talimatname. 6) Bir nota - Herkese laf yetiştiren, geveze. 7) Tersi içine mektup konur - Gümüş beyazlığında, kolay eriyen yumuşak bir maden - 8) Tersi bir kasap aleti - Kötü, çirkin - Bir harfin okunuşu. 

YUKARIDAN AŞAĞI: 1) Tavşandan küçük bir deney hayvanının adı olup, diğer deney hayvanlarına da denir - Rütbesiz asker. 2) Kitap bastırıp yayan. 3) Tersi tren istasyonu- Boyacılıkta kullanılan bir tür yağ. 4) Belirti, ipucu (eski dil) - Kimyada radyumun simgesi, 5) Bir soru eki - Tersi güreşte bir oyun. 6) Tersi Afrika'da bir ırmak. 7) Bir müzik aleti - Tersi kimyada demirin simgesi. 8) Madenleri aşındırmaya yarayan bir alet - Kir izi. 9) Tersi ABD'nin başka ülkelerdeki karanhk faaliyetlerini yürüten casusluk örgütü - Tersi bağh, bağımh. 10) Kaplamacılıkta çok kullanılan, değerb, parlak bir maden. 11) Tersi Güney Kore'nin başkenti - Bataklıklarda ve akarsu kenarlarında yetişen bir bitki, 12) Başsağlığı dileme (eski dil) 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Başbakan Yardımcışı Amir İntizam, Bazergan'da,: önce yaptığı açıklamada, idamlarla hükümetin hiç bir 


iliskisi bulunmadığını söyledi. 


İran'da idamlar tepkilere yol açıyor 


"idamlar ve izli yargılamalar ihtilale 


İRAN BAŞBAKANI: 


eke düşürüyor” 


© Mehdi bazergan, uluslararası insan hakları örgütleri, 


daha önce Şah”ı eleştiriyorlardı, 


şimdi de hükümetimizi suçlamaya başladılar” dedi © Amir İntizam,Iran'daki idamlarla hükümetin 


hiç bir ilişkisi bulunmadığını açıkladı 


TAHRAN 


Almanya'nın Sesi radyosunun ve Türk Ha- 


yaptıkları tutuklamalar ve düzenledikleri idamlar yüzünden utanç içinde 


“yardıma muhtaçtır 


berler Ajansının bildirdi. (Olduğunu ifade etti ve ğine göre, İran Başbaka- ( şöyle devam etti: : m Mehdi Bazergan,idam Birçok uluslararası cezalarını eleştirdi ve giz. ( insan hakları örgütü, daha li olarak yapılan yayıla önce Şah yönetimini 


maların ve infazların ihtilale leke düşürdüğünü söyledi. 

Televizyonda ulusa hitaben bir konuşma yapan Başbakan Bazergan, "Devrimdi İslam Komitelerinin" hiç durmadan 


eleştirirken, şimdi hükümetimizi suçlamaya başladılar, Sürekli olarak bu konuda benimle de temasta bulunuyorlar. 
İÇ VE DIŞ TEPKİLER 
"İran bugün ağır iç ve dış tehlikelerle karşı kar- 


İran Temmuz'da Bloksuz 


Ülkeler Konferansına katılacak 
COLOMBO 


Temmuz ayında Colombo'da yapılacak olan Bloksuz ülkeler konferansına İran'ın da katılacağı bildirildi. Sri Lanka Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İran resmen Bloksuz ülkeler grubuna katılma isteğinde bulundu. İki ülkenin dışişleri bakanları Kerim Sencabi ile A.C.S. Hameed arasında bu konuya ilişkin görüşmeler yapıldı. 

Colombo'daki konferansta Pakistan'ın da tam üyelik için başvuruda bulunacağı bildiriliyor. Pakistan, geçen yıldan beri Bloksuz ülkelerin toplantılarına gözlemci olarak e 


Mi Sall iz la EE 


SOVYETLER BİRLİĞİ BAŞBAKANININ HİNDİSTAN GEZİSİ SONA ERDİ 


©Kosigin'le Desai birçok konuda görüşbirliği içinde olduklarını açıkladılar 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 

Sovyetler Birliği Başbakanı Kosigin'in Hindistan' a yaptığı bir haftalık gezi sona erdi. Kosigin ve Hindistan Başbakanı Desai, yaptıkları ortak basın toplantısında a bütün konularda görüş birliğisağladıklarını açıkladılar. Bir haftalık ziyaret sırasında Sovyet Rusya ile Hindistan arasında teknolojik ve ekonomik alanda beş ayrı anlaşmanın imzalandığı bildiriliyor. 

Sovyet Başbakanı, Hindistan ziyaretini Çin'e çeşitli defalar saldırmak için vesile saydı. Gittiği her kentte ve parlamentoda yaptığı konuşmada Çin" ağır bir dille suçladı. Bir Hint Hükümeti yetkilisi, Kosigin'le Desai arasındaki ikili görüşmelerin “sıcak, çok dostça ve görüşülen konular hakkında görüş birliği" içinde geçtiğini ileri sürdü. N 

Ancak gözlemciler, bunun her konu için geçerli olmadığını bildiriyorlar. 

Hindistan Hükümetinin Kosigin'i normalin üstünde bir dostluk gösterisiyle karşıladığını belirten Alman basınına göre, Hindistan daha önce çizdiği dış politika çizgisine sadık kaldı. Desai, Çin'le ilişkileri normalleştirme taraftarı olduklarını belirtti, fakat bu normalleşmenin Moskova'ya yönelik olmayacağı konusunda teminat verdi. Alman Frankfurter Allgeneine gazetesine göre, Hindistan Başbakanı Kosi- 


gin'in yanında Parlamentoda yaptığı konuşmada, si- 


nır ihlallerinin barışçı yollarla çözümünden yana olduğunu, çatışmaların son bulmasını talep ettiğini söyledi ve üstü kapalı olarak Vietnam'ın Kamboçya'yı işgal etmesini de eleştirdi. Desai, Breşnev'in devlet adamı olarak Çin-Vietnam savaşı sırasında takındığı 


“ağırbaşlı tavrı" övdü. 


Frankfurter Allgemeine gazetesine göre, siyasal gözlemciler Kasigin'in Çin'e saldırmak ve Hindistan' la ilişkileri güçlendirmek için zamanı iyi değerlendirdiğini, ancak Hint Başbakanının, İndra Gandi dö- 


neminde olduğu gibi 


Hint dış politikasını 


Moskova'nın dış politikasının bir parçası haline getirmek niyetinde olmadığını belirtiyorlar. 


şıya bulunmaktadır. Ekonomi ise, çok kötü bir durumdadır. Hükümet, bugün herkesten fazla 
İran halkı; bana bir fırsat vermediği taktirde, istedigim hiç bir şeyi yapamam." 

Şubat ayı ortalarında iktidara geldikleri zaman, dünyanın en çok petrol ihraç eden ülkelerinden biri olarak tanınan İran'ın hazinesini bomboş bulduklarını bildiren Bazergan ve Şah ve yandaşlarının ülkede eti alıp, sadece kemiği bıraktıklarını belirtti. 

HOMEYNİ,HÜKÜMETİ 
ZOR DURUMA 
DÜŞÜRÜYOR 

Daha sonra, "Devrimci İslam Komitelerinin" hükümetin öngördüğü reform programlarını uygulamâasını engelledik lerini söyleyen İran Başbakanı, Homey ni'nin de önceden mutabık kalmadıkları açıklamalar yaparak hükümeti zor duruma düşürdüğünü bildirdi. 

öte yandan Bazergan' 
dan önce basına bir açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Amir İntizam da, hükümetin idamlarla hiç bir ilişkisi bulunmadığını söyledi 


HOVEYDA MAHKEME 
ÖNÜNDE 


1963 - 1977 döneminde, Şah vönetimi sırasında Başbakanlık yapan Amir Abbas Hovey da Çarşamba günü İsla Devrim Mahkemesi ör. 
ne çıkarılarak sorguj çekildi. 


HOMEYNİ'NİN 
ÇAĞRISI 


Ayetullah Homeyni önceki gün yine, İra halkını İslam Cumhuriyeti için oy vermeye çağirdı. Bilindiği gibi, İran'da 
30 Mart'ta bu konuda bir 
halk oylaması yapılacak. 

Kum kentin'deki ikametgahından bir açıklama yapan Homeyni ay rıca, Batılı petrol tüketi cisi o ülkelerin, İran'ın "devrimci İslami" yönetimine karşı komplo hazırladıklarını söyledi. 


Rodezya uçakları Mozambik'e 


saldırdı 


MUPLIO 
Rodezya uçaklarının l4 Martta Mozambik'in Gaza Eyaletindeki Chokwe kentini bombaladıkları bildirildi. Irkçı İan Smith rejiminin saldırısı sonucunda, 16 kişinin öldü ve 7 kişi varalandı 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 

İsrail Hükümetinin Orta Doğu barış anlaşması taslağını onaylaması üzerine, ABD Başkanı Carter Washington'da bir açıklama yaptı. Carter, önemli bütün sorunların halledildiğini ve barışın gerçekleşmek üzere olduğunu söyledi. ABD Başkanı, bütün ülkelerden de Mısır ile İsrail'i desteklemelerini istedi. 

Almanya'nın Sesi radyosunun bildirdiğine göre, gelecek hafta sonunda Mısır Devlet Başkanı Sedat ile İsrail Başbakanı Begin, barış anlaşmasını 


Jimmy Jones'un başını çektiği Halkın 1apınayı mesnevwun uyeleri geçen yu Guyana da toplu olârak ölü 


ımzalamak üzere Was higton'a gidecekler MISIR'IN 


AÇIKLAMASI 


Bu arada Mısır Dışiş leri Bakanlığı, anlaşma taslağı konusunda resmi bir açıklama yaptı. Açık lamada, Batı (Şeria ve Gazze bölgesinin özerkliğe kavuşması sorununun, barış anlaşmasına bağ lanmasının kabul edildiği belirtiliyor, Söz konusu açıklamada, şöyle deni- 


yor: 
“Bu onaylama, barış 


anlaşmasının başlangıcı olarak yapılmıştır." 

ır hükümetinin bil- daha sonra şunları 
“ElI  Arish: 


diri açıklıyor: 


kenti Misu yönetimine bırakılacak yve Sina pet vol yatakları Alısır'a geti verilecektir. İsvan ise I Arish'den Muhammedi ye'ye kadar uzanan wi 


ginin gerisine Çekilecek tir. Aynı zamanda İsrai Mısır ve ABD arasmda 
Batı Şeria ve Gaye şeri dine özerklik konusundaki başlayacaktı lerin tamamlanmasından bir yıl sonra Batı Şeria ve Gazze bölgesinde se çimler yapılacaktır. ABD bütün görüşmelere katıla caktır” 

CARTER'İN 

AÇIKLAMASI kabinesinin an 


verilmesi görüşmele 
Görüşme 


İsra 


bulunmuştu. Olayın, Jimmy Jones'un emri üzerine toplu intihar sonucu meydana geldiği ileri sürüldü. 


NBC Televizyon şirketi, RAHİP JİM JONES'UN SON VAAZI AÇIKLANDI 


NEW YORK 

Amerikan "“NBC"' televi şirketi, “Halkın Tapınağı" tarikatının lideri Jim Jones'un 17 
Kasım 1978 günü Güyana'da 900 
tarikat üyesini ölüme teşvik eden konuşmasının ses bantlarını yayınladı. 

Bantta Jim Jones'un telkinleri ve tarikat üyelerinin çeşitli tepkileri var. 

Ses bandından, bazı tarikat üyelerinin toplu intihara karşı çıktıkları anlaşılıyor. Ancak Jim Jones, bu "intiharın" bir "huzura kavuşma” olduğunu söyleyerek muhalifleri ikna ediyor. 

Ses bandı incelendikten sonra tarikat lideri Jim Jones'un ABD' li senatör ve gazetecileri öldürmek için bizzat emir verdiği ortaya çıktı. Jones şunları söylüyor: "Bir dakika sonra o ucakta bir şeyler olacak, biri pilotu vuracak. Bunu biliyorum. Ben Zİ A ama neler olacağını 

iliyorum.” 

Jim Jones, senatör öldürüldükten sonra da şöyle konuşuyor: "O milletvekiline kimin kurgin sıktığını bilmiyorum. Fakat 

n öldürdüm. Anlıyor musunuz? Buraya gelmemeliydi. Gelme dedim... Başınız dinç ölün..." 

Hatırlanacağı üzere Amerikan Kongresi, bir senatörü Jim Jones tarikatını incelemekle görevlendirmiş ve Cüyana'ya göndermişti. Güyana toplu katliamının sırrı, henüz .âlâ tam olarak çözülmemiş Ounasına rağmen, Jim Jones'un yüklü bir servet sahibi olduğu ortaya çıkmıştı. Bu ser- 


vetin 


si öğütlendi. 


yorlar. 


ses bantlarını yayınladı 


kaynağını on gelen ABD'li senatörün öldürülmesinden sonra 900 kişi de siyanür ile “intihar etmişti". 
“NBC"'nin yayınladığı ses bandında ilginç bir nokta daha var: “Halkın 'Tapınağı” lideri Jim Jones, tarikatın üyelerinden söz e- 


araştırmaya derken, 


liderinin 


Komünistler" diye söz ediyor. 

Amerikan basını, Jim Jones' un Sovyetler Birliği'ne karşı bir hayranlık duyduğunu, 


narak açıklamıştı. 


devrimciler”, hatta 


tarikat hatıra defterine daya- 


Çin, Laos'taki bütün teknisyen ve mühendislerini geri çağırıyor 


PEKİN 


Yeni Çin Haber Ajansı, Çin'in Laos'ta çalışan bütün teknisyen ve mühendislerini geri çekmeye karar verdiğini bildirdi. Ajans bu açıklama yı, Çin Dışişleri Bakanlığı Asya İşleri Bölümü Müdürü Şen Ping'in Laos" un Pekin Büyükelçisi Thavone Sichaleun'a verdiği resmi bir notayı va yınlayarak yapu. 

Verilen resmi notada, Çin Hükümetinin karayolunun yapımını durdurmak zorunda kaldığı ve bütün Çinli tek nisyen ve mühendislerin geri çekilmesi kararı aldığı belirtildi ayrıca, Laos hükümetince, Çin'e karşı düşmanca bir tutum sürdürmeme 


Nam Bak-Luang Prabang 


Notada 


"e ... m .. 
Vietnam, Çin'le görüşmeler için koşullar öne sürüyor 
Çin'in Vietnam'dan çekilme işlemi sürerken, Vietnam, iki ülke arasındaki sinır sorunlarını çözecek barış görüşmelerinin kendi başkenti Hanoi'de yapılmasını istedi. Vietnam dışişleri bakanlığının bu konudaki açıklamasında Çin askerlerinin tamamen geri çekilmesi de şart koşuluyor. 
Çin Halk Cumhuriyeti bir süre önce, sınır ihlallerine cevap vermek üzere Vietnam'a karşı bir ihtər harekatına gırişmişti. Vietnam, sınır sorunlarının çözümü 


için Çin'in yaptığı görüşme çağrılarını çeşitli bahanelerle sürekli reddetti Çeşitli kaynaklar, Çin'in geri çekilme işleminin hızlanarak sürdüğünü bildiri- 


HANOİ 


SOVYETLER FINLANDIYA'DAKI GENEL SEÇİMLERİ ETKİLEMEYE ÇALIŞIYOR 


© Pravda, Finlandiya'da Muhafazakar Partinin hükümete katılmasının önlenmesini istedi 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 
Bu hafla sonunda yapılacak olan Finlandiya genel seçimlerini yorumlayan Sovyel Pravda gaze 


lesi. seçimler sonunda kurulacak yeni hükümetle Finlandiya Muhafazakar Partisinin katılmasının Ön- 


lenmesini istedi. Pravda Muhufazakar Parlinin hükümete katılması halinde. dostluk ilişkilerinin zedelenvceğini, bunun ise Fin-Sovye! dostluk ve du, ını-ma anlaşmasına da aykırı olduğunu ileri sürdü 

Almun Frankfurter Allgemeine gazetesi konu ile ilgili verdiği haberde, Finlandiya'da bazı büyük guzelelerin Pravda'da yayınlanan yorumu, ülkenin iç işlerine karışmak ve genel secimleri etkilemek olarak nitelendirdiklerini yazdı. 


Sovyet Rusya'nın, yapılan kamuoyu voklama 


larında Muhafazakar Partinin oylarını yüzde 5 ar tıracağının anlaşılması üzerine telaşı kapıldığı ve aleyhte bir kampanya başlattığı belirtiliyor. Mu hafazakar Parti Başkanı Holkeri ise, Sovyetler'in gereksiz yere telaşlandığını, partisinin Sovyetler le dostluk ilişkilerinin sürmesinden yana olduğunu söyledi. Muhafazakar Parti 13 yıldır muhalefetle bulunuyor. 

Sovyet yanlısı Finlandiya "Komünist" Partisi nin Moskova'nın iddialarını ve Pravda'nın yorumu nu gereksiz yere abartılmış bulduğuna işaret eden Alman Frankfurter Allgemeine, ayrıca, FKP içinde muhafazakar çevrelerle işbirliğinden vana bir kanadın bulunduğunu belirtti 


Sedat'la Begin gelecek hafta sonunda Washington'a gidiyor CARTER: 


“Bütün $ cozuldu 


eMısır Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria ve Gazze bölgesinin özerkliği 


konusunun, barış anlaşmasına bağlanması sorununun kabul edildiğini acıkladı 


sorunlar 


aşma metnini onayladığı ögrenildikten sonra ABD Baskanı Jimmy Carter Washington'da bir grup Senalörle görüştü. Bu gö rüşmeden sonra gazeteci lerin sorularını vcevaplandiran Carter, ABD'nin İsrail ve Mısır'a toplam | milyar dolarlık askeri yardım sağlayacağını acıkladı 

Öte yandan Washing ten yönetiminin. Mısır'ın ekonomik gereksinimle rini o karşılamak üzere milyar dolarlık yapacağı 


ayrica 1 
bir yardım öğrenildi 
MISIR BAKANLAR 
KURULU DA 
ANLAŞMA 
TASARISINI 
ONAYLADI 
Mısır'ın 32 üyeli Ba kanlar Kurulu, Orta Do gu barış anlaşması tasla ğını oy birliği ile kabul etti Dört süren 
Bakanlar Kurulu toplan usından sonra bir açıkla ma yapan Başbakan Mus tafa Halil, “Her şeyin in velenip, her şeyin tartışıldığını söyledi. Halil basın toplantısında, “An laşma, Mısır'ın temel is 


saal 


teklerini karşılamakta dır" dedi 

Mısır Devlet Başkanı 
Enver Sedat ,dabakenlar 


toplantısmdan önce o yaplığı acıklama da. barışın sağlandığını ve gelecek hafta Washing ton'a anlaşmayı imzala mak için gideceğini soy ledi 


MISIR SAVUNMA 
BAKANI 

WASHİNGTON'A 
GİDİYOR 

Kahire'de yayınlanan 


Kurulu 


“El Ahbar" gazetesi, Mı sır Savunma Bakanı Ge neral Kemal Hasan Ali' 


nin bugün Washington'a gideceğini ve İsrail Sa vunma Bakanı Ezer Weiz man ile görüşeceğini bil dirdi. Gazete, görüşme lerde barış anlaşması tasarısına İsrail'in Sina" dan çekilmesi ile ilgili olarak yapılacak askeri konulardaki eklerin ele alanacağını belirdi. We 


izman da, dün Washing 

ton'a hareket etmisti İNGİLTERE 
DIŞİŞLERİ 


BAKANININ 

AÇIKLAMASI 
İngiltere Dışişleri Ba kanı David Owen, Carter’ 
m barış anlaşmasının im zalanınası için gösterdiği çabaları öven bir konuş- 


ma yaptı, Owen, şöyle dedi: “Bu anlaşmanın gerçek sınavı, bundan 


sonraki aylarda verilecek tir. Bu arada İsrail'in Şeria'nın Balısına özgürlük tanıması konusunda ger çek bir sorumluluğu var dır. Ayrıca İsrail, bundan sonra Batı Şeria'da yer 


leşme merkezleri kur maktan da vazgeçmek zorundadır... Ancak Filis 


tinlilerin de İsrail'in ya şama ve egemenlik hak kımı tanıdıklarını açıkça bildirmeleri gerekmekte dir. Biz, İngiltere olarak Araplara şöyle sesleniyo ruz: "Bu anlaşmaya ve Mısır Devlet Başkanı En ver Sedat'a bir firsal tanı yin!" 
VEKPİLER 

Öte yandan anlasma yı protesto etmek ama cıyla, İsrail'in işgali altın daki Batı Şeria'da önce ki gün başlayan gösleri ler dün de sürdü. Göste riler sırasında İsrail as kerlerinin ateş açması so nucunda iki kişi öldü, bir kişi de yaralandı 

Bu arada Kahire de de “İlerici o Ulusal Birlik" Partisi tarafından bir gös teri düzenle deri Halid Muhiddin gös tericilere hitaben yaptığı 


ndi Parti li 


konuşmada. barıs anlas masının, Filistin sorunu nu çözmediğini söyledi 


Birleşmis Milletler Gü 


venlik Konseyi İsrail'in işgal altındak! topraklar da kurduğu yerleşim 


merkezleri konusunu gö rüsmek üzere dün venider toplandı 


gece 


Tibet' teki - 


tertip Reha Akbay 


Vietnam ve Kamboçya da önemli çatışmalar olurken, yine Uzak Doğu'da başka bir gelişme pek kimsenin gözüne çarpmadı. 


Bu, Tibet meselesi idi. 


Çinin Vietnam karşı giriştiği ihtar harekatı Birleşmiş Milletier Güvenlik Konseyinde tartışılırken, Konsey üyeleri, Sovyet delegesinin Tibet sorunundan söz et mesi ve "Tibet in Pekin tarafından işgal edildiği suçlamasını yöneltmesi üzerinde uzun boylu dur nudılar. 


Oysa, durup dururken ortay atılmış gibi görünen bu konu, Moskova'nın, Çin Halk Cumhuriyetine karşı girişmeyi tasarladığı yeni komplolar hakkında da ipucu veriyordu. 

Nitekim bu sorunla ilgili gelişmeler, Güvenlik konseyi toplantısında söylenenlerle de sınırlı kalmadı, Sovyetler Birliği Başbakanı Kosigin'in Hindistan ziyareti sırasında, bu ülkede yaşayan bir “Tibet Sürgün Hükümeti" yetkilisi Moskova' ya şöyle bir çağrıda bulundu: 

“Şimdi, Sovyetler Birliği, Çinlilerin Tibet'i kanunsuz olarak işgal ettiklerini kabul etti ve Çinin Tibet'te çok kötü şeyler yaptığını kavradığına göre; bizi açıkça desteklemelidir" 

Sözün burasında duralım: Nedir bu Tibet meselesi ?" işgal" suçlamalarının ardındaki gerçek nedir ? 

libet, bugün, Çin Halk Cumhuriye - ları içinde bulunan ve üzerinde çeşitli munyetlerden insanların yaşadığı özerk bir bölge, 

Çin devriminin gerçekleştirilmesinden ve 1949'da Çin Halk Cumhuriyetinin kurulmasın- dan sonra, Tibet'e özel bir statü tanındı. Tarihi olarak Çin toprakları içinde yer almasına « 1950'de Çin sınırları içine dahil edilmesine sağmen, bu bölgedeki Dalay Lama yönetiminin varlığını sürdürmesine izin verildi. 


Ancak tipik bir toprakağalığı iktidarı olan Tibet yönetimi ve onun yöneticisi Dalay Lama, bölgede devrimci hareketin güçlenmesi ve toprakagalığının tasfiyesine girişilmesi karşısında Hindistanın da kışkırtmasıyla 1957 yılında karşıxleyrimci bir isyana kalkıştı. Bölgede yaşayan Çin asıllı halkı ve Çin askerlerini katletmeye girişti. Ancak Çin Halk Kurtuluş Ordusu- 
nun müdahalesiyle bu isyan iki yıl sonra, 1959 
yılında bastırıldı, İsyanın birçok elebaşısı tutuklanırken, baş isyancı Dalay Hindistana kaçmayı başardı ve Hindistan yönetiminin de desteğiyle orada bir "Tibet Sürgün Hükümeti " kurdu, 


İsyan sırasında tutuklanarak cezalandırılan birçok Tibetli daha sonra serbest bırakıldıkları ve devrim safında yer aldıkları, hatta devlet'yöneticisi bile olabildikleri halde, "sürgün hükü meti” Çin düşmanı tutumunu sürdürmeye devam etti, Bugüne dek, hep o eski "arpalığa" kavuşmanın hayaliyle yaşadı 


Şimdi, Çin hükümeti. bu “Tibetli göçmenlere" ülkenin birliğine ve çıkarlarına hizmet etmek şartıyla eski statülerini dahi koruyabilecek - lerini vaad ediyor ve şu çağrıyı yapıyor ; 

“Anavatanınıza dönebilirsiniz, Gelip ailelerinizi ziyaret edebilirsiniz. İsterseniz ülkede kalabilirsiniz, Böyle bir durumda bütün ihtiyaçlarınız karşılanacak , size iş bulunacaktır. Biz bütün Tibetli göçmenlerin «osyal-emperyalizm ve gericiliğin bölücülüğüne karşı birleşeceklerine inanıyoruz..." (Tibet Özerk Bölgesi Devrimci Komite Başkan Yardımcısı Tien Pao'nun 4 Kasım 1978'de Lhassa'da yaptığı konuşma) 


Görüldüğü gibi, Çin, Tibetli göçmenleri Dört Modernleşme Hareketine katılmaya ve Tibet'te seferberliğe çağırıyor. 

Ama gerici tabiatları gereği, "sürgün hükümeti“ yöneticilerinin gözleri iyice yukarılarda. Onlar, Çin'in kendilerine vaad ettikleri ile yetinmek istemiyorlar, Ne yapıp yapıp eski debdebe- li günlere dönmenin peşindeler. 


Bu nedenle de gericiliğin merkezine, Moskova'ya yönelmek, sırtlarını oraya dayamak zorundalar, Onlarda onu yapıyorlar. 


Brejnev'e gelince; O, koca bır ülkeyi milliyetler hapisanesine çevirdiğini unutturabilirmiş gibi, Çin'deki azınlık milliyetlerin svunuculuğuna soyunuyor Tibetli gericilerin ardına geçerek, Çin'e bir de bu cepheden saldırmaya hazırlanıyor 


Şimdiye dek Hindistan da ikamet eden "Tibet Sürgün hükümeti'nin birgün Moskova ya taşınıverdiğini görürsek , hiç şasırmavalım. 


N 
, ISTANBULE ` SANDIĞ İstanbul Emniyet JADİYE Ş Borçlu ölü MEHMET ŞİRİN varislerine ilan yolu ile tebli DOSYA 78/2084 


Sağlığında, maliki bulunduğu; Kadıköy, 3. 
Bölge BostancıMahallesi, Bostan Tüccar Gümüşçü sokak 9.nolu bahçeli kargir apartmanın 20/1000 arsı paylı A-Blok bodrum kat 2.nolu dairesi Sandığımız SUADİYE Şubesine birinci derecede ipotek göslererek 21.1.1977 tarihinde İPA: 2215 hesap numarası ile Sandığımızdan 125.000.-) lira istikraz etmişti. 

16.2.1979 tarihli hesaba nazaran faiz ve masraları ile berabe: (36.280.97) liraya belig olan borç vadesinde ödenmediğinden, 3202 sayılı Kanun mucibince adı geçen hakkında icra takibine başlanmış ve borçlunun öldüğü anlaşılmıştır 

Mezkür Kanunun 45. maddesi vefat halinde tebligatın borçlu varislerine ilanen yapılmasını amirdir. 

,, Borçlu MEHMET ŞİRİN miraşçıları işbu ilan tarihinden itibaren birbuçuk ay içinde Sandığımıza müracaatla murislerinin borcunu ödemeleri lazımdır. Borç ödenmediği takdirde, ipotekli gayrimenkul mevzuu olan Kanuna göre, Sandıkça satılacaktır, Bu cihetle alakadarlarca bilinip ona göre hareket edilmek ve her birine ayrı ayrı ihbarname tebliği makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilan olunur 

(Basın: 12488- 277) 


16 Mart 1979 


işçi-sen a = 


Yerel Yönetim Bakanlığının 


Basın-İş Merkez Genel Kurulu 31 Mart'ta yapılıyor 


© Ankara’ dan sonra İstanbul 


sendikadaki ” 


e MHP” li Genel Ba 


olmadığı bildiriliyor 


ANKARA (ÖZEL) 
Türk-İş'e bağlı Basın- 
İs Sendikası Merkez Ge 


nel Kurulu'nun, 31 Mart günü Ankara'da Türkiş Genel Merkezinde yapı 


İzmir'de Lastik-İş'e bağlı kauçuk ve protas işyerinde direniş başladı 

e Direniş, işyerinde çalışan 


190 işçiden 11'inin işten 
çıkartılması üzerine başladı 


VAKFIKEBİR 


YU .ŞAATINDA 
DINAMIT 
PATLAMASI 
SONUCU 

1 1ŞÇI ÖLDÜ 


TRABZON (THA) 
Vakfıkebir ïn Şalpazart bucağınaı bağlı Fidanbaşı köyünde köy yolu yapım çalışmalarında dinamit ateşçisi olarak çalışan Mustafa Kandemir, kayalara yerleştirilen fakat patlamayan dinamiti kontrol ederken dinamitlerin aniden patlaması sonucu ağır yaralandı. 
Mustafa Kandemir'in hastaneye o götürülürken yolda öldüğü bildirildi. 


num 
<A 


MI RİNDEN. | 
SÇİLERİNDE 


İZMİR (THA) 

Lastik İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Halil Karakaş basına bir açıklama yaparak Salhane'deki Kauçuk ve Protas işyerinde çalışan 11 işçinin iş akitlerinin gerekçe gösterilmeden feshedildiğini bildirdi. 

Sözkonusu işyerinde 
11 işçinin çıkarılması üzerine direnişe geçildiğini söyleyen Lastikiş Şube Başkanı işverenin “toplusözleşmeyle elde edilen bazı ekonomik ve sosyal hakları yok etmeye" çalıştığını kaydetti. 

Karakaş devamla, "işverenin saldırısı burada 
da kalmayacak, atılan 11 
arkadaşımıza yenileri eklenecek. asgari ücretle alınan yeni işçilerle eski işçilerin iş güvenceleri ortadan kaldırılacaktır" şeklinde konuştu. 

Direnişe geçildiği bildirilen Kauçuk ve Protas işyerinde toplam 190 
işçinin çalıştığı öğrenildi 


Danimarka'da işçi 

ve işveren sendikaları arasındaki büyük toplu sözleşme 2 halta ertelendi 


© Danimarka Başbakanı, anlaşma sağlanamazsa erken seçime gidileceğini açıkladı 


KOPENHAG (ÖZEL) 


Danimarka İşverenler Sendikası ile İşçi Sendikaları (o Könfederasyonu arasında anlaşma sağlanamadı ve görüşmeler iki hafta ertelendi. 


Danimarka'da her iki senede bir yapılan toplusözleşme görüşmeleri Danimarka İşverenler Sendikası tarafından bu Yıl ülkedeki ekonomik kriz ve işsizlik nedeniyle ertelenmek istendi. Fakat İşçi Sendikaları Konfedarasyonu artan hayat pahalılığı karşısında işçi ücretlerine zam yapılması için diretivor. 


Danimarka Başbakanı 
Anker Jongensen basına aptığı açıklamada, eğer şverenler Sendikası ile İşçi Sendikaları Konfederasyonu arasında anlaşma sağlanamazsa seçime gidileceğini söyledi. 

Bu arada koalisyon hükümetinin ortakların- dan Venster(sol) Partisi Başkanı ve Dışişleri Bakanı Hennig Christoehersen istifa edeceğini söyledi. Sosyal Demokrat Parti Başkanı ve Başbakan Jorgensen ise, hükümetten koalisyon ortağı Venstre Partisi ayrılsa da hükümetin, görevine devam edeceğini açıkladı. 


TUTKAL SANAYI FABRIKASINDA ILERICI DERI-i$ YETKİ ALDI 


İSTANBUL (ÖZEL) 
İstanbul Londra Asfaltı üzerinde kurulu Tutkal Sanayii A.Ş. işyerinde İstanbul Bölge Çalışma Müdürlüğünün kararıyla yetkili sendikayı be lirlemek amacıyla 13.3 
1979 günü yapılan irade 


beyanını DİSKe bağlı İlerici Deriİş Sendikası kazandı. 

73 işçinin çalıştığı 
fabrikada yapılan oylamaya 68 işçi katıldı, bu işçilerden o 66'si İlerici Deri-İş üyesi olduklarını söylediler. 


Ne LOAN 
Ereğli Kömürleri İşletmesi 


Müessesesi Müdürlü ğünden. 


10.000 Metre Seyyar Flanşlı 


Çelik Boru 


Satın alınacaktır. 


I Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle Seyyar Flanşlı Çelik Boru 


satın alınacaktır 


2 - Teklif zarfları engeç 94 1979 Pazartesi 
günü saat 14'de kadar Ereğli Kömürleri İşletmesi (EKİ,)Genel Muhaberat Şefliğine verilmiş 


olacaktır. 


3- Zarflar aynı gün saat 15.00'de Müessesemiz Ticaret Mütürlüğünde açılacaktır. 

4- Şartnameler Zonguldak'ta E. K. İ. Ticaret Müdürlüğünden, Ankara'da Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 


Dairesi 


Başkanlığının, 


İstanbul'da Beyoğlu 


İ &iklal Caddesi Odakule İş Merkezi No: 284/ 
288 kat 12'de TKİ Satınalma Müdürlüğünden 


temin edilebilir. 


5- Müessesemiz 2490 sayılı kanuna tabi 


değildir. 


(Basın: 12496 - 278) 


lacağı öğrenildi. MHP'li olarak bilinen Basınİş Genel Başkam İsmail Özkan'ın, bu Genel Kurulda yönetimi kaybetmesine kesin gözüyle bakıldığı belirtiliyor. 


100'ün üzerinde delegenin katılması beklenen Merkez Genel Kurulu öncesinde Sendikanın Eskişehir, Adana, Mersin İzmir, Bura, Ankara ve İstanbul Şubelerinin Genel Kurulları tamamlandı. En son olarak sendikanın İstanbul Şubesi- nin Genel Kurulu 2 Martta yapıldı. 

Basınİş içinde büyük ağırlığı olan Stanbul Şubesinin Genel Kurulunda eski Şube Başkanı Rebi Şenkartal seçimleri kaybetti. Rebi Şenkartal 11 
senedir Şube Başkanlığı yapıyordu. Yeni seçilen yönetimde Şube Başkanlığını Hasan Tufan, Sek- 


Şube Yönetiminin de değişmesi, yenileşme hareketini” güçlendirdi 


şkan İsmail özkan” ın yeniden seçilme şansının 


reterliği Hulusi Akova,2. 
Başkanlığı Hüseyin Dişçi yapıyor. 

Basın-İş Genel Başkanı ve aynı zamanda MHP yöneticilerinden olan İsmail Özkan'a karşı sendikada uzun bir süredir güçlü bir muhalefet hareketi yürütülmekteydi. Bilindiği gibi Ankara Şubesinde bir süre önce yönetim değişmiş ve "sosyal demokrat" muhalefet işbaşma gelmişti. Son olarak İstanbul Şubesin- de de yönetimin değişmesi ve yeni yönetimin “Ankara Şubesi ile uyum içinde hareket edeceğinin” açıklanması üzerine, muhalefetin Genel Merkez Genel Kurulunda büyük üstünlük sağlayacağı (o görülüyor. 
Basın-İş'teki bu "yenileşme hareketi” karşısında MHP'li Genel Başkan'ın seçimleri kaybetmesine kesin gözüyle bakılıyor. 


işbaşı 


işçileri tehdit 


KOCAELİ 


DİSK'e bağlı Genel-iş Sendikasının, görevden alınan Kocaeli eski Şube Başkanı Nafiz Bostancı tarafından İzmit Belediyesinde başlatılmış olan grevin 40. gününde işçilerden bir kısmı işbaşı yaptı. 

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan İzmit Belediye Başkanı Cevdet Bağdat, "Çalışmak isteyen tüm işçi arkadaşlarımıza kapımız açıktır. Çalışmak isteyen lere kimse mani olamaz. 
Devlet güçleri çalışmak isteyenlerin güvenliklerini sağlayacaktır. İşçilerimizin kanuni haklarının en kısa zamanda ödenmesi- ne çalışıyoruz" dedi. 


7 milyon lira göndermesi üzerine 


Grevde olan izmit Belediyesinde işçilerden bir kısmı 


yaptı 


@ Nafiz Bostancı, işbaşı yapan 


etti 


Genel-İş Sendikası 
Genel Merkezi tarafından görevden alınmasına rağmen, İGD'li militanlarla şubeyi işgal eden ve görevden ayrılmayan Nafiz Bostancı ise bir açıklama yaparak Yerel Yönetim Bakanlığı tarafından İzmit Belediyesine 7 miln lira gönderildiğini elirtti ve şöyle dedi: 

"Yerel yönetim Bakanlığı tarafından göndecilen 7 milyon lira ile işçilerin bir kısmının tekcar işlerine dönmeleri sağlanmıştır.Bu göstermektedir ki Belediye Baş kanı Bağdat, bizi hiç istemediğimiz bir yola başvurmaya Zorluyor.Bu zor lama sonunda isterizki hiç bir işçi arkadaşın ka- a dökülmesin" 


Can pazarında demir çekenler 


KAYSERİ 
MUSTAFA KOÇ 

Sendikası”, sigortasız yaz kış demeden boğaz tokluğuna çalışan demir işçileri. .. Demir stokçularının insafsız sömürüsü altında inim inim inleyen demir işçileri. Yerlerin- den yurtlarından çoluk çocuklarıyla hayatlarını kazanmak için göç eden demii işçileri . 

Sabahın köründen akşamın yedisine kadar çalışırlar. Dondurucu sogukta ayazı çekmiş demirleri avuçlarının içinde, omuzlarında çekerler düzeltmek için. Ağırlığınca demirleri çekerler 


sünüyorlar! 


Doğu'dan gelmiş. Başlık parası biriktirmeye. Eline geçen parayla kimbilir daha 


ne kadar bekler, 


200 lira karşılığında, 
sendikasız sigortasız olarak. 


NE ZAMAN BİTECEK 
BU ÇİLEMİZ 


Bu ağır işlerde çalışanların hepsi Doğu'dan göç ederler buralara Topraksız oldukları, başka işleri olmadığı için. . . 

İşçi Selahattin Özbek derdini (o anlatıyor bize 

"Çalıştığımız yeri görüyon. insaat demirlerini burda düzeltiriz, ölçeriz, biçeriz. İşimiz gücümüz budur. Bizim memleketimiz Doğudur. Ağrılıyız. 
13'ümüzde ayrıldık ora- 


Demir çeken işçiler toplu halde. Geleceklerini dü- 


ayazında 


lardan. Hepimiz akrabayiz, birlikte o çalışırız. 
Memlekette bir karış toprağımız yok ki ekelim Geldik Kayseri'ye, iş bulamadık. Mecburuz bu işte çalışmaya. Biz çalışmassak, bizim gibi yüzlercesi amele pazarında beklemekte, onları çalıştırırlar. Benim beş dene çoçuğum var. Hepisi de ufak. Fn büyüğü aha se- nin kadar. Hiç birini okutamadım. Evimi getirdim 


Mezarlığın ordaki gecekondularda kalıyoruz. 
Tam on senedir bu işle uğraşırım. Her zaman bırakmak istedim, başka iş bulamadım. Bize diyorlar “sizin mesleğiniz serbest size sigorta. 
olmaz:.. 


Çok şey anlatmak istiyor. Şimdiye kadar hiç kimse dinlememiş derdini. İşi olmasa saatlerce bıkmadan usanmadan anlatacak. 

Ayrılıyoruz mücadelesinde başarılar dileyerek. 
Arkamızdan o bağırıyor" 
Ne zaman bitecek bu çilemiz! Anlattıklarımızı gazete yazacak mı? "Söz diyerek yolumuza devam ediyoruz. 


PATRON İŞ KAZASI 
GEÇİRİNCE 
BİR'DEÂZARLIYOR 


Emin Yalçın ise işyerini şöyle anlatıyor: .. Şu gördüğün demir yığını tam üçyüz tondur. Patron iş kazası geçirdiğimizde bizim bir tarafımız kırılmış kopmuş umursamaz bile. Geçen çalışan genç bir arkadaşın eli patladı,demir parçası elini öyle oymuştu ki, doktora götürdük, dikiş attı, yarayı sardı. Patrona geldik, iş. kazası olduğunu, tedavi parasını ödemesini söyledik. "Ben mi kestim elini. Dikkat etsin de kesmesin; burnunuz kanasa benden para istiyor- 


Kırağı tulmuş büklüm bül vurur sırlına yü 


Kayseri'de demir işçileri boğaz tokluğuna çalışıyor 


© Doğu” dan Ağrı” dan gelmişler, Kimi 13, kimi 60 yaşında. Burada çocuk işçilerin okulu, inşaatlar ve demir yığınlarıdır 


sunuz''diye azarladı! Sakatlandın mı işe yaramaz olursun çürüğe çıkartılırsın. Ondan sonra dile Allah'tan ölümün iyisini, yoksa sürünürsün ortadü, © 


13 YAŞINDAYIM, 
DEMİRLER ÇOK AĞIR ÇEKEMİYORUM 


Memleketinden ayrılıp umutla gelenler vardır buralara. Başlık parası biriktirip evlenmek umuduyla buralara gelenler 


vardır. Ali Rıza Yıldız, başlık parası biriktirmek için gelmiş 


"Benim memleket Ağrı. Taa buralara başlık parası biriktirmeye geldim. Bekleyeceğim, kaç senede başlık biriktirirsem o zaman memlekete gidip evleneceğim. 

Koca koca demirleri çekenler arasında 13 yaşında çocuklarda var. Bu çocuklar hiç okula gitmemiş. Okulları inşaatlar ve demir yığınları... 
Genç yaşta babasıyla birlikte ekmek parası kazaniçi uğraş veren 
Muhlis özbek, babasının gözüne bakarak şöyle konuşuyor. 

"Yaşım 13. Evimizi geçindirmek için babamla birlikte çalışıyoruz. 
Okumak istedim ama okuyacak paramız olmadı. Çok zor oluyor burda çalışmak, demirler çok ağır, çekemiyorum.Ama mecburum” 

Daha neler neler anlatacaklar kimbilir. 

Demir bilekli işçileri işyerinde bırakarak ayrıl-GE lala 0'in kadar genç yaşlı, çoluk çocuk sendikasız sigortasız yaşamak için bütün güçleriyle mücadele ediyorlar. İkiyüz liraya çalışan demir işçileri, yetkililerin sorunlarına eğilmesini istiyorlar. 


6ay Tür 


HABER MERKEZİ 

AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, gerek 

erken, gerekse normal seçimde AP olark tek 

başına iktidara gelmeyi amaçladıklarını belirtti. 


Izmir'de yayınlanan haftalık Ocak gazetesine bir demeç veren Demirel, erken seçime gidilmesi- nin Zorunlu olduğunu söyleyerek, "Milletimiz Adalet Partisini tek başına iktidara getirecektir. 
AP'nin tek başına iktidarı istikrar demektir, huzur demektir, bolluk ve bereket demektir" dedi. 


Hükümeti de sert bir şekilde eleştiren Demirel, "ülkeyi bir uçtan bir uca kana boyamış, pahalılık ve yokluk afeti ile hayatı çekilmez hale getirmiş bir hükümetin devamında kime fayda vardır? Demokratik rejim kötüyü himaye etmez, kötüyü tasfiyenin şartları mutla- ka yerine gelecektir" şeklinde konuştu. 


KUNTAY: “ERKEN 
SEÇİMİN BÜTÜN 
ŞARTLARI VARDIR" 


AP Genel Başkan Yardımcısı Barlas Küntay, Karacabey İlçesinde düzenlenen bir toplantıda, Türkiye'de erken seçimin bütün şartlarının olduğunu savundu. Türkiye'nin sosyal, ekonomik ve siyasal buhran içinde olduğunu söyleyen Küntay, konuşmasında Ecevit hükümetini eleştirdi. 

Demirel'in önümüzdeki hafta Güney ve Karadeniz Bölgelerinde gezilerini sürdüreceğini ve 6 ay içinde bütün Türkiye'yi dolaşacağını açıklayan Küntay, Akhisar olaylarınında AP'ye yönelmediğini söyledi. 

Barlas Küntay, Türkiye'de birçok malın bulunmadığını, düşük olarak ilan edilen taban fiyatlarının üreticileri zor durumda bıraktığını söyledi. Hükümetin aylarca 


önce zam yapacağını ilan 


ettiğini belirten Küntay, bu nedenle piyasadan malların çekildiğini, stokçuluğun, karaborsacılığın başladığını söyledi. 


AP ile CHP'nin birliği konusuna da değinen Küntay, CHP ile ortaklığın, CHP'nin günahlarına ortak olmak demek olduğunu savundu. 


Ankara 
Sıkıyönetim 
Mahkemesinde iki ülkücü için 
"müebbet hapis” 
cezası istendi 


ANKARA (ÖZEL) 
Ankara Sıkıyönetim 
Askeri Mahkemesinde dün yapılan duruşmalar- 
da bir kişiyi öldüren 2 
komando ile gizli örgüt kurmakla suçlananlar yargılandı 


20 Mayıs 1978 günü 
İmrahor Caddesinde bir elektrikçi dükkanına ateş 


açarak dükkan sahibi Mahmut Kocaoğlu'nun ölümüne, ADMMA öğ- 


rencisi Turan Kovanlı ile Erol Birlikbaşı'nın ağır yaralanmasına neden olan Ülkü Ocakları Derneği üyesi Bekir Tangül ile Yaşar şimşek yargılandı. Savcı esas hakkındaki mütaalasında her iki sanığın da müebbet hapsini İstedi. 

,,, Halkın Devrime, v.. 
cüleri"" adlı örgütü kurmakla suçlanan Kutsal Aşan, Mahmut Çelik, Suphi Göl, Recep Eraslan ve Munis Özgül'ün duruşmaları askeri savcının esas hakkındaki mütaalasını okuması için ileri bir tarihe bırakıldı, 

"Türkiye Devrimci 
Komünist Partisi İnşa Örgütü' adlı illegal örgütü kurmakla suçlanan Hasan Türedi, Ali Kıy, Mehmet Rıza Göksu, Fehmi Turan ve Ahmet Çiçek'in duruşmaları da yapıldı. 
Soruşturmanın derinleştirilmesi için duruşma ileri bir tarihe ertelendi. 


iye'yi dolaşacak olan 


DEMİREL: 


"Tek başına iktidara gelmeyi amaçlıyoruz” 


© Kuntay, “erken seçim şartları vardır” dedi 


HABER MERKEZİ 
MHP Genel Başkanı Alpaslan Tür- 


Türkeş, dün verdiği demeçte, MC hükümetlerinin AP'ye zarar verdiği yolundaki görüşlerin yanlış olduğupu ileri sürerek şöyle dedi: 


AP'yi MHP'ye, MHP'yi AP'ye ve dur-MSP'ye karşı kışkırtma amacıyla çeşitli söylentiler yayılıyor. Bu yol- daki söylentilere kendisini kaptıran muhalefet partileri de vardır. Oysa yapılacak iş söylentilerin aksine, biraraya gelmek, elele vermek ve sıkı bir işbirliği kurmaktır. Bunun aksi “komünistlerin ve bölücülerin oyununa gelmek olacaktır "' 


"Muhalefet partilerinin biraraya gelmelerinin Ecevit hükümetinin düşürülmesi yolunda kanaat sahibi olanları harekete geçireceğini" savunan Türkeş "CHP'nin kümünist ve bölücülerle ittifak içinde olduğunu" iddia ederek şöyle dedi: 


bir 


yerlere 


Türkeş, AP ve MSP'ye “kışkırtmalara kapılmayın, gelin birleşelim” dedi 


© MHP 15 Nisanda 


keş, "muhalefet partilerinin birbirle- Ankara'da yürüyüş rine karşı kışkırtıldığından"' yakınarak, AP, MSP ve MHP'nin işbirliği yapacak 

içinde yeni bir koalisyon hükümeti 

kurma isteğini tekrarladı. “Bunlar nasıl ki devletimizi 


çökertmek ve demokratik rejimi kun- 


bunlara karşı olanların da biraraya gelmeleri ve devletimizi, milletimizi ve rejimimizi savunmaları zorunlu- 


MHP'NİN 15 NİSAN MİTİNGİ 


Dün Ankara'da MHP Başkanlık Divanı toplantısından sonra yapılan açıklamada 15 Nisan günü ri 

miting düzenleneceği açıklandı. 
Mitingin düzenlenmesi için gerekli başvurulduğu bildiride mitingin "zulme, haksızlığa, kanunsuzluğa, zorbalığa, işkencelere karşı bir ihtar mitingi" olacağı iddia edildi. MHP Başkanlık Divanı tarafından yapılan açıklamada mitingin adının '"Yokluklara, kuyruklara ve zulme karşı iktidarı Anayasaya davet'' olduğu bildirildi. 


açıklanan 


Rus sendikacıların ziyaret süresini tamamlamadan geri dönecekleri bildirildi | 


Türk-İş Genel Kurulu öncesi 
3 Rus sendikacı bugün 
| Ankara'ya geliyor | 


ANKARA (ÖZEL) 
Türkiş Genel Kurul öncesi, Türkiş içindeki gelişmelerle | ilgili"'inceleme" yapacak olan üç 
Rus sendikacı bugün An- 


kara'ya geliyor. Vasili Mazhura, İvan Evelenko ve Anadoli Zakharov isimli sendikacıların , gelmeleriyle ilgili vize işlemleri son ahda tamamlandı. 


Cenkçi: “Basın son yılların en bunalımlı dönemini yaşıyor” 


ANKARA (ÖZEL) 

Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Beyhan Cenkçi basının son yıllarda, tarihinin en bunalımlı bir döneminde yaşam savaşı verdiğini söyledi. 

Cenkçi, basının sorunlarıyla ilgili olarak basın örgütleri, yerel ve yaygın temsilcileriyle yaptıkları görüşmeden sonra Ankara Gazeteciler Cemiyeti'nin basının sorunlarıyla ilgili görüş ve önerilerini Başbakana sunduklarını söyledi ve şöyle dedi 

"Özgürlükçü basın alınan yanlış kararlar ve yanlış uygulamalarla yok olmetehlikesi ile karşı karşıyadır. Yaygın basım, kagıt gereksinimini karşılayamamakta, yaygınlığı sınırlanmaktadır. 

"Günlük basının kağıt ihtiyacını karşılamak için ithali ivedilik kazandırılmalı, yerli üretim bütün olanaklar zorlanarak artırılmalıdır. Kağıt tahsisi Basın İlan Kurumunca saptanan haftalık baskı ortalamaları esas alınarak yapılmalı, SE-KA yönetim kurulunda basının yaşayan bünyesinden bir temsilcinin bulunması sağlanmalı - dır."Döviz transferlerinin yapılmaması nedeniyle, basın zorunlu hammadde, araç ve gereç gereksinimini normal yollardan sağlayamamakta - dır. Bugünkü koşullarda dahi kolaylıkla sağlanabilecek ölçüdeki bu transferlere öncelik tanınmalıdır. 

"Basın İlan Kurumunun hükümeclerin denetim aracı olduğu imajı silinmeli, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkesi zedelenmemelidir. Basın affı bir an önce çıkarılmalı, yazı işleri müdürlerinin cezai sorumluluklarıyla ilgili yanlış uygulama biran önce düzeltilmelidir. 


KONFERANS 


Doğu Perinçek 


Toplumların 
Gelişmesi ve Sanat 


17 Mart 1979 

Saat: 14.00 

Yer: TİKP Ankara İl Lokali Karanfil Sok, No: 26. (Eski 
Salonu) 7 

Giriş serbesttir. 


Türkiye Işçi Köylü Partisi Ankara Il örgütü 


Halk Tiyatrosu 


Kus sendikacıların ziyaret süresi dolmadan apar topar geri dönecekleri öğrenildi. 

Türk-iş'e bağlı Tarım 
İş Sendikasının, Binali Yağışan döneminde yapılan bir davetine karşılık vermek üzere gelen Rus sendikacıların, geliş tarihlerini Türkiş Genel Kurulu öncesine denk getirmeleri,Türk-İş içinde tepkiyle karşılandı. Bazı sendikacılar bu ziyaretin açıkca Genel Kurül öncesi, Türk-İş içindeki gelişm: - leri incelemek amacını güttüğünü söylediler, 

Davet süresi 16-23 
Mart tarihleri arasında olmasına rağmen Rus sendikacıların bu bir haftalık süreyi tamamlamadan apar topar geri dönecekleri öğrenildi. 

Ankara'daki Sovyet elçiliği çevreleri bu erken dönüşün nedenlerini uçak £ tarihlerindeki aksaklıklara bağlarken, Türkiş çevreleri erken dönüşün nedenini Genel Kurul öncesi yapılan ziyarete duyulan tepkiye bağlıyorlar, 


Savcıların bölgelerdeki hizmet süreleri yeniden belirlendi 


ANKARA (AA) 
Adalet Bakanlığı, Cumhuriyet Savcıları, Cumhuriyet Başsavcı Yardımcıları, Cumhuriyet Savcı Yardımcıları ile bu meslekten sayılanlara uygulanacak atama ve nakil yönetmeliğinde değişiklik yapılmasını kararlaştırdı. 


1 Mart 1979 tarihın- 
den itibaren yürürlüğe giren değişikliğe göre, en az hizmet süreleri beşinci bölgede iki yıl, dördüncü bölgede üç yıl, üçüncü bölgede dört yıl, ikinci bölgede beş yıl, birinci bölgede de yedi yıl olarak belirlendi. 

Birinci bölgede üstün başarı gösterenlerin asgari hizmet sürelerinin dolması halinde, o bölgedeki hizmet süresinin uzatılması, kurul tarafından görüşülüp ( kararlaştırılacak. 


16 Mart 1979 
ODTÜ'DE SEÇİMLER YAKLAŞIRKEN GRUPLAR 


PROPAGANDA 
FAALİYETLERİNİ HIZLANDIRDI 


sue a Dinleye 
Gençliğin Birliği grubu, kışkırtmalara ve kavgalara son verilmesini eğitimin huzur içinde devam etmesini istedi ANKARA (ÖZEL) 
, ODTÜ'de öğrenci Temsilciliği Konseyi seimleri yaklaşırken gruplar faaliyetlerini hızlan - ırdı. Okulda dağıttığı bır broşürle eri ve programını açıklayan “Gençliğin Birliği" okuldaki kargaşalığın ve tahrikçiliğin sorumlusu olarak İGD Yi gösterdi. Gençliğin Birliği kışkı malara son verilmesini ve eğitimin huzur içinde devam etmesini istedi. "'Zorbalığa son fikir özgürlüğü" diyen Gençliğin Birliği, broşüründe şunlara yer veriyor: KARGAŞALIĞIN KAYNAĞI 


"Okulumuzdakı kargaşalığın ve bölünmenin az görebilmek için biraz gerilere gitmek gereklidir. 

“1968-7 0'lerde gençliğin emperyalizme karşı mücadelesinin yükseldiği dönemlerde gençlik birleşerek, 6 Filoyu protesto etmek için Dolmabahçeye akın ediyordu. ün mitinglerine, baımsızlık ve demokrasi mücadelelerine kitleler 

alinde katılıyordu. Yine 1975-76'larda okulumuz öğrencileri ortak talepler etrafında yürekten birleşmişlerdi. Rektör Hasan Tan'a karşı onbin yumruk havaya kalkabiliyordu. 

"Neden?.. Bu dönemin ODTÜ'sünde güçlü bir bağımsızlık ve demokrasi ruhu vardı, Bu ruh gençlik içinde en geniş demokrasiyi hakim kıl- 
.mıştı. Farklı fikirler tartışılabiliyor, insanlar birbirine hoşgörü gösteriyor, kafalara sopalar inmiyordu. Bugün ise okulumuzda görünen manzara şudur. Hergün kafeteryada jandarmalara omuz vurarak laf atılarak kargaşalık yaratılmaktadır. 
Kendilerine devrimci diyen bazı gruplar sık sık ALM anka Forumlarda farklı fikirlerdeki insanlar birbirlerinin kafasına şişe ve sopa indirmekte ve öğrencilerin özgür iradesine dayanmadan yapılan bu forumlarda 200 kişi kendi kendine slogan atmaktadır. Öğrencilere siyasi görüşlerinden dolayı ambargo konulmak- ta, serbest tartışma ortamı yok edilmek istenmektedir." 


"'KIŞKIRTICILIĞA SON HUZUR İÇİNDE EĞİTİM" 


"Hepimizin bildiği gibi dönem başından beri huzursuz bir eğitim.” yapılmaktadır. Her.gün. 
“Acaba yine e ir sürtüşme çıkar da okul kapatılır mı? Falan grupla filan grup kavga ederse ne olur" türünden kuşkularla okula gi ip Yeli or Bu huzursuzluğun karn ı kimdir? 

gan okulumuzda kargaşalığı körükleyen ve kışkırtıcılık yapan İGD'dir." 

"İGD dağıttığı bildiride ve yayın organlarında "savaş örgütleri" kurmaktan bahsediyor. 
Rusya'nın emriyle kurdurulmaya çalışılan bu savaş örgütleri, ülkemizi bir iç savaşa götürmeyi, bu amaçla io ai artırmayı hedeflemektedir. Nedir bu savaş örgütleri, kime karşı kuru - luyor? Geçtiğimiz ay bunların canlı örneklerini yaşadık. İzmir Ziraat Fakültesinin kantinini basıp ikisi ağır, alti öğrenciyi yaraladılar. Bir gün sonra İzinir Fen Fakültesini bastılar, Ardından Çınarlı Meslek Lisesini bastılar. Okuldan çıkan öğrencilere ateş açtılar. Bütün bu olaylarla saldırıya Varavani ve kurşunlanan gençlik kitlesidir. Bizzat Dev-Yol'un İzmir'de dağıttığı bildiri - de söylediği gibi onlar 'ayrımı gözetmeksizin kitleye ateş açtılar." Yine 23 Şubat günü Ankara 50.Yıl Lisesi PA demir çubuklarla ve silahlarla saldırdılar. Üstelik olayda ölen İGD üyesi ve ODTÜ İĞ Serdar Özgerçin'i bahane ederek çesitli okullarda saldırılara giriştiler. Akla gelen şudur.... Bir ODTÜ öğrencisi elinde demir çubukla bir lisenin önünde ne aramaktadır ve neden liselilere - saldırmıştır? 


“SÜNGÜLERİ GETİREN KIM(()" 


İGD bugünkü sıkıyönetimi eski 12 Mart gibi göstermeye çalışıyor. Herşeyden önce şunu söylemek istiyoruz:12 Mart 1971'in fasist zulmüne karşı direnen devrimcilere "provokasyon yapıyorsunuz" diye saldıranların bugün "faşist sıkıyönetimle mücadele" ile çığlık atmaları üzerinde ciddiyetle düşünmek gerekir. 

"Bugün okulumuzda seçimlerin -yapılması bile sıkıyönetimin 12 Mart sıkıyönetimi olmadığını gösteriyor. Oysa, onlar, "sıkiyönetimle mücadele" adı i altında hergün jandarmaya laf atıp tahrik ederek, sıkıyönetimi öğrencilerin üzerine sürmeye çalışıyorlar. Bu jandarma baskısının artmasına ve bölümlere kadar girmesine sebep oluyor. 

"İGD ler bu kışkırtma politikasını uygularken diğer gruplara suçlamalar ve saldırılar 

öneltmeyi, bölücülük yapmayı unutmadılar. 
GD'liler maceracı ve goşistlikle suçladıkları Dev-Yol'u sıkıyönetime karşı pasif kalmakla suçluyorlar. Böylece onları kışkırtmalarına alet etmeye çalışıyorlar." 


nı bahane ederek, okulumuzda 24 Şubat günü top oynamaktan gelen iki öğrenciye demir m buklaria saldırdılar. Aynı şekilde 15 kişilik bir grup halinde dördüncü yurt önünde başka bir ruba saldırdılar. 26 Şubat günü 25-30 kişilik ir grupla hazırlık bölümünü basarak, bir grup öğrenciye saldırdılar, Tüm bu saldırı ve bölücülük faaliyetlerinin hedefi öğrenci kitlesidir. İGD okul yönetimine gelirse, okulun ne hale geleceği ie görülebilir s ençliğin Birliği grubunun dağıttığı broşür şöyle son buluyor : EASA N Hangi fikirde olursa olsun, bütün öğrenci arkadaşları okulumuzda demokratik bir orlam yaratılması huzür içinde bir eğitim sürdürülmesi için birleşmeye ve mücadeleye çağırıyoruz. 
Gençliğin Birliği'nin talepleri şöyle sıralanıyor; 
—Zorbalığa son fikir özgürlüğü —Forumlarda bütün öğrencilere söz hakkı verilmelidir. mAN i —Eylemler ve forumlar öğrencilerin ortak isteğini yansıtmalı ve gönüllü birliğe dayanmalıdır. 
—Fikirlerinden dolayı kimseye ambargo konmamalı fikirler özgürce söylenebilmelidir. 


—Jandarmayı tahrik eden her türlü eyleme son verilmelidir. 

—Demokratik mevzileri koruma adı altında sıkıyönetimi öğrencilerin üzerine süren eylemlere son verilmeli, 5 

—Okulumuz savaş alanı değil, dostluk ve barış alanı olmalıdır. 

Biz Gençliğin Birliği adayı olarak bütün arkadaşlara öğretim üyelerine ve okul çalışanları- 
.na bunları gerçekleştireceğimize söz veriyoruz. 


Hasan Korkut grup yönetimi ile 


"Bunların yanısıra olarak 50. Yıl Lisesi olayları ` 


hesaplaşmadan herhangi bir partiye geçmeyeceğini söyledi . 


ANKARA (ÖZEL) 


AP'den istifa eden Kırklareli Milletvekili Hasan Korkut AP Grup yönetimi ile hesaplaşmadan herhangi bir partiye geçmesinin Oo sözkonusu olamayacağını (o söyledi. 
Hasan Korkut bazı gazetelerde çıkan kendisinin CHP'ye geçeceğine ilişkin haberlerin doğru ol- 


madığını söyleyerek, 
“Şu anda hesaplaşma içindeyiz. Grup yönetimi ile hesaplaşmadan herhangi bir partiye geçmem sözkonusu değil dir dedi. 

Hasan Korkut hayati üç oylamaya katılmadığı gerekçesiyle kesin ihraç talebiyle Haysiyet Divanına verilmesi üzerine AP'den istifa etmişti. 


Hükümet ne yapacağını 


Ekonomiyi o Güçlendirme Programı adı altında hükümetin DPT'ye yaptırdığı çalışmalara son şeklini vermek üzere hükümet, sanayi çevreleri ve işçi temsilcileri biraraya geldi. : 

Toplantıyı açmadan önce Ecevit tarihte ilk kez işçi,işveren ve işalemi temsilcisi kuruluşlarn bir arada konuyu 


değerlendirebilecekleri ve * 


ülkenin ekonomik, toplumsal sorunlarını birlikte değerlendirebilecekleri bir toplantıyı düzenlemiş bulunuyoruz" dedi. 

Ecevit sözlerini şöyle sürdürdü ; 

“Ekonomik zorlukları aşmaya çalışırken kendi ulusumuzun gücüne, ülkemizin ve ekonomimizin olanaklarını tam anlamıyla harekete geçirebilmek için işçi ve işverenlerin bir anlayış birliği içinde olmalarının önem ve değeri vardır." 

Ecevit daha sonra tedbirlerin Bakanlar Kurulu toplantısında (o görüşülerek, en kısa zamanda uygulamaya konacağını söyledi. 

ECEVİT'İN 

TOPLANTIDAN 


SONRAKİ SÖZLERİ 


. Ecevit, dört buçuk saat süren toplantıdan sonra yaptığı açıklam toplantıya katılan bütün kuruluşların, o "üretimin, artırılması, dış ödemeler darboğazının hızla aşılması, enflasyona karşı etkin önlemler ` alınması, İstihdam sorununun çözülmesi ve gelir dağılımındaki dengenin gözetilmesi amaçlarında birleştiklerini"' söyledi. 

Ecevit, toplantıya katılan kuruluşların, işçiişveren ilişkilerinin düzenlenmesi ve işsizlik sorununa çözüm getirilme- 


, si amacıyla gereken ön- 


lemleri görüşmek üzere, yeniden bir araya gelmeyi kararlaştırdıklarını bildirdi 

Ekonomiyi güçlendirme programı üzerindeki toplantıya Türk-İş, DİSK, TİSK ve Türkiye Sanayi Odaları Birliği Başkanlarıyla temsilcileri ve ilgili bakanlar katıldı. 

Ecevit, _ açıklamada, 

"Kuruluşlar, uygulamanın, uygulamayla ilgili yaklaşımın ve ayrıntıların, en az program metni kadar önem taşıdığını o nedenle, program uygulanışını dikkatle izleyeceklerini ve uygulama sırasında veya önlemlerin ayrıntıları konusunda gerektiği zaman eleştiri ve uyarı haklarını yapıcı bir anlayışla kullanacaklarını bildirdiler." dedi. 

ASGARİ 

MÜŞTEREKLERDE 

BİRLEŞMEK 

“Toplantıya katılan tüm kuruluşların, temel görüşlerini saklı tutmakla beraber, ülkenin içinde bulunduğu koşullar altında, ekonomiyi darboğazlardan çıkarabilmek için asgari müştereklerde birleşme gereğine inandıklarını" belirten Ecevit, "İşçi-işveren ilişkilerinin, ülke ve toplum yararına ve demokrasi kurallarına uygun biçimde düzenlenmesi ve etkin çözümler getirilmesi amacıyla yeniden bir araya gelmeyi kararlaştırdıklarını" bildirdi. 

Hükümetle sanayiciler arasında yapılan toplantı-' lara katılan bir sanayici,' THA muhabirine yaptığı açıklamada "Ekonomik önlemler paketi için kesin durumun bu hafta sonu (o belirlenebilmesinin çok güç olduğunu ve açıklamaların o gecikebileceğini" sövledi. 

SOMUT BİR PAKET 
YOK 

Ekonomik önlemler 
Paketi ile ilgili olarak hükümet çevrelerinin henüz üzerinde anlaşmaya vardıkları somut bir 'program olmadığı bildiriliyor. 
Bilindiği gibi önce Maliye Bakanlığı bir önlem paketi hazırlamışlı. Ancak DPT bu konuda kendisine bilgi verilmediğini öne sürerek Maliye. Bakanlığı'nın hazırladığı pakete itiraz etti, Bunun üzerine Başbakan Ecevit DPT'nin de bir önlem paketi hazırlamasını önerdi. Bu iki paketi de çeşitli konularda birbirin- den farklılıklar taşıyor. 
Bu arada Bakanlar Kurulu'nda her iki pakete karşı da eleştiriler vapılıyor. Bu yatlarda Ecevit' 


in hükümeti ve diğer kuruluşları birleştirebilmek ıçin işçi ve işveren çevrelerinin de görüşlerini almak üzere harekete geçtiği biliniyor. Ancak görüşlerine başvurulan çevrelerin de üzerinde birleştikleri ortak bir program yok. Ayrca hükümete görüş bildiren işçi ve işveren kesimleri içinde de çeşitli fikirler var, 


Gönişmelerin bu aşa- , 


masında hükümetin henüz devalüasyon, yabancı sermaye konusu, DÇM' 
lerin yeniden işletilmesi gibi meselelerde somut bir program Ortaya koymadığı,.bu konularda görüş birliği sağlama- ya çalıştığı bildiriliyor. 

Hükümetin ilk ele ala- 
.cağı tedbirlerin bazı tekel ve KİT ürünlerine zam yapılması, petrol ürünleri tüketiminin kısıtlanması, döviz tasarrufu seviyesinde kalacağı, ancak bu konularda da henüz somut bir programın olmadığı öğrenildi. Öte yandan çeşitli çevreler alınacak bu tedbirlerle ekonomik sorunların giderilmesinin mümkün olmadığını belirtiyorlar. 

SANAYICİ VE 
İŞVERENLER 
ARASINDA BİRLİK 
YOK 

Ecevit'le yapılan gorüşmelerde O sanayiciler görüşlerini bir rapor halinde Ecevit'e sundular. 

Sanayicilerin, ekonomik önlemler konusunda görüşlerini içeren bir raporu hükümete sunmalarına rağmen içlerinde bu görüşlere muhalefet edenlerin olduğu, bildiriliyor. Rapordaki görüşlere muhalefet edenler, meselenin hükümet meselesi olduğunu, bu hükümetin hiç bir soruna çözüm getiremeyeceğini ileri sürüyorlar. Öte yandan etkin bir sanayi kuruluşu olan TÜSİAD'ın görüşlerinin alınmamış olması da, çelişkileri arfiran bir unsur oldu. 

Bu arada Ecevit Ankara, İstanbul ve İzmir Ticaret Odalarını da ilk görüşmelere çağırmadı. Bunun üzerine bir toplantı düzenleyen Ticaret Odaları Başkanları kamuoyuna önlem paketi hakkındaki görüşlerini açıkladılar, Oda Başkanlarınm açıklamalarında 
DÇM'ler konusunda sanayirilerin görüşlerinden farklı görüşler savunuldu. 
Ayrıca ticaret odaları yöneticileri KİT zamlarına karşı çıktılar ve devalüasyonu benimsediklerini açıkladılar. 

TUNÇ'ÜN ÖNLEMLER KONUSUNDAKİ 
SÖZLERİ TÜRK-İŞ ÇEVRELERİNDE 
TEPKİYLE 
KARŞILANDI 

önceki gün Ecevit'le görüşen Türk-İş Genel Başkanı Tunç "hükümeti desteklediklerini, ancak önlemlerin halkı daha fazla ezmemesi gerektiğini" söylerken, Tunç'un bu açıklaması Konfede: rasyon içinde yankılara yol açtı. Teksif Sendikası Genel Başkanı Şevket Yılmaz, Maden Federasyonu Başkanı Kemal özer, Ağaçiş Sendikası Başkanı Kemal Sarsoy ve DYF-İş Sendikası Genel Başkanı Şerafettin Akova "kendilerine bu konuda danışılmadığı ve önlem paketinin halkın çıkarlarına ters düştüğü" gerekçesiyle Tunç'un açıklamalarını eleştirdiler. Sendika Başkanları "zamlara karşı çıkacaklarını" da açıkladılar. 

Öte yandan Ecevit'le görüşmeye yanında Moskova yanlısı olarak b nen Sadun Aren'le birlikte katılan DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk ise hükümete daha ziyade siyasi talepler ileri sürdü. "Hükümeti sermaye çevrelerinin yanında yer almakla" suçlayan Baştürk, üstü örtülü bir şekilde sıkıyönetime de muhalefet etti. Baştürk hükümete verdiği raporda, şiddet eylemleri konusunda "faşist merkezden yönetilen faşist terörün dışında kalan şiddet eylemlerinin ne kadar kanl olursa olsun politik bir önem taşımadığı ve genel asayiş sorunları içinde yer alması gerektiğini" ileri sürdü. 

HUKÜMET ŞAŞKIN 

Çeşitl çevrelerden gelen değişik talepler nedeniyle hükümetin ekçnomik önlemler konvsunda ortak bir görüş sağlayamayacağı  bildiriliyor 


bilmiyor 


İşverenler neistiyor? 


HABER MERKEZİ 
Sanayiciler Ecevit'le görüşmeleri sırasında hükümete bir önlem paketi sundular. Sanayiciler hükümetten KİT ürünlerinin fiyatlarına zam yapılmasını istediler. Ayrıca "toplusözleşme anlayışına bir disiplin getirilmesi" adı altında "'ücretlerin dondurulması" taleplerini de yinelediler. 


İşverenlerin raporunda "enflasyonla mücade- , 


le edebilmek için en etkili önlemin üretimi artırmak olduğu" söylenerek, 178 yılında sanayi- nin üretim seviyesinin çok düşük olduğu, 1979' da üretimin yüzde 100 oranında artırılması gerektiği ileri sürülüyor. Sanayiciler bunun için 
1979 yılında yeni yatırımlara girişilmesi yerine, 
mevcut kapasiteyi artırıcı önlemler alınmasını istiyorlar. Bunun ise ancak hammadde gereksiniminın zamanında karşılanması ile sağlanabileceğini belirtiyorlar. Ayrıca raporda lüks tüketimin önlenmesi, ara ve yatırım mallarına öncelik tanınması gerektiği ileri sürülüyor. 

Sanayiciler, bu önlemlerin alınabilmesi için yabancı sermayenin kayıtsız şartsız teşvik edilmesi gerektiğini ileri sürüyorlar. Kaynak açığı- 
“a ancak bu yolla kapanabileceğini iddia eden 

nayiciler, yabancı sermayenin belli alanlara girmesinin önlenerek Türkiye'ye daha yararlı alanlara sevk edilebileceğini de ileri sürüyorlar. 

Döviz darboğazının aşılmasnda DÇM'lerin de kullanılması gerektiğini belirten sanayiciler, sanayi ; kesimine açılan kredilerin de artırılmasını istiyorlar. 


Türk-İş,ekonomiyi güçlenirme paketiyle ilgili görüşlerini 
Ecevit'e sundu. 


ANKARA (ÖZEL, 

Türk-İş, hükümetin hazırladığı "ekonomiyi güçlendirme paketi" ile ilgili görüşlerini Başbakan Bülent Ecevit'e sundu. Türk-İş'in hükümete sunduğu görüş ve önerilerle zamların önlenerek fiyatların dondurulması, milli gelirin adaletli bir biçimde paylaşılmasının sağlanması ve işsizliğin giderilmesi istendi. 

EKONOMİK ÖNLEMLER 

Türk-İş'in Başbakana sunduğu öneriler arasında milli kaynaklar harekete geçirilerek, ulusal çıkarların korunması gereğine de değinile rek şu görüşlere yer verildi: 

“Ekonomik ve toplumsal olayların yarattığı denetim altında tutmada ve milli seviyede yönlendirmenin gereklerini yerine getirmede tüm anayasal kuruluşlar bir bütünlük içinde olmalıdır, 

"Üretim artırılmalı milli gelirin adaletli bir şekilde bölüşümü sağlanmalı, işsizlik giderilme- li ve ülke lıklı ve etkin bir gelir düzeyine kavuşturulmalıdır. Bölgeler arası dengesizlik ortadan kaldırılmalıdır". 

FİYAT ARTIŞLARI 


“Aşırı fiyat artışlarının kısa dönemde durdurulabilmesi için etkin önlemler alınmalıdır." 
ASGARİ ÜCRET VE EN AZ GEÇİM İNDİRİMİ SORUNU 

"Asgari ücretin yeniden tespiti için birkaç defa talepte bulunulmasına rağmen konuyla ilgili olarak Çalışma Bakanlığından bugüne kadar olumlu bir cevap alınamamıştır. Meselenin uzun süre beklemeye tahammülü yoktur. 
Asgari ücret komisyonu acilen toplanmalı tespit edilecek asgari ücret işçinin ailesini de geçindirebilecek miktarda olmaldır." $ 

"En az geçim indirimiyle ilgili yasa tasarısı hâlâ meclislerde beklemektedir. Yıllardır sözü edilen bu konunun daha fazla beklemeye tahammülü kalmamıştır. Anayasamızın 61. 
maddesi "verginin mali güce göre alınması" ilkesini getirmiştir. Bu ilkenin ışığı altında, deği-Şikliğin kısa zamanda sağlanması vergi adaleti esaslarına da uygundur. 

“Diğer taraftan en az geçim indirimini asgari ücretle bir tutmak eğilimi derhal terkedilmelidir. İkisinin ayrı şeyler olduğu bilinmelidir. 
Vergi indirimi ile işçi ücretleri artacak, dolayısıyla asgari ücret tespitine gerek kalmayacaktır gibi ters görüşlere itibar edilmemelidir." 


MHP Gültepe Lokal 


24 yıl hapsi isteniyor 


İSTANBUL(ÖZEL) 
MHP Şişli Gençlik 
Kolları yöneticisi Mustafa Fidan, MHP Şişli Gençlik Kolları Gültepe 


biçimde 
Olayın sanıkları 


Istanbul Sıkıyönetim Mahkemesinde yar 


Başkanı ve 3 arkadaşının 


yaralanmıştı. 
olarak polisçe yakalanan aynı okul öğrencilerinden M. 
Ekrem Pat ile işçi Cen- 


TİKP Başkanı L” Express gazetesi muhabiri ile görüştü 


Perinçek: 
Devrimi korumanın yolu Sovyetler Birliği'nin saldırısına karşı 

koymaktan geçiyor” 


ANKARA (ÖZEL) 


Türkiye İşçi Köylü 
Partisi Başkan Doğu Perinçek, Fransız gazetesi L'Express'in muha- 


biri ile görüşerek ''Bugün devrimi korumanın ve güçlendirmenin yolu, Sovyetler Birliği'nin saldırısına karşı koymaktan geçmektedir." 
deri, 

Perinçek, L'Express, muhabiri Patrick Bonaz- 
7a'nın Sovyetler Birliği" ne karşı tutum, hüküme- 


tin politikası ve TİKP hakkındaki sorusunu cevaplarken, "Sovyetler Birliği'nin saldırısını 


altetmek için milli güçlerin birleşmesi ve milli birleşik cephenin kurulması gerektiğini" söyledi. 

L'Express, muhabirinin list Avrupa'nın birliğini nasıl oluyor da destekliyorsunuz?" şeklindeki sorusunu da Perinçek, "Şimdi kapitalist Avrupa ile aynı kaderi 


paylaşıyoruz. o Sovyetler Birliği Avrupa'ya gözünü dikmiştir. Avrupa ve Türkiye Sovyetler Birliği'nin baskı ve tehdidi altındadır, yani ortak bir kadere (o sahip. Ayrıca Türkiye Avrupa'nın güney kanadında yer almaktadır. Bu nedenle Avrupa'nın birleşerek Sovyetler Birliği'ne karşı ıcıkmasını destekliyoruz" şeklinde cevapladı. 

Daha sonra parti örgütlenmesi ve çalışmaları hakkındaki soruları cevaplayan Perinçek bir soru üzerine de ''Partimizin politikaları Türkiye gerçeğinden, Türkiye'nin ihtiyaçlarından doğmuştur. Partimizin kökleri Türkiye (o toprağındadır. 
Politikalarımızın hepsi Türkiye halkının menfaatinddir. Mesela Rusya ya karşi çıkmak 
ABD'nin meselesi midir? 
Hayır çünkü Türkiye Rusya'nın baskı ve tehdidi altındadır " dedi. 


'DGBF, gençleri 16 Martta tertiplere karşı uyardı 


©Bazı sahte solcu grupların 16 Mart Üniversite Katliamını protesto adı altında gösteriler yapacakları 


söyleniyor 


ANKARA (ÖZEL) 

16 Mart 1978 üniversite katliamını protesto gerekçesiyle, bazı” sahte solcu grupların çeşitli gösteriler o düzenleyeceği söyleniyor. DGBF, katliamı protesto adı altında gerçekleşebilecek tertiplere karşı, gençliği uyanık olmaya çağırdı. 
DGBF Genel Başkanı Ali Tablacı, İstanbul Üniversitesi kapısında öldürülen 
7 öğrencinin katillerinin 
bulunmasını istedi. 

DGBF, 16 MART 
KATLİAMINI 
DÜZENLEYEN 
KATİLLERİN 
YAKALANMASINI 
İSTEDİ 

Devrimci Gençlik Birlikleri Federasyonu 
DGBF, 16 Martta İstanbul Üniversitesine bomba atarak 7 öğrencinin ölmesine ve 45 öğrencinin yaralanmasına yol açan katillerin yakalanmasını istedi. 

DGBF Başkanı Ali 
Tablacı bir açıklama yaparak katliamı düzenleyenlerin tecrit olduğu-- nu, ama hükümetin cinayet şebekelerinin üzerine gitmede çekingen davranması nedeniyle bugün hâlâ cinayetlerine devam ettiklerini açıkladı. 

Tablacı açıklamasında şu görüşlere yer verdi: 

"16 Mart katliamının sorumluları belli olmasına rağmen bugüne kadar bunlardan hesap sorulmadı. Katliamı düzenleyenlerin isimlerini bir kere daha açıklıyoruz. Orhan Çakıroğlu, Mehmet 
Gül, Fethi Yıldız, Hamdi Karakaya ve Pötürgeli Kazım. 

Hükümetten bir an evvel katilleri yakalamasını ve bunların ardındaki cinayet şebekesini açığa çıkarıp hesap sormasını istiyoruz. 


gılanan 


'Tablacı açıklamasında son olarak İGD'nin kış kırtmalarına karşı gençli ği uyanık olmaya çağı rarak, okullarda karışıklik çıkarmanın en çok katilleri sevindireceği görüşüne ver verdi. 


DGBF,16 MARTTA 
ÖLDÜRÜLEN 
7 ÖĞRENCİNİN 
AİLESİNE MEKTUP 
GÖNDERDİ 


DGBF Genel Başkanı 


Ali Tablacı 16 Mart 1978" 


de İstanbul Üniversitesi önünde öldürülen 7 öğrencinin ailesine ölüm yıl dönümlerinde mektup gönderdi. 

Bütün gençliğin, bütün halkın iktidardan, anarşi- nin kaynaklarına inmesini beklediğini belirten 'Tablacı, "seçim alanların- da verilen sözler ne oldu" dedi. 

Tablacı'nın mektubu- nun sonunda Şu görüşler yer alıyor: 

“Biz DGBF olarak öğrenim özgürlüğü ve can güvenliğinin O sağlanabilmesi için hangi fikirden olursa olsun her öğrencinin ölmek ve yaralanmak korkusu olmaksızın okullarına gidebilmesinin sağlanması için mücadele ediyoruz. Bu mücadelemizde en büyük desteğimizden biri, sizler, annelerimiz babalarımızdır. 

Bir kere daha acınızı paylaştığımızı bildiriyor, arkadaşlarımızın katillerinin bulunmasını ve hesap soruln.asını istiyoruz. 


İSTANBUL DGB 
ÜYELERİNE YAPILAN SALDIRIYI KINADI 

İstanbul Devrimci 
Gençlik Birliği Başkanı Bülent Baş, dün basına yaptığı yazılı açıklama- 


da, Dev-Sol'cuların üyelerne yaptığı saldırıları kınadı. 


Solun Namusu II 


"Bilinmeyen Sol” dizimiz elinizde tuttuğunuz gazete ile 12. gününde. Aydınlık, sol'un 49 _ fraksiyonundan daha henüz 3'ünü aydınlatabilmiş durumda. 

Geride kalan 43'ünü beklemeden bir gürültü, bir patırdı. Sovyetler Birliği, dizinin daha reklam spotlarından müthiş rahatsız olmuş. Beşinci koluna emir göndermiş: 

— Etkileyebildiğiniz kadar "sol" çevrede Aydınlık'ın yeni dizisini karalayın. 

Ama zavallı beşinci kolun ata ata kullanacak barutu kalmamış. "CIA ajanları" demiş olmamış, "Pekin uşakları” demiş olmamış, savurabileceği bütün küfürler kullanıla kullanıla etkisini yitirmiş. 

Şimdi son çare, daha hâlâ "sol'un namusunu kurtarmak” için sol adına yapılan rezaletlere göz yuman iyi niyetli insanlardan yararlanmak. 

Uşaklarına okullarda pano astırıyorlar: 

“Aydınlık'ın yeni dizisini okumayın, okulunuzda Aydınlıkçıları yaşatmayın”. 

Aydın çevreler içinde kimsenin kulak asmadığı paslanmış propagandalar tekrar piyasaya sürülüyor: 

— Bunlar 12 Mart'ın muhbirlerini de geçti, solu, sağa ihbar ediyorlar! 

Sovyet propaganda mekanizması, Barış gazetesi Yazarı Nimet Arzık'ın bile bizi fısıldamasını sağlayabiliyor: 

"'Ne yapmak istiyorsun Aydınlık? 

“Özözüne verdiğin kutsal görev nedir ki? 

"Bırak her türlüsol'u her türlü sağ taşlasın! 

“Beğenmedim... 49 grubunu, ister iyi hazırla, ister kö (Nimet Arzık, Fısıltı, Barış 12.3.1979) 

İşin taruşmayı gerektiren ve Türkiyeci güçleri çok yakından ilgilendirmesi gereken bir yanı var. Nimet hanım, Kontrgerilla yayını sırasında bizi desteklemiş, belgeleri "CİA, MİT, Büyük burjuvazi. toprak ağaları" cambazlığına kapılmadan Aydınlık'ın başarısını istemiş bir yazar. 

Acaba niçin bugün "Bilinmeyen Sol” dizisinden rahatsızlık duyuyor? Türkiye'nin canma kasteden bir dış gücü ve kollarını, Kontrgerillayı açıklarken iyi olduk da, gözümüzü oymak isteyen çok daha tehlikeli gücü açıklayınca niye kötü olduk? 

Kontrgerillayı açıklarken iyiydik. Dünya çapındaki en büyük Kontrgerillayı, Sovyetler Birliği'ni ve Türkiye'de sol'u nasıl böldüğünü açıklayınca kötüyüz. 

Bizce, Sayın Arzık, bizimle tartışma isteğini samimi bir şekilde ortaya koyarken öncelikle bunu düşünmeli. 

Sol, Türkiye'de içsavaş isteyen, anarşi körükleyen, ülkemizi bölmek isteyen gayri-milli unsurlarla arasına kalın bir çizgi çizmedikçe sol olamaz. 

Böyle birleşme de olmaz, devrim de olmaz. 

Sol'un birleşmesi, ancak ve ancak ülkeyi karanlığa sürüklemek isteyen melanet * yuvalarına karşı birleşmektir. 

Gerisi laf-ı güzar. 

Mao, Yang-çe ırmağını kaç dakikada yüzmüş, Pinoşe'yi önce kim tanımış, Amerika Cin'e nasıl teknoloji pompalıyormuş. . . 

Bunların hepsi Türkiye'nin güncel sorunlarınm ameliyat masasına yatırılmasını istemeyenlerin sorunları, onların göz boyamacıları. 

Biz şimdi şunları konuşalım: 

— Şu Mardin mağaralarında bulunan 447 
roket nereden ve ne yapmak için geldi? 

— Şu CHP ve hükümet tanımakta olduğu Kamboçya'nın Vietnam tarafından işgaline hiç ses çıkarmadı, hatta TRT aracılığıyla işgali destekler göründü de, Sovyetler'in tezgahladığı "Çin'i kınama" toplantısına kendi milletvekilini nasıl yolladı? 

— Şu CHP yönetimi nasıl oluyor da, Köy-Koop'ta Mimarlar Odasında, Ankara Tabip * Odasında TKP'ye boyun eğiyor, onlarla uzlaşıyor? 

Her şeye rağmen ;ol'un namusunu kurtarmayı düşünüyorsak, önce sol'a musallat olan “Sol” görünümlü faşizmle başetmeliyiz. Sol adına halkı susturmak isteyen eşkiyayı tecrit etmeliyiz. 


Romanya 
Dışişleri Bakanı 


ökçün'le görüştü 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Irak'a yaptığı resmi ziyaretten dönen Romanya Dışişleri Bakanı Stefan Andrei, Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün'le te- 


maslarda bulunmak üzere dün yurdumuza geldi. 
Yeşilköy o Havaalanında bir demeç veren konuk Dışişleri Bakanı şunları söyledi: "Türkiye ile Romanya arasındaki yakın ilişkilerin sürekli diyaloğlarla daha da geliştirilmesi arzusundayız. 

Bu ziyaretin iki ülke arasındaki iyi komşuluk ilişkilerinin ve Balkan ülkeleri arasındaki dostluğun geliştirilmesine katkıda bulunacağına inanıyorum. İstanbul'da Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün ile yapacağımız görüşmelerde ikili ilişkiler ve uluslararası sorunlar üzerinde duracağız." 

Konuk Dışileri Bakanı 


Lokal Başkanı Murat Yıldırım ve Mehmet Ekrem 
Pat ile Cengiz Özdemir adi sanıklar, dün İstanbul Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde  "İdeölojik amaçla birden fazla kişiyi öldürmeye tamı teşebbüs, öğrenim özgürlüğünü engelleme, silah taşıma ve azmettirmek" suçlarından yargılandı. 
20. Ekim,1978 tarihinde Gültepe Endüstri Meslek Lisesinde bir grup öğ.enu üzerine «eş açıl- ve Aydın Sengül ile hap Yolalan ağır 


giz Özde.nir, hazırlık soruğturması sırasında , 
MHP Gültepe Gençlik Kolları Lokalinde Başkan Murat Yıldırım'ın kendilerine verdiği iki tabanca ile ateş ettiklerini söylemişlerdi. Murat Yıldırım da hazırlık soruşturmasında sanıklara verdiği , silahlan MHP Şiş- 


li Gençlik Kolları yöneticisi olduğunu bildirdiği Mustafa Fidan' 


dan aldığını belirtmişti. 
Bunun üzerine yakalanan Mustafa Fidan ise hazırlık soruşturması sırasın- 


da silahları köyünden ge- da sanıklar emniyette ve tirdiğini olaydan sonra savcılıkta verdikleri ifa-Ekrem Pat'ın kendisine delerinin işkence sonucu geri getirdiği tabancala- alındığını, hatta savcının rı korkarak Tarabya'da ifade alması sırasında fadenize attığını bildirmiş- lakaya yatırıldıklarını ileti. ri sürdüler. Dinlenen tanıklardan birisi Cengiz 


Dün yapılan duruşma- Özdemir'i olay yerinde 


dumuzdan ayrılacak. 


elinde silahla gördüğünü söyledi. Sanıklar hakkında 24 yıla kadar ağır hapis cezası isteniyor. 
Duruşma bazı tanıkların dinlenmesi için ileri bir tarihe ertelendi. Sanıkların tahliye isteği ise red. 
dedildi. 


iaşıldı. 


İstanbul'daki temaslarını bugün tamamlayarak yur- 


Bulgar turist gemisi yolcularından 

ikisi kayıp 
İSTANBUL(THA) 
Önceki gun İstanbul limanından ayrılan Bulgar 


Turist. gemisinden iki yolcunun eksik olduğu an- 


16 Mart 1979 


YİRMİNCİ YÜZYIL 


VE EDEBİYAT 


| | Ceyhun 
yeşitli tarihlerde. yaz- 
5 oldugu denemelerini “Mir 
minci Yüzyil ve Edebiyat” adıw verdigi kitabında topladı. Kilabın parantez içine alınmış bir ikinci adı daha var: "Edebiyatbi lim”, 

Yazar temel görüşlerini, kita- ba adını veren birinci yazısında iletiyor okura, Kısaca özetlemek gerekirse, yirminci yüzyilin eko nomik, politik, toplumsal kultu rel ve düşünse! bunalımlar çağı olduğunu ileri sürüyor. Bu oi tamda edebiyat, ve yalnız edebiyat değil, her türlü değer yargısı aşmıma uğramış, fakirleşmiştir Çağımız düşüncesi günümüzün gerçekliğini kavrayamamaktadır Bu gerçekliği bize kavratacak olan iki temel olgu yüzyılın ilk yarısındaki Dünya Savaşları ve Büyük Kentleşmedir. Ancak bu iki temel olayın çağın bütünlüğü içinde kavrandığı söylenemez. (Çağımız bir bunalım içindedir ve bu bunalım, insanlığın geçirmekte olduğu bir büyük ev rimin arilesindeki doğum sancılı dönemdir. Yüzyılımızın düşüncesi halen yaşadığımız bu evrensel olgunun bilincine vuramadığı, in sanlığın yeni bir oluşumun sancı lı aşamasını geçirmekte olduğunu kavrayamadığı için, bu oluşuma müdahale edebilme olanaklarından da yoksun kalmıştır. 
Başka türlü söylersek, çağımızın gerçekliği; bütünlüğü, bütün - lamlığı vebağlantıları içinde ranamamışlır, Bu durum edebi yalla “yarın perspektifinden” yoksunluğu doğurmuştur ve yir minci yüzyıl edebiyatının demel eksikliği budur. 


Demirtaş Ceyhun bu tahlili yaptıktan sonra gimümüzde ede biyat kavramına yeni bir anlam kazandırmak (o gerektiğini — ileri sürüyor: “,.. günümüz edebiyanı nn gereksinim duyduğu yarın perspektilinin, artik anca bilgiy le kavranabileceğine inandığı mizdan, edebiyatın da ‘Edebi yalbilim" kavramıyla acıklan masının daha doğru olacağına inaniyoruz" diyor. Aksi halde dünyayı değiştirebilecek bir güçten yoksun olan edebiyatın aşınımı sürecektir 


Yazar belli başlı iki sav orta ya atiyor. Bunlardan birincisi dünyamızın bir bunalım çağı içinde olduğudur. Bu bunalım sadece Batı için değil aynı 7ameyda Sovyetler Birliği için de--sözkonusudur. Nitekim Bau edebiyatında görülen aşınım 


ve çöküntü, yirminci yüzyıl Sovyet o edebiyatında da görülmekledir. Burada üzerinde 


durulması gereken nokta yazarın sözkonusu ettiği ekonomik, politik, toplumsal, kültürel ve düşünsel bunalımın ve her türlü değer yargısının aşınıma uğramasının Sovyetler Birliği" nde neden ortaya çıkmış olduğudur. Sözkonusu bunalım kapitalist dünyanın olduğu kadar sosyalizmin de bir bunalımı mıdır, yoksa Sovyetler Birliği'ne has bir bunalım mıdır? Başka bir deyişle Sovyetler Birliği ile sosyalizm aynı şeyler midir? Örneğin yalar, değer yargılarının sarsıntısından sözederken bir yandan barışın savunulduğunu, öte yandan nükleer bombalara sahip olan Batı'nın "dehşet tekelini" elinde tuttuğunu söylemektedir. 
Aynı şeyin Sovyetler Birliği içinde geçerli olduğunu söyleyemez miyiz? Yine insanlardaki tüketim eğilimlerinin körüklenmesi, büyük kentleşme vb. gibi sorunların Sovyetler Birliği'nde de ortaya çıktığını açıklıyor yazar, Bu ve benzeri olguları sadece kapitalist dünyanın sosyalist toplumları olumsuz bir biçimde etkilediğini söyleyerek açıkla 


rışması"'sonuçları açıklandı. 


tirel bir yaklaşımı amaçlıyordu. 


vurguluyordu. 


Türk Tabipleri Birliği ve Karikatürcüler Derneği'nin Dünya Çocuk 'Yılı nedeniyle: düzenledikleri “Çocuk Hakları ve Çocuk Sağlığı Uluslararası Karikatür Ya- 


Birleşmiş Milletler'in tüm ülkeleri , hükümetleri , demokratik örgütleri vekamuoyu çocuk haklarını hayata geçirme doğrultusunda , çalışmaya çağrısı doğrultusunda düzenlenen yarışma, karikatür sanatı aracılığıyla yurdumuzdaki ve dünyadaki çocuk sorunlarına eleş- 


Toplam 1U ülkeden 129 yapıt, çocukların eğitim, beslenme, sosyal güvenlik olanaklarından yararlanmaları ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri hedeflerini yineliyor Bunu sağlamada başlıca etken olan, dünyada barış ve özgürlük dolu bir ortamın gerçekleşmesi istemini 


Dr. Sedat Çöloğlu (Tüfk Tabipleri Birliği Temsilcisi), Dr. İhsan Ünlüer (karikatürcü , yazar), Dr. Yalçın Tüzün (karikatürcü), Beysun Gökçin (karikatürcü) , 


Cenap Nuhrat 


yabilir miyiz? Böyle bir açıklama yeterli olur mu? 

Bu nohta uzermde durmamı zm nedeni Sovyetler Birliği" nin sosyalist bir ülke olup ol madığını tartışmak değil. Sanatçıların yaratıcılıklarını sınırlayan nedenleri araştırmak. Dünyamızm büyük bir yeniden saflaşma dönemini yasadığı kesin. Birçok değer yargısıyla birlikte sağ-sol ilericilik-gericilik kavramları da bu alt üst oluş süreci icindesyenit muhtevalar kazanıyor. Ve bu toz .duman içinde safını belirlemeyen sanatçının, dolayısıyla sanatn da, bunalım içine gireceği açık. Çünkü yaratıcılık sanatçının kendi dışındaki gerçeğe berrak bir biçimde nüfuz edebilmesiyie koşut olarak gelişiyor. 
Bu bakımdan belli bir kamptaki sarsıntıya ve çöküşe karşın, yeni ve ileriye dönük bir gücün gelişti ğini de gözardı etmemek gerekiyor. Ve öyle sanıyoruz ki, De mirtaş Ceyhun admı vermese de “varın perspektifine" sahip olarak gösterdiği az gelişmiş ülke sanat çılarıyla bu gerçeğe parmak basıyor, Günümüzde bu gerçeğin adı herhalde Üçüncü Dünyadır ve bu dünyanın içinde Marksizmin önde gittiğini söyleyebiliriz. “Yıllardır düşünülmüş, oluşturulmuş görüşlere iki satır yazıyla yanıt vermeye kalkışmanın, yararlı olmadığı açık. Yine de soruna bir de bu açıdan bakılabilir san'yoruz 


Ote yandan yayar az gelişmiş ülkelerde ortaya çıkan başarılı örnekleri  kendiliğindenlikli. bir oluşun ürünleri olarak görüyor ve bunu yeterli bulmuyor. Edebiyalın gereksinim o duyduğu yarm perspeklilinin artık anca bilgiyle kavranabileceğine inandıgi için edebiyatın da “Edebiyatbilim" kavramıyla açıklanmasının daha doğru olacağını ileri sürüyor. Bunu söylerken edebiya- un “bir cesit” bilim olduğunu, edebiyatın klasik anlamda bir bilim dalı olmadığını da ekliyor. 
Bu noktada sorun kanımızca edebiyatın bir bilim olup olmadığının tartışılması değildir Üzerinde durulması gereken nok ta edebiyata bilimin görevlerinin yüklenmesinin doğuracağı sonuçlardır. Bir başka deyişle edebiyattan şimdiye kadar ne beklenildiği ve bundan sonre ne beklenileceğidir. Kanımızca edebiyatm, dünyayı değiştirmeye katkı işlevi, başka bir deyişle geleceğin gerçekleşmesini zorlayıcı niteliği doğrudan doğruya sanatçının diyalektik matervalist dünya gö nü, yani bilimsel dürya görüşünü, yani Marksizmi kavramasına ilişkin bir sorundur. 
Bu noktada Demirtaş Ceyhun" un ileri sürdüğü sav temellendirilmek ihtiyacındadır. Bu noktada şu kadarını belirtelim ki, yazarır görüşünü desteklemek için alıntı yaptığı gerek Thomson olsun gerekse Caudweli sanat ve bilim arasındaki ilişki konusunda bütünüyle aksi görüştedirler. O kadar ki Thomson "İnsanın Özü" adlı kitabını sanatın ve bilimin kaynaklarını, bu ikisinin sınıflı topluma geçildiğinde nasıl birbirinden ayrıldığını ve sınıfsız toplumda kafa emeği ile kol emeği arasındaki farkın ortadan kalkmasıyla nasıl tekrar birleşeceklerini incelemek için yazmıştır. 


Demirtaş Ceyhun yukarda kısaca değinmeye çalıştığımız temel noktalar dışında toplumcu gerçekçiliğin iyimserlik anlayışı, edebiyat ve trajik olan, edebiyat ile aydınlar arasındaki ilişki gibi noktalara yer yer değiniyor. Bütün bu konuların irdelenmesinin yararı olduğu kanısındayız. Özellikle Demirtaş Ceyhun'un küçük kaygılar- dan uzak, gerçeği araştıran tutumunu vurgulamak gerekir. 


ULUSLARARASI KARIKATÜR ÇOCUK HAKLARI VE ÇOCUK SAĞLIĞI 


YARIŞMASI SONUÇLANDI 


ristan)/ Boğazi 


BAŞARI ÖDÜLÜ; 


A. S 


sanat edebiyat 


"70 Edebiyat Kuşağı üzerine düşünceler( 4 ) 


DÜZENLEYEN 


NECATİ GÜNGÖR 


Tarık Dursun K. : 


© "Salt' olay” anlat 


makla olay” ın 


çarpıcılığından, yerelliğinden, gelenek yada göreneklerinden destek almakla 


gerçekten hikaye yazılacağına inanmıyorum” 


1970'den sonra ortaya yeni bir hikayeci kuşağının çıktığı doğrudur. Bu 


yeni hikayeci kuşağının, kendilerinden önce gelmiş hikayeci kuşaklarının hikaye anlayışlarıyla. çeliştikleri dedoğrudur. 

Gerçekte, bundan önceki kuşaklar ;Sait Faik ï saymazsak, hikayede pek öyle büyük bir değişkenliğe yönelmemişler; belki biçimde, anlatım özelliğinde ve pek de duyarlılıkta yine kendilerine özgü küçük sapmalara gitmişlerdi. 

1970 kuşağı daha önce 
gelmişlerden çok daha uyzen, çok daha elverişli bir yazım ortamıyla karşılaşmışlardır. Bunu yararlarına kullananlar da olmuştur, eline yüzüne bulaştıranlar da, Bu kuşak özellikle içerik üzerinde durmuş, içerikli, daha açık bir söyleyişle etkinlik gücü olan, yanı sıra açıklık ve doğrudan doğruyacılık üstüne kurulan bir hikayeyi okura verme çabasına girmişlerdir. 

İşi bu noktadan aldıgımızda, 1970 kuşağına başarılı bir hikayeci kuşağı gözüyle bakabiliriz, tabii. 
Ama buradaki bir büyük yanlışı da görmezden gelmemek gerek. Bu, şudur: İçerik dolayısıyla tahkiye' dediğimiz şey, yani hikayeyi hikaye olarak yazma sanatı bir çeşit yok sayılmıştır. Tıpkı sinemada 'Yeni Dalga'cıların biçimi, biçimle birlikte sinemanın geleneksel bütün kurallarını hiçe saymaları gibi. Bu durum sürmemiştir, sürememiştir, İlk coşkunluk ve ilk 'güzel acemilik" olarak kabul edilen bu yanlışlık. 
lar sonradan Seyirciye ters düşmüştür. 

Sinema büyük yığınlara seslenir, hikayenin ise bu sınırları sınırlıdır, kısıtlıdır. 

Bir de, çok söyledim, çok yazdım bu konu üze- 


Ümit Kartoğlu (Tıp: öğrencisi, karikatürcü) 'nden oluşan jüri yaptığı değerlendirme sonucu ödül dağılımını şöyle gerçekleştirdi 

BOYUK ÖDUL.: Semih Poroy, BAŞARI ÖDÜLÜ Mustafa Doğrucr, BAŞARI ÖDÜLÜ: Atay Sözer, Ümit Öğmel İzmir Belediye Başkanlığı Özel Ödülü; Sadık/ SSK. Hekim ve Eczacılar Derneği Özel Ödülü: Ohannes Şaşkal/ İlerici Kadınlar Derneği Özel Ödülü; Vassil Pendev (Bulga-Üniversitesi Karikatür Kulübü BU. 
KAK- Özel Ödülü: Lucio Trojano (İtalya) / Jüri Özel - - Ödülleri: Orhan Aksoy, Jeno Dallos (Maceristan) , Josette Janssens (Belçika) , Branımır Cvetkoviç (Yugoslavya), Ahmet Sabuncu. 

Yarışmaya katılan eserler 14 Mart günü İzmir'de Sağlık Kurultayı 79 çerçevesinde açılacak. Daha sonra 7 Nisan saat 17. de İstanbul'da Karikatür Müzesinde yapılacak ödül töreniyle birlikte başlanacaktır. Serginin Ankara ve Çanakkalede de texrarlanacağı bildirilmiştir. 


Aşık Ihsani ve Aşık Sinem Bacı iki yeni kaset doldurdular 


Aşık İhsani ve Sıvaslı Aşık Sinem Bacı iki veni 


kaset yaptılar. Dev-Uzi sekreteri Aşık Sinem Bacı ilk kez yaptığı kasetinde köylülere yönelik, pahalılık ve zamları konu alan demokratik muhtevab türküler söyledi. Kasetin bir özelliği de kapı- 


cı türkülerine yer vermiş olması, Kasette yer alan türkülerden biri şu dizilerle son buluyor: 


Yeter kula kulluk yeter 

Gün gelir bu çile biter 

Sosyalizmin bahçesinde Emekçi bülbüller öter-Aşık İhsani'nin kaseti 


türkülerden 


de ozanın yeni söylediği 


sergilenmeye 


şallah” adl parças şu oluşuyor, dörtlükle son buluyor: 

Kasette üç tane Kürtçe türkü de yer alıyor, Aşık İhsani bu türkülerin; halkın özgürlük içinde birliğine hizmet ettiğini bellirtiyor, Kasette yer alan ve ozanın üzerinde önemle durduğu 'Hayıraır İn 


Kimisi athydı kimisiyaya Kimisi göksünü etmişti 


On milyonlar bir aydınlık bulmaya 
Karanlığa vura vura 


yürüyor. vereceği açıklandı. 


rinde, yine de tekrarlıyorum: Salt 'olay'anlatmakla, 'olay'ın çarpıcılığından yerelliğinden, gelenek ya da göreneklerden destek almakla da gerçekten hikaye yazılacağına ben inanmıyorum. 'Vaka-i Nüvis' dediğimiz kişi yalnızca tarih anlatıcısı mıdır? 
70 kuşağı içinde bu denli 
'veka-i hikaye' edenler çoğunlukta değil midir? 

İçerik, evet! Ama Nazim Hikmet içerikli şiir- den önce şiir yazıyordu, şiir yazmıştı. Bunu unutabilir miyiz? 

70 kuşağının devraldığı 
hikaye "mirası 'na gelince.. 
Bana burada bir yanlışlık ya da özellikle yapılmış bir hinlik var gibime geliyor. 
Ne demek devralınan hikaye mirası? Kim, kime nasıl ve niçin miras deyretmiş? Ben 70 kuşağın- dan önce gelen hikayeci kuşağındanım, kimseye bu denli bir miras bıraktığımı anımsanıyorum. 

Sonra şu da var: hikaye ve hikayecilik kimsenin malı değildir, bu yüzden de hikaye yazarı vazmayı bırakınca ya da dünyamız- dan göçüp gidince geriye mirası falan kalmaz. 

Elbette kuşakların üstüne yenileri, yeni yeni başka kuşaklar gelecektir, bu bir kuraldır, «doğasal bir yasadır. Kuşaklar gelirler, edebiyata girerler: neyi yazmayı yeğlemişse ona yöneltir ken- 


dini, çalışır, çabalar ve bir şey' olurlar. 
Sorumluluk! Canım, 


sizden önceki kuşağın sorumluluğu yok muydu? 
Sorumluluk dediğimiz şey, üstelik şu içinde yaşadığımız her türlü kavram kargaşasında öylesine soyutlaştı ki, hiç bir babayiğit ben sorumluyum, karşım- daki sorumsuzdur diye ne suçlayabilir, ne suçlanabilir. 

Hikayecinin sorumluluğu olmaz, yazarın yazdığı türe, okuruna, kendi kendisine, toplumuna, bağlandığı düşünce akımına karşı sorumluluğu olur, o sorumluluğun bilincine varır. Bunu yaptı mı da sorun değildir ötesi. Ne geri- den gelen, ne önünde giden kuşaklarla uğraşmaz: onlar böyle mi, biz şöylemiyiz türünde işi daha da arapsaçına çevirecek gereksiz çabalara hek, hiç kalkışmaz. 


Kültür Bakanlığı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce görevlendirilen Karagöz sanatçısı Mustafa Mutlu'nun Anadolu'nun çeşitli illerinde verdiği temsiller ilgi ile izleniyor. 


12 Mart tarihinde bir 
Anadolu turnesine çıkmış olan sanatçı, geleneksel gölge oyunumuz Karagözü oynatıp seslendiriyor ve tasvirlerini de kendisi yapıyor. 


600 tasvirlik zengin 
bir Karagöz derlemesine 
sahip bulunan Mutlu 16 
Marta (bugüne) kadar Erzurum'da temsiller verdi. Mutlu'nun 19-23 Mart tarihlerinde Trabzon'da, 
2630 Mart tarihlerinde 
de Ordu ilinde temsiller 


yaya 


simens 


Atletizm Federasyonu 


Genel Sekreteri 
Mehmet Bilir'in yerine Altan Ketizman getirildi 


© Ketizman”ın Genel Sekreterlik makamında göreve başladığı belirtiliyor 


ANKARA (ÖZEL) 
Atletizm Federasyonu 
Genel Sekreteri Mehmet Bilir'in görevden alınıp yerine Federasyon Başkanı Jerfi Fıratlı'nın isteği üzerine Federasyon Daire Başkanı Altan Ketizman'ın getirildiği söyleniyor. 

Atletizm Federasyonu Başkanının resmi bir açıklama yapmadığı bu olayı bazı çevreler doğruluyor ve Ketizman'ın Genel Sekreterlik makamına oturduğunu belirti- 


yorlar. 

Bazı çevreler ise Altan Ketizman'ın resmi olarak Genel Sekreterlik görevine atanmadığını, Ketizman'ın Yugoslavya'da yapılacak Balkan şampiyonasına gitmek için böyle davrandığını belirtiyorlar. Yine aynı çevreler, Ketizman'ın bu konuda başarıya ulaşamadığını Yugoslavya'ya giden Kafilenin Başkanlıiğını Mehmet Bilir'in yaptığını söylüyorlar. 

Öte yandan elde edi- 


Türk sporunda teknik adam sıkıntısı çekilirken, 


antrenörler daktiloculuk ve 


katiplik yapıyor 


Türk sporu hemen hemen bütün dallarda teknik adam ve çalıştırıcı sıkıntısı çekerken, bölgelerde gö revli antrenörlerin daktiloculuk ve katiplik yaptık- 


ları bildiriliyor. 


Bölgelerde görevli antrenörlerin, 


luğu, tesislerin: yetersizliği 


lendirilmemesi üzerine boşta kaldıkları, 


ANKARA (THA) 


malzeme yokveya gerektiği gibi değer- bazı böl- 


ge müdürleri tarafından da doğrulandı. 


Yetkililer bu durumun genellikle denetimsizlikten ileri geldiğini belirtirlerken "başı boşluk ve adam 


sendecilik yüzünden Türk 


sporu bu hale geldi. Bazı 


bölge antrenörlerinin görevlerine bile gelmedikleri- 


ni belirledik. Spor örgütü lardan kurtulup bu işlere 


kendi içindeki çalkantıel atamamaktadır. Tesis, 


malzeme buna bağlı olarak da sporcu yok. Bir yerde antrenörlere hak vermek gerekir" şeklinde 


konuştular. 


len bilgilere göre Atletizm Federasyonunun yeni kurulları bugün açıklanacak. 

Ayrıca, Ankara'dan 
Behçet Beylem'in İstanbul'dan Refik Tagay'ın, ve İzmir'den Güneş Atabey'in yeni kurula girmesine kesin gözüyle bakılyor. Eski Atletizm Federasyonu Başkanlarından Nejat Kök'ünde kurula alınacağı gelen haberler arasında. 


MA A AM 


[Aydinlik 


4 Nisanda Romanya ile 
karşılacak olan 


Ümit Milli Takımı aday kadrosu açıklandı 


ANKARA 
4 Nisanda Gaziantep'te Romanya ile Avru. . 


pa Kupası Grup maçını oynayacak olan Ümit 


Milli takımımızın aday kadrosu açıklandı. 
19-22 Mart tarihleri arasında İstanbul Mersinli Ahmet tesislerinde kampa alınacak aday kadroyu antrenör Kazım Türesin çalıştıracak. 
Kâzım Türesin tarafından açıklanan Ümit Milli Takımı aday kadrosu şöyle: 

Arslan, Recai (Bursaspor), Nezihi, Süleyman (Beşiktaş), Yaşar, Selçuk (Şekerspor). 
Ahmet (İzmirspor), Muzaffer (Zonguldakspor), Muharrem (Rizespor), Tuncay (Trabzonspor), Osman (Erzurumspor), Gürcan (Galatasaray), Hüseyin (Eskişehirspor), Rasil (Fenerbahçe), Sinan (Adana D. Spor), Sadık (Ankaragücü), Oral (Antalyaspor), Bilal (Altay). 


BOLU 


LİSELERARASI FUTBOL 


BIRİNCİLİĞİNDE, BOLU LİSESİ ŞAMPIYON OLDU 


İki grup halinde yapılmakta olan 


Bolu liselerarası futbol 


larında Bolu Lisesi İl şampiyonu oldu 


İstanbul Voleybol Hakem Kulübü maçları boykot etmekten vazgeçti 


© "Ligin olaysız sona ermesi ve Milli Takım çalışmalarının aksatılmaması için bu kararı aldık” 


İstanbul Voleybol Hakem Kulübü son anda karar değiştirerek bu haftaki yapılmayacağını 


maçlarda açıkladı. 


boykot 


İstanbul Voleybol Hakem Kulübü 


Başkanı Cahit Gür konu i 


rak yaptığı açıklamada "son haftasına girdiğimiz deplasmanlı voleybolliğinin olaysız sona ermesi ve milli takım ça 


lışmalarının aksatılmaması 


Basketbol ligi Eczacıbaşı'nın sampiyonluğu ile sona erdi, Türkiye liginde kimin Şampiyon olacağı önceden belli olmuştu. Bu nedenle esas olarak ligden düşmeme ve ilk beşe girme mücadelesi baş lamıştı. Galatasaray iki maçında yenik sayıldığı için ligden düşerken, ikinci olarakta Fenerbahçe'nin düşmesi bek leniyordu. Nitekim Sarı Lacivertliler son şanslanı Ankara'da denedi ler. Ancak Ankara'da 
Ziraat Fakültesine 106 
68 Şekerspor'a da 80 
89 yenilince ligden düş 
nè! ten kurlulamadılar 
Bu hafta ilk beşin son takımı da belli oldu 


STANBUL 


le ilgili ola neteceğiz 


için şimdi- 


dk Basketbolda geçen hafta 


Eczacıbaşı şampiyon olurken, Fenerbahçe ve Galatasaray küme düştüler 


Karşıyaka ilk beş sıra- ya girdi. İlk beş sırayı paylaşan takımlar Ec zacıbaşı. Efes Filsen Tofaş SAS, Ziraat Fa kültesi ve Karşıyaka 
Play Off'a kat aklar Beşiktaş ise Ziraat Fa kültesi'ne yenilince 


Piay Olff'a katılamadı Oysa Beşiktaş tüm planlarını buna göre ayarlamışl. 
Geçtiğimiz hafta 


Bursa'daki önemli maç- ta Tofaş SAS ve Efes Pilsen 88-88 berabere kaldılar. Atatürk sara yındaki çekişmeli maç çın ilk yirmi dakikasın- da Tofaş SAS daha iyi oynadı. Ancak sonra dan hızlanan Efes Pilsen son dakikalarda ra- 


lik bu karara vardık. Voleybol Federasyonu Yetkilileri ile yaptığımız toplan tlar sonunda isteklerimizin yerine getirileceğine dair söz de aldık, Ancak bu istekler için bizden süre istediler. Biz de bu süre sonuna kadar maçları yö Hakem zin problemleri tüm iyi şimlerimize takdirde son çare olarak boykota baş vuracağız” dedi 


Kulübü üyelerimi - niyetli giri- 


rağmen  halledilmediği 


kibini yakaladı ve maçı berabere bitirmeyi başardı. Karşılaşmada ha- 


kemin ters kararları tartışmalara ve protestolara vel açtı. Özellikle Efes Pilsen'in 


Amerikalı oyuncusunun Billiy'nin baskete giden topları çelmesi karşı sında hakemin basketle ri vermemesi bu karar lardan sadece bir kacıvdı ve maçın Sonucunu etkilemeve vetti 


Salonlarda bunlar olurken Galatasaray ve Fenerbahçe takımları Danıştay'a baş vurdular. Önümüzdeki günlerde hem bu başvuruların hem de Play Off'un he vecanı sürecek 


Tüm rakiplerini çıkardığı başarılı oyunlarla yenen Bolu lisesi futbol takımı aynı zamanda centilmenlikleriyle de seyircilerin alkışlarını topladı. 


BOLU 


karşılaşma- 


Serbest Güreş Takımı antrenörleri Avrupa Şampiyonası ile ilgili hazırlıklarını açıkladılar 


ANKARA (THA) relerde de olmasında ya- 

Serbest Güreş Milli tar vardır. Sporcuları, Takımı (o Antrenörlüğüne belli bir formda tutmak getirilen Embiya Yıl- gerekmektedir. Bu ara maz ve Hüsnü Pehlivan da kulüplerimize de bü Avrupa Şampiyonası ile (yük görev düşüyor, Gü- ilgili görüşlerini açıklar.  'eş'n geleceği için Devken "30 yıldır Vatan has. Jet bu kulüplerimize yarreti çektiklerini ve Türk (dım etmelidir. İmam Hagüreşini kalkındırmak DR Okulu, Yabancı DH için ellerinden gelen her- ek e eN 

ali yorsa, G J 

A ye DA ÇEKE heirt da kurulmalıdır. Ayrıca 

Yılmaz ve Pehlivan Güreş ligleri de düzenverdikleri ortak demeçte lenmelidir “Türk güreşinin içinde bulunduğu durum iç açıcı değil, 1968 yılına kadar altın yılını yaşayan güreşimizin tekrar eski düzeyine gelmesi zor olmasa gerek. Bunun için geldi. Güreşe 1963 yılınöncelikle elbirliği yapma- da Bulgaristan'da başlamız ve sırt sırta verme yan Yılmaz'ın 1974 yılın-” miz şart" şeklinde Türk da 100 kiloda Türkiye güreşinin içinde bulundu Şampiyonluğu var, Hüs 
ğu durumu ifade ettiler nü Pehlivan ise 1942 
Avrupa Şampiyonası için (o yılında Bulgaristan'ın Cu-Yılmaz ve Pehlivan şunlama köyünde doğdu. Pehrı söylediler livan 1959 yılında güreşe 

“Kayseri'deki kampta başladı. 1966'da Balkan yeni bir sistemle çalışaca” o Şampiyonu 1967 de Avğız Milli Takım çalışma- o rupaüçüncüsü 1968'de larının sık sık ve kısa gü: Avrupa ikincisi oldu 


TÜRKİYE AMATÖR FUTBOL ŞAMPİYONASINA, İSTANBUL'DAN | TAKIMIN KATILMASI TEPKİ ILE KARŞILANDI 


İSTANBUL 
İstanbul Amatör Futbol Şampiyonasında Grup birincisi olan altı kulübün yöneticileri düzenledikleri basın toplantısında Fulbol Federasyonunun, Türkiye Amatör Futbol Şampiyonasına İstanbul 'dan bir takımın katılması konusunda aldığı kararı protesto ederek final karşılaşmalarından çekilmeyi kararlaştırdılar 
Tekel, İETT, Paşabahçe, Yıldız, Karagümrük ve Nişanlaşı lakımlurının idarecilerinin yaptığı toplantıda İstanbul Futbol Ajanı Nedim Baltacı'nın kendilerine Türkiye şampiyonasına İstanbul'dan altı takımın katılacağı konusunda söz verdiğini belirterek son anda kararın değiştirilmesinin hatalı olduğunu belirttiler. 


Serbest Güreş Takımı antrenörlüğüne getirilen Embiya Yılmaz 1933 yılında Bulgaristan'ın Süman kentinde dünyaya 


BOLU KAPALI YÜZME k 
HAVUZU İNŞAATI 
DEVAM EDİYOR 


BOLU THA kamp imzasının, 12 milin van 220, Yange temel AN. Gini, Yakında insaat ualsvuzunun inşaat Çalışmaları AL başlayacağını be-A RM RA > Bolos Muguru Garipoglu kale catia 0 YeTüm spor Branslarında 


Mil takımlarımızın kampı tesislerinde 100 sporcu kamp yapma olanaaını bulabilecek, Aynca bu tesisler bir suru sosyal taalıyeti de beraberin de getirecek, Bu arada sajon 


ilk bir harcama yapıldı. Be den Terbiyesi Bolee Muduru Saip Garipoğlu yaptıgı açık lamada Olimpik tesislerinin 
başlangıcı olan havuzun 17 


milyon liraya tamamlanma- arada sake smm o saptandığını, ayrıca | Çalısıalarınır Yar YUZ Bolu Beden Terbiyesine git Me havuzlarının v r 

70 bin metrekareyi kapla- Un, əynca da 30 bin kisilik 
yan alanda Milli takşnlar bir stadyum ve parkur yapı: için 100 yatakli devamlı ( !acak. 


16 Mart 197 


Mülkiyeliner Birliğinin düzenlediği "İhracat" panelinde 


Konya, Antalya, G.Antep ve - 


istanbul'da, 5 kişi 


HABER MERKEZİ © ETKOü 


Yurdun birçok yerinde devam eden olaylar dün de sürdü. ` 

Konya'da her gün devam eden çatışmalara ve patlamalara bir yenisi daha eklendi. Okullarına giden öğrenciler tarandı ve bir öğrenci öldü. 

"KONYA'DA , 

Selçuk Eğitim Enstitüsünde okuyan 4 öğrenciye komandolar tarafından ateş açıldı. Olayda bir öğrenci öldü. Üç öğrenci de yaralandı. 

Dün saat 7.30 sıralarında Enstitüye gitmek için Yurttan ayrılan Satılmış Arda © , Sait” Uyanık, İsmail Sütçüoğlu ve Mehmet Sezer adındaki öğrencilere Hatuniye Sokakta komandolar tarafından ateş açıldı. Ateş sonucu ağır yaralanan öğrenciler Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Öğrencilerden Satılmış Arda "hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Diğer öğrencilerin ise tedavilerinin sür-” düğü bildirildi. 

Bir öğrencinin ölümü ile sonuçlanan olaydan sonra Selçuk Eğitim Enstitüsü süresiz kapatıldı. 

Olaydan bir süre sonra Gazi Lisesine de tabancalarla ateş açıldı. 
Ateş sonucu ölen ya da yaralanan olmadı. Meydana gelen olayları kınayan öğrenciler derslere girinediler. Öğrenciler polis gözetiminde evlerine gönderildiler. Lisenin arka sokağında Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü bahçesi önünde çıkan silahlı çatışmada da Recep Konuk adındaki Eğitim Enstitüsü öğrencisi ağır yaralandı. Çatışmayı önlemeye çalışan polis ekibinden Mali ve Narkotik Şube Müdürü 
Yusuf Uzar'da bacağın- dan tabanca kurşunu ile yaralandı. Çatışma ile ilgili olarak iki öğrencinin gözaltına alındığı bildirildi. 

Bu arada olayların vir anda genişlemesi üzerine 


18.30 HABERLER 
18.35 MARKO 


yayınlanacak. 


ün eserleri tanıtılıyor. 
Korman. 
20.30 HABERLER 


TELEVİZYON 


19.00 DOĞA BELGESELİ: Hayvanların Bilinmeyen Yönleri adlı doğa belgeselinin bugünkü bölümünde YAVRULARIN BAKIMI programı 


19.30 ÖDÜL KAZANANLAR: İngiliz yazarı Rudyard Kipling'in yaşam öyküsü anlatılacak. 
20.00 YENİ BESTELER: Besteci Sadun Aksüt' 


21.15 MİNİK KONSER 
21.25 DÜNYA ARTİSTİK PATİNAJ ŞAMPİ-YONASI: "Serbest Dans” gösterileri Viyana' 


öldürüldü 


yelerinin kaldığı ihbarı üzerine, 


Trabzon Öğrenci Yurdunda 
154 komando gözaltına alındı 


Konya DMMA'da öğrenciler arasındaki havayı gerginleştirdi. Okulda derslere 19 Marta kadar ara verildi. 

Olayların giderek büyümesi üzerine kentte polis ve jandarma tarafından önemli kesimlerde geniş önlemler alındı. 


ANTALYA'DA 
Hastane Caddesi üzerindeki Yıldız Sineması önünde dün saat 14.30 
sıralarında iki grup arasında çıkan çatışmada bir koinando öldürüldü, 
6 kişide yaralandı. Olay 
yerinde öldürülen bir öğretmenden sonra, yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir fırın işçisi de kurtarılamayârak öldü. 


G.ANTEP'TE 

G.Antep'in Ünaldı semtinde Müslim Şahin adındaki bir işçi öldürüldü. Öldürülen Müslüm Şahin'in Halkın Kurtuluşu taraftarı olduğu ve olayın geçenlerde Mehmet Ayık isimli Eğitim Enstitüsü öğrencisinin öldürülmesine misilleme olarak Emeğin Birliği grubu tarafından yapıldığı bildisiliyor. 


İSTANBUL'DA 


Kartal Topselvi Ulubay Caddesinde bakkallk yapan Yaşar Solak, dün saat 08.45 sıralarında caddede pusu kuran iki kişinin saldırısına uğradı. Saldırı sırasında ağır yaralanan bakkal kaldırıldığı Haydarpaşa Göğüs Cerrahisi Hastanesinde kurtarılamayarak öldü. 
Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildiril- 

1. 

Fındıkzade semtinde bulunan Trabzon öğrenci Yurdu, ETKO üyesi bazı kişilerin bulunduğu ihbarı üzerine dün sabah güvenlik kuvvetleri tarafından arandı. Arama sonucu yurtta bulunan 54 
komando gözaltına alındı . 


Programın solisti Tülin 


dan naklen yayınlanacak. 


01.00 HABERLER 


TRTI 


05.00 Açılış program 
05.05 Türküler ve Sarkılar 06.00 Kısa Haberler 

06 02 Günaydın 

07.30 HABERLER 

07 40 Sabahtan Sabaha 
09.00 Kısa Haberler 
09.02 Kadın Dünyası 
10.00 Kısa Haberler 
10,01 Arkası yarın 
11.05 Okul Radyosu 
12.10 öğle Üzeri 
13.00 HABERLER 
13.15 Hafif Müzik 
14.32 Yurttan Sesler 
15.40 Türküler Geçidi 16.05 Okul Radyosu 
17.00 Kısa Haberler 


TRT2 


08.00 Açılış ve Program 08.02 Gün Başlıyor 
09.00 Olayların | çinden 
09 30 Sahah Konseri 
10.50 Hafif Müzik 
11,20 Türküler Geçidi 11.40 Berl Gel Banşalim 12.00 Rıza Rit'ten Şarkılar 12.20 Türk Hafif Müziği 12.40 Türküler 
13,00 HABERLER 
13.15 Çeşitli Klasik 
Müzik 
13.30 Olayların İçinden 14,00 Akın Uğurdan Şar-Kılar 
14,30 Yabancı Dil öğrenelim 
16.00 Şarkılar 


TRT3 


07.00 Açılış ve Program 

07.02 Güne Başlarken 

08.00 Sabah Konseri 

09.00 Barok Müzik 

09.30 Ventures Topluluğu 

10.00 Türk Yorumcuları 
Bas Ayhan Baran, 
Brahmsin Liedlerini söylüyor 

1.0u Öğleye Doğru 

2.00 Sizin İ çin Seçtiklerimiz 

3,00 Konser Saatl 

4.30 Caz Müziği 


Aydınlık 


BAYAŞ 
Basın-Yayın A.Ş. adına sahibi FERİT İLSEVER 


18,01 Çocuk Bahçesi 
1816 Laf Lafı Açar 
19.00 HABERLER 
20.12 Hafit Müzik 
20.15 Köy Dagarcığı 
20.40 Şarkılar 
21.00 Kısa Haberler 
21.02 Türk Hafif Müziği 21.16 Güfteden Besteye 
21 45 Türküler 
22.00 Kisa Haberler 
22.02 T B.M M. Saati 
22.35 Melodiden Melo- diye” 
23.00 HABERLER 
23.10 Tatil Gecesi 
00.55 Kısa Haberler 
01,00 Gece Yarısı 


/.00 Şarkılar 

7.30 Fransız Şarkıcıları 8.00 Türküler Ne Der? 
8.30 Din ve Ahlak 
9 
9 


.00 HABERLER 
.30 Hafif Müzik 
9.45 Muazzez Türüng'ten Türküler 
20.30 Küçük Konser 
21.00 Şarkılar 
21.15 Spor Gazetesi 
21.45 Şarkıler 
22.00 Caz Müziği 
22.30 Beraber Solo Türküler 
23.00 Müzikte Çağlar 
23.30 HABERLER 
23.35 Hafif Müzik 
23.55 Program ve Kapanış 


"15.00 Günün Konseri 

16.00 Müzik Sahbetleri 
17 
1 


.00 Pop Caz 
8.00 Stüdyo FM 
19.00 Akşam Konseri 
20.00 Çağdaş Müzik 
20.30 Çeşitli Müzik 
21.00 Geçmişten Gununu - ze Senfonik Muzik 
21 45 Çeşitli Sololar 
22.00 Gecenin Getirdikleri 23,00 Cuma Konseri 
24.00 Gece ve Müzik 
01.00 Program ve kapınış 


Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri Baskı: İst, GÜNTUR Dağıtım: GAMEDA 


Yazı İşleri Müdürü: MEHMET ATABERK Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür 

S. AYDOĞAN BÜYÜKÖZDEN Müessese Müdürü: O. GÜRHAN ERTÜR 


Kartal Endüstri Meslek Lisesinde, İGD'liler gazetemizde yayınlanan Bilinmeyen Sol dizisin- den sonra DLB'li öğrencilere saldırılar düzenlemeye başladılar. Yayının başladığı zaman gazetemizi yırtan İGD'liler, önceki gün de bir DLB'li öğrenciyi tehdit ettiler. 

Mehmet Beyazıt Lisesi öğrencisi Nuran Görgün- ay, okul çıkışında biri kız üçü erkek olan 5 sahte solcunun saldı-ısına uğradı. Aydınlık gazetesi- nin yayınını bahane ederek saldıranların, Göztepe Ticaret Lisesi öğrencileri oldukları saptandı. 


ADANA'DA 

Adana Eğitim Enstitüsü öğrencilerini okul kapısında tarayan komandolar beş kişiyi yaraladılar. Durumu ağır olan Zühtü Yıldırım ve Tomris Değer adlı öğrencilerle. Muzaffer Karaca adlı öğretmen hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralı Mehmet Çelik ve Mehmet Akça ayakta tedavi edildi. 


Hükümet... 


(Baştarafı 1. sayfada) CENTO'dan ayrılma şeklindeki tavsiye kararını sunacağını bildirerek şunları söyledi: "Bölgemizde son aylarda çok önemli gelişmeler yer almaktadır. Bu konuda bir değerlendirme yapacağız ve bu gelişmelerin veya gelişmelerin doğurabileceği sorunların en sağlıklı ve geçerli çözümlerinin bölge ülkeleri arasındaki ilişkiler ve dayanışmalar arama yoluyla bulunabileceği kanısındayız. Ve Türkiye olarak buna kendi olanaklarımız içinde bulunan katkıyı elbette yapacağız." 

Saat 11.30'da başlayan ve 2.5 saat süren Bakanlar Kurulu toplantısından sonra ise şu açıklama yapıldı. "Bakanlar Kurulu'nda İran ve Pakistan'ın CENTO'dan ayrılma kararı ile ortaya çıkan durum incelendi. 
Milli Güvenlik Kurulu" 
nun tavsiye kararına uygun olarak ve bölgedeki son gelişmeler gözönün- de bulundurularak CEN- 
'TO'nun ilgili anlaşma hü kümleri uyarınca sona erdirilmesi için gerekli temasların yapılmasına ve 


CENTO Sekreterliği nezdinde girişimde hu lunulmasına karar verildi.” 


Welis-Fargo... 


(Baştarafı |. say fada) lenmesini sağlayacak ye ni borç bulmaya Çalışıyorlar 

Wells-fargo borcu bu banka ile Maliye Bakanlığı arasında yapılan ve Türkiye'ye açılacak kre- diye karşılık olarak Türkiye'nin yurt dışına satacağı tarım ürünleri geiirlerinin rehin edilmesini öngören bir anlaşmadan kaynaklanıyor. 

Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu tarafından imzalanan anlaşma uyarınca Ticaret Bakanlığı" nın Tarım Kredi Kooperatiflerine ve Ziraat Bankasına talimat vermesi gerekirken, Ticaret Bakanı Köprülüler son anda fikir değiştirerek bu anlaşmanın kabul edilemez olduğunu Maliye Bekaaina bildirmişti. 

Wells-fargo ile yapılan anlaşma gerekli teminat sağlamadığından yürürlüğe konulmadığı halde bu bankaya verilmesi gerekli 125 milyon dolarlık komisyon borcunu Türkiye anlaşma uyarınca Ödemek zorunda, Bunun 
62.5 milyon lirası bir İsviçre bankasından alınan borçla kapatıldı. Geri kalan 62.5 milyon doların vadesi ise bugün doluyor. 

Maliye Bakanlığı yetkilileri sorunun henüz çözülmediğiri ve borcun ödenmesi için bir yol bulunamadığını ifad> ettiler, 


KAYIP— Hacettepe Üniversitsinden aldığım 


şebekemi kaybettim Hükümsüzdür. 
Figen ŞENGÜL 


MERKEZ 
Nuruosmaniye Cad. 3/3 Cağaloğlu - İSTANBUL 


Yazı İşleri Tel: 26 52 44 
İdare Tel: 26 54 37 


Kürdistan'ın... 


(Baştarafı l, sayfada) yaptığı bildiriliyor. 
Korsan radyonun yayınlar da sürekli olarak, Kürtlerin Araplar tarafın- 


dan ezildiği söylenerek, 


Araplara karşı düşmanlık sörükleniyor. Radyo, kurulacak "20 milyonluk Kürdistan" Oo devletinin, sosyalist olacağını iddia ediyor 


Bağdat'tan yayın yaptığı söylenen radyonun Kuzey İran'da bulunduğu sanılıyor. 


IRAK KOMÜNİST 
PARTİSİ ORDU 
İÇİNDE KARIŞIKLIK ÇIKARTIYOR 


Arap Komünist Partileri tarafından yayınlanan ortak bildiri konusunda bir açıklama yapar Irak'ta iktidar Partisi İlerici Ulasal Cephe, bu partilerin tutumunun ulusal hareketleri de zedeleyebileceğini belirtti. Bu partilerin Filistin sorununa ilişkin tutumlarının da eleştirildiği açıklamadê şöyle deniliyor: "Arap Komünist Partileri, teslimiyetçi çözümlere başından beri taraftar olmuşlardır. Onlara göre, Filistin sorunu taraftarların ve büyük ülkelerin Cenevre Konferansına katılmaları ile çözülebilir." 


Açıklamada, irak Komünist Partisi'nin kendilerine hükümet tarafından baskı yapıldığı iddiaları konusunda da özetle şunlar söyleniyor: "Irak Komünist Partisi kendi yayın organlarında inançlarını ve düşüncelerini özgürce yaymaktadır. Bunlara karşı ancak yasaları çiğnemek nedeni ile önlemler alınmışdır ki bu da tüm Irak vatandaşları için gecerlidir... . Irak Komünist Partisi mezhep ve etnik ayrılıkları körüklemiş ve demagojik bir tavır takınmıştır. 


"Irak Komünist Partisi, Sosyalist Arap Partisi (BAAS) ile yapmış olduğu anlaşmaya sadık kalmayarak, ordu içinde kargaşalık çıkarmaya yönelmiştir. Böyle bir suçun idam ile cezalandırıldığı da iyi bilinmektedir." 

Açıklamada Irak Komünist Partisi'nin Irak ile 


Sovyet kampındaki s ülkelerin arasını açmaya 

çalıştığı da iddia ediliyor İRANDA 


500 kadar silahlı şahsın İran'ın Irak sınırında bulunan Çaldıyan askeri kışlasına saldırdıkları ve saldırganların (o püskürtüldüğü bildiriliyor. İran resmi makamları sallır #anları "karşıdevrimciler olarak adlandırdı. 

Bilindiği gibi İran hu kümeti, Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı bölgeye görüşmelerde bulunmak üzere iki heyet gönder mişti. 


Cemal e . 
Şener'in... 
(Başlarafı 1. sayfada) ufak bir ilişkim yoktur Ama 8 Mart 1979 tarihli bazı gazetelerde Cerra’ - paşa soygunu ile ilgili "15 milyonluk soyg'ala ilgili arananlar" listesinde ismim de geçebilmektedir. 

"Bu soygunla ilgili “arananlar” listesinde ismimin geçmesi, polisin suçluları bulmada ne kadar "objektif" tespit yaptığını gösteriyor. Cezaevinde bulunan bir kişi aynı zamanda böyle bir soyguna da katılabilir mi? Pes doğrusu" 

2/ Aralıktan beri Niğde Cezaevinde yatan Cemal Şener ayrıca "ne yazık ki" diyor, "'şu anda 


tutuklu olmama sebep. 


olan "Uğur Gür'e Suikast" isnatı da işte bu derece tutarsız "objektif" lik yüzündendir. 

Resimleri ile birlikte arananlar listesinde yayınlanan 7 kişi arasında gerçi Cemal Şener'in ismi yoktu. Bir polis yetkilisi bir gazetede çıkan açıklamasında, "Listede daha önce bulunan TİK-KO'cu Hüseyin Balkır ve temal Şener'in adlarını görgü tanıklarınca yapılan teşhis yeterli olmadığı için listeden çıkardıklarını ama öteki 7 kişinin olaya karıştıklarının yüzdedoksandokuz onda dokuz kesin olduğunu" belirtiyordu. Bir başka siyasi polis yetkilisi ise “listeden adları çıkarılan bu iki kişi herhalde soyguna yedek olarak katıldılar" diyordu. 


Türkiye'nin kendi kaynaklarına dayanan işlenmiş tarım 


İSTANBUL (ÖZEL) Mülkiyeliler Birliği tarafından düzenlenen "ihracat" konulu panel dün 


yapıldı. 
Panelde konuşmacılar Türkiye'nin (ihracatının 


artırılabilmesi için kısa ve uzun vadede alınması gereken önlemler üzerinde durdular, 

Panelin açış konuşmasını yapan İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreter Yardımcısı Selçuk Demirbulak, 1979 
koşullarında Türkiye'nin ihracat gelirlerinin’ artışının kısa ve uzun vadede alınacak önlemler ile sağ- _ lanabileceğini söyledi. 
Demirbulak, kısa vadede bürokratik engellerin asgariye indirilmesi, iç tüketim eğiliminin azaltılması, girdi ithal ikamesi- ne ve hizmet ihracına yö- 


Güçlüklerin alından kalkılabilir 


bir fabrika montajında 


ucuz diyordu. 
yıl gayri resmi yaklaşık 5.5 milyar yazıyor. 


diye tartışıyor. 


röntgen filmi yok rezervi 


stoklarını lirasının değeri 


döviz 
Türk 


başlıyorlar lafa. 
yönelen bir ekonomi gerekirdi." 


sin 


raborsada mark 50 lira 
50 TL vermeli 
sın, katlı dışındaki var. Bunların hepsi ülkeye, Aksi halde iki 


bilir” 


Nereden geliyor 


yöntemle ithalat için 


yandan da 
Avrupa'daki ihracatçıya 


“lemek mümkün. Avrupa'da pisasaya çıkışının hemen ardından vitrinlerde arzı endam eden, kokular, rujlar, kozmetikler. 


Gaziantep'te bir tanıdık anlatıyor: "Burada 


hendisvardı. Bütün mutfak araçlarını buradan aldı. Kuwps'un Braun'un malları burada daha 


Financial Times gazetesi Türkiye'ye gecen yollardan yani dolarlık mal girdi diye 


Hükümet ise 14 aydır döviz yok, ne yapalım 


Akaryakıt sıkıntısı giderek artiyor. Sanayi yakıtsızlıktan ve hammaddesizlikten durmanın arifesinde ya da bir kısmı durmuş. Transferler bekliyor, hayati ihtiyaç maddeleri olan ilaç, 


Bir zamanlar 1 milyar dolara yakın döviz bulunan Türkiye Kıbrıs macerası ve ardından har vurup harman savuran anlayışla tüketmiş. 


100 iirayı, dolar 80'i,mark 50'yi aşmış. 
Kredi istendikçe, acil yardım lafı açıldıkça, cevap, "IMF ile anlaşın..." oluyor. 
Planlamacılar "Biz size demedik mi?" diye iş çıkmaz demedik mi? Kendi kaynaklarımıza 


Nasıl kendi kendi kaynaklarınıza yönelecek- 
2 


Cevabı iş çevrelerinin görüşlerini yansıtan genç bir işadamı veriyor: “Devlet resmen karaborsacılık yapmalı, ka - 


Bunu devalüasyonla mı yaparkurla mı, onu bilemem. Ama yurt milyarlarca dolarlık 


mazken fabrikaların çalışması nasıl açıklana- 


Tahtakale Merkez Bankası denilen karaborsa kanalları çalışıyor. Çift finansman denilen 


malın Türk parası olarak değeri Merkez Bankasına transfer beklemek üzere yatırılırken. bir karaborsadan 


nelinmesi gerektiğini savundu. 

Gazeteci Alp Orçun, panelde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kendi doğal kaynaklarına dayanan işlenmiş tarım ürünleri, zenginleştirilmiş madenler gibi malların ihracına ağırlık vermesini, müteahhitlik hizmetleri ve uzmanlaştığımız şe- 


, ker, çimento makineleri 


ihracından döviz kazanabileceğimizi belirtti. Orçun, sanayi ihracatçısı bir ülke olabilmek için önce metalürji ve petro- 


, Kimya ürünleri gibi temel 


sanayi girdilerinin yurt içinde dünya fiyatlarıyla üretilmesi gerektiğini vurguladı. 

Prof, Vural Savaş da, Türkiye'nin bugünkü ihraç politikasının tamamen yanlış olduğunu, ih- 


ma, 


(Baştarafı l. sayfada) 


çalışan Alman bir mü- 


kaçak olarak 


Dış piyasalarda 


hızla düşüyor. Sterlin 


IMF'den, AET'den 


politikası tutturmamız 


Merkez Bankası da 


mı, 


işçi tasarrufu karaborsadan geliyor yıldır transfer yapıla- 


bu değirmenin suyu? 


bir yandan getirilecek 


sağlanan dövizle 


ödeniyor. 


ANKARA BÜROSU: Meşrutiyet Cad. 32/8, 
Kızılay, Tel: 25 38 69 


İZMİR BÜROSU: Özgüler İşhanı, 452. Sok 
25/3, Konak Tel; 13 10 90 , 25 25 54 


ADANA BÜROSU: Atatürk Cad. 113. Sak. 
Seter Iş Hanı, Kat:3 No: 16, Tel: 17 493, 


"duruyor. 


Bütün bu karanlık ve karışık işlemler maliyeli yükseltiyor Maliyetteki yükseliş fiyatlara yansıyor. Fiyatlar Türkiye'de yakın dönemde görülmemiş bir hızla yılda yüzde 70'e varan bir oranda arlıyor. Dolayısıyla bu da uzun vadeli bir çözüm değil. 

Maliye Bakanlığı ise "IMF ile anlaşalım" görüşünde, Maliye Bakanlığı IMF'nin istediği önlemlerin tadı son derece acı ama tedavide faydalı kinin gibi olduğu inancında. "'Anlaşalım gitsin" Maliye Bakanlığı bu görüşte. 

Hükümet içinde esen bir başka hava ise, “Batı bize muhtaç. İran, Orta Doğu, olayları ortada. Türkiye'nin değeri artıyor. Kendimizi ağırdan satalım, nasıl olsa bize muhtaçlar" 

Peki ne yapalım?" 

"Bakanın bu tutumu dış politikamızı da etkiliyor diyelim, Rusya'ya duvardan pencere açma tehdidini yeniden gündeme getirelim. 
Çekinecekler ve istediğimizi bize verecekler. 
Hem bu da haysiyetli dış politika olur..." 

O zamana kadar nasıl dayanırız? Bir başka hükümet yetkilisi giriyor söze: 

“ E'canım, Rusya var, Libya var. Akaryakıtı oradan sağlarız. Nasıl olsa yapılmış anlaşmalarımız var. Hem bu da daha dengeli bir dış politika izlememize hizmet eder." 

Rusya da tahıl yerine döviz istermiş. Tahıl fiyatlarının indirilmesinde diretirmiş... 

"Olsun, şahsiyetli dış politika..." 

Hasta adam izlenimi yaratmak yanlıştır... 
Bu doğru. Türkiye'nin mevcut ekonomik sıkıntdan kurtulması için sadece her yıl yaklaşık 
2 milyar dolara ihtiyacı var. Bunu bulmak da 
zor değil. Bu da doğru. 

Ama bunları gerçekleştirmek için siyaset lazım. Uzun vadeli bir bakış açısı, bir dünya tahlili lazım. 

İşte buyur, Bu olmayınca hükümet fırtınalı bir denizde dümeni düşmüş bir gemi gibi. Her kafadan bir ses çıkıyor, gemi de çalkalanıp İçinde bulunduğumuz bu karışıklığın adı, "anti-emperyalist ekonomi politikası” Tahtakale'deki döviz karaborsasına yönelmek de, "kendi kaynaklarına dayanmak" oluyor. 
Bu tutumla Türkiye'de "'anti-emperyalizm"' yozlaştırılıyor. 

Türkiye, bu güçlüklerin altından kalkabilecek güçtedir. Zengin kaynaklara ve demokratik geleneklere sahip bir ülkedir. Kargaşalığı aşacak bir gücü yaratacaktır. Ancak bu cesur ve ne yaptığını bilen bir siyasetle gerçekleşebilir. 


YURT DIŞI BUROLAR!: 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racatın gelişmiş bir tarım sektörüne ve kendine yeterli bir sanayiye dayan ması gerektiğini söyledi Vural Savaş. devamlı ve yüksek oranda döviz kazandırıcı bir ihracata ula şabilmek isteniyorsa, her şeyden önce dışa bağım 


hlığı azallıcı önlemlere öncelik verilmesi gerekti ğini belirtti 

Prof.Erol Manisalı da ihracatın geliştirilmesi için ön koşulun ihrac e dilebilir arz o fazlasının yaratılması olduğunu 


ürünlerini ihraç etmesi istendi 


söyledi. Ayrıca diş | 

yasaların ihraçatçı açısından çekiciliğinin artırıl masını, ihracatçı içim a 

tikrarlı bir ekonomi ortamının hazırlanmasını istedi 


Panelde ayrıca, Dış Ticaret Genel Sekreteri Güzay Güldere, İhracat rejimi konusundaki çalış maları anlattı ÎK V Yöne- 


tim Kurulu üyesi Mehmet Şuhubi ihracatı engelleyen unsurlar hak- 


kında bir tebliğ verdi. 


Akaryakıt... 


(Baştarafı 1. sayfada) geniş bir yer tulacağı bil 


dirildi. Alınması öngörülen önlemler arasında tek-çifi plaka uygula- 


ması da yer alıyor. Tekçift plaka uygulamasına göre, birgün tek numaralı plaka taşıyan arabalar, ertesi gün çift numaralı plaka taşıyan arabalar trafiğe cıkacak. 

Baska bir önlem olarak da benzinin karneve o bağlanması düşünülüyor. 
Bazı illerde uygulanmasına başlanan bu önlemin ülke çapında vy- 


gulanması henüz kesinleşmedi. 

Alınacağı söylenen bir başkâ önlem ise "akaryakıt stokculuğunun önlenmesi için denetimlerin sıklaştırılması."" 
Akaryakıt zamınının uzun bir zamandır bi- 


linmesi nedeniyle büyük ölçüde akaryakıt stokcu luğu yapıldığı bildiriliyor. Stokeuların zamla birlikte oObüyük (o kârlar sağlamayı (o planladıklar söyleniyor. 

Öle yandan akarvakıi darlığının turizm sezonuna bağlanan umutları olumsuz yönde etkilemesini önlemek icin vakit gecirilmeden gerek 


li önlemlerin — alınması istendi. Turizm mevsiminde yabancı turist 


lerin araçlarına akaryakıt almada öncelik tanın ması isteniyor. 
ANKARA'DA DURUM 
Öle yandan Ankara 
Valisi Tekin Alp, bâşkentte akaryakıt sıkıntısının 20 Marlta biteceği volunda kendilerine bilgi verildiğini öne sürdü. 
Alp, bu nedenle, bazı illerüz uygulanmaya başlanan karne yönetimine şimdilik başvurmayacaklarını söyledi. 
Vali Alp, THA muhabirine yaptığı açıklamada, "Biz gerekli önlemleri aldık. Bazı akar- 


yakıt istasyonlarında ticari araçlara öncelik tanınmasını ve bidonla 


benzin satışının yasak-Janmasını sağladık" 
dedi. | 
BELEDİYE 
OTOBÜSLERİNE 
HOCUM 
İstanbul'da akaryakıt darlığı yurttaşların zaten 


sayısı az olan belediye otobüslerine o yönelmelerine yolactı. İETT Ge- 


nel Müdür Muavini Suat Arık. THA muhabirine yaptığı açıklamada son günlerde belediye otobüslerine düşen yolcu sayısının yüzde 25 arttığını bildirdi. Arik, otobüs 
Jaşına ortalama 2 bin 133 
kişi düştüğünü ve bu sayı- 


mn rekor olabileceğini ifade etti 
SOVYETLER 


BİRLİĞİ'NDEN 
ALINACAK HAM 
PETROLLE İLGİLİ GÖRÜŞMELERİN 
BUGÜN BAŞLAMASI 
BEKLENİYOR 

Türkiye'ye döviz karşılığı 300 bin ton ham petrol satılması konusunda görüşmeler yapmak üzere Moskova'da bulu- 


lettiği 7 arkadaşımızı, 


rulmalıdır. 


16 Mart 1978 


16 Mart 1978 günü İstanbul Üniversitesi 
nden çıkarken faşist cinayet şebekelerinin kat- 


CEMİL SÖNMEZ HATICE ÖZEN BAKI EKIZ HAMIT AKIL MURAT KURT ABDULLAH ŞİMŞEK A.TURAN ÖREN 


Saygıyla anıyoruz. 
Arkadaşlarımızın katilleri yakalanmalı, arkalarındaki cinayet şebekelerihden hesap so- 


DEVRİMCİ GENÇLİK BİRLİKLEKİ 


nan Sovyetler Birliği Ankara Ticaret Müşaviri Kunmazenko bugün Ankara'ya geliyor. Kunmazenko, ham petrol satışı konusunda TPAO yetkilileri ile görüşmelerde bulunacak 

Ticaret Bakanlığı Müs teşarı Turgut Çarıklı Başkanlığındaki bir heyetin geçtiğimiz günlerde Moskova'da yaptığı görüşmeler sonunda, Sovyetler Birliği 'Ham Petrol İhracat Kurumu ile 1,2 milyon ton ham petrol alımı konusunda anlaşmaya varılmışlı 


. 
Kipriyanu 
Moskova'ya gidiyor 

LEFKÖŞECAM 
Kıbrıs Rum yönelimi lideri Spiros Kipriyanu' nun Mayıs ayında Rus ya'ya yapacağı yivarette yardım isteğinde bulunacağı öğrenildi. Kipriyanu'nun Moskova ziyare tinde vardım konusunda görüşmelerde — bulunacağin doğrulayan Rum kaynakları yardımın niteliği konusunda bir aciklamada bulunmadı. 
Bilindiği gibi Sovyet lor Birliği Kıbrıs sorununun çözümüniin, kendisinin de etkili olabileceği, uluslararası bir toplantıda ele alınması tezini savunarak toplumlararası görüşmeleri uzun bir süre- den beri baltalamaktaydı. Siyasal gözlemciler, Sovyetler Birliği'nin bu tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığını, bu nedenle de Kipriyanu' nün Moskova gezisininin sorunun çözüm güçleştireceğini belirtiyorlar. 


KAYIP— Şebekemi kaybettim. Hükümsüzdür. 
Tevfik DİNÇEL 
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Hatice Özen 
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A. Turan Ören 
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Kom 


istanbul'da kimlik bildirme süresi uzatıldı 


/Aydınlıkfğ 


Dağılan CENTO ve ihtiyaç 


(Baştarafı 1. sayfada) 


yararlanmaya çalışmakta ve bugün özellikle Orta Doğu'ya yüklenmektedir. Moskova yöneticileri, Avrupa'yı dize getirmek için, bugün Orta Doğu'yu denetim altına almaya büyük önem veriyor. Çünkü Orta Doğu, önemli deniz yollarının kesiştiği bir bölge olmak yanında, petrol deposudur. Batı Avrupa ülkelerinde enerji kaynakları içinde petrolün payı yüzde ellidir ve bu ülkelerde kullanılan petrolün yüzde yetmişi Orta Doğu'dan gelmektedir. (x) 

Sovyetler Birliği, Türkiye, İran ve Pakistan'ı beşinci kolları aracılığıyla açıkça "zayıf halkalar"' olarak ilan etmekte ve bu ülkelerde iç kargaşalık kışkırtmayı esas almaktadır. Sovyet yöneticileri, bunda başarıya ulaşmak için bazı kozlara sahip olduklarını düşünmektedirler. Bu kozlar şunlardır: 

1. Türkiye, İran ve Pakistan'daki yoksulluk, özellikle Pakistan ve Türkiye'deki ekonomik buhran. 

2. Bu ülkelerde Beluci, Kürt, Azeri meselelerinin kurcalanması ve milliyet kavgalarının kışkırtılması. 

3. Türkiye ile Kıbrıs ve Yunanistan arasındaki anlaşmazlıkların körüklenmesi. 

Sovyetler Birliği'nin siyaseti, özet olarak, ülkeler ve milliyetler arasında düşmanlıklar kışkırtmak ve ekonomik buhrandan kendi hege - monyasını kurmak için yararlanmaktır. 

İran ve Pakistan'ın CENTO'dan ayrılmasın- dan kısa bir süre önce yayına başlayan "Kürdistan'ın Sesi" adındaki korsan radyo, bölgemize yönelen tehdidin sahibini bir kere daha ortaya koymuştur. Şubat sonlarından beri Kürtçe ve Arapça yayın yapan bu radyo, açıkça Rusya' nın desteklediği bir "bahar ihtilalinin" propagandasını yapmaktadır. Radyo, Sovyetler Birliği'nin yardımıyla 20 milyon nüfuslu "'sosyalist" bir Kürdistan'ın kurulacağını söylemektedir. 

CENTO dağılmıştır , fakat Türkiye, İran ve Pakistan arasındaki dayanışma ihtiyacı, asıl bugün her zamankinden büyük bir önem kazanmıştır. Yalnız bu üç ülkenin değil, Orta Doğu' daki bütün ülkelerin ve halkların, Sovyetler Birliği'nin yayılmasını önlemek yanında, Arap topraklarının kurtuluşunu ve Filistin halkının milli haklara kavuşmasını desteklemek için birleşmeye ihtiyaçları vardır. 

İran Dışişleri Bakanı Kerim Sencabi bu ihtiyacı şu sözlerle dile getirmektedir : 

"Yakın komşumuz (Türkiye Kastediliyor) ` ile yapacağımız politik işbirliği bölgenin güvenliğini artıracak, süper güçlerin rekabetine izin vermeyecektir." (Günaydın, 14 Mart“"1979) 

Bugünkü Orta Doğu ve dünya gerçeği, Türkiye, İran, Pakistan ve bütün Orta Doğu ülkeleri arasında ittifak ve dayanışmayı zorunlu kılıyor. 
Sayın Kerim Sencabi bu ittifakın dayanacağı temeli ortaya koyuyor: Süper devletlerin rekabetine izin vermemek. 


(x) Bkz. "Petrol, Orta Doğu ve Sovyet Sosyal emperyalizmi", Türkiye gerçeği dergisi, sayı 
“1. Sayfa 18 


İSTANBUL(AA)j recek olan, mahalle muh- 


tarlarına kimlik bildirim 


İstanbul Sıkiyönetim süresinin 31 Mart Cuutanlığının 17 nu- marlesi gününe kadar maralı bildirisi gereğince uzatıldığı İstanbul Vali- 


dün saat 17,00'de sona cĄ- 


16 Mart 1978 
ÜĞD ve Kontrgerilla tarafından katledilen 


k i > 
Murat Kurt 


_ arkadaşlarımızın anısı mücadelemizde yaşıyor 


KATİLLER BULUNSUN HESAP SORULSUN İstanbul DGB Devrimci Gençlik Birliği 


Cemil Sönmez 


liğince açıklandı. 


Baki Ekiz 


Hamit Akıl 


DGB üyesi 


16 Mart 1976 


CEMIL SÖNMEZ 
HATICE ÖZEN BAKI EKİZ HAMIT AKIL MURAT KURT 


ABDULLAH ŞIMŞEK  A.TURAN ÖREN 


Kontrgerilla ve UGD tarafından katledilen 


arkadaşlarımızın katilleri yakalanmadı. 


Katiller bulunsun Hesap sorulsun! 
HUKUK DGB 


ABONE UCRETLERİ 


Yurt Dışı 24.6 sayfalar (Santimi) 250 lira 

357 sayfalar (Santimi) 300 lira 
30 DM Aylık Yawn ilanı (Santimi) 100 lira 
WPM alak (Yayın Sayfasında) 30 lira i0 DM o İK Dogum, Evlenme,Ölüm!5 Sm.) 350 lira 


ODM 1 Yallk 


ILAN TARİFESİ 


Kuçuk İlanlar kelimesi) | Slira 


ŞÖYLE DİYORDU: 


DEV-SOL 


(ASKICILAR)- 


ELAZIĞ HALKI DEV-SOL'CULARA 


"Fevzi Çakmak" 


gökteyıldız bırakmadınız” 


Bugünkü yazımızda 
, Dev-Sol'un, örgütlemek ve başlatmak gerektiğini söylediği "öncü Savaş'ın ve "iradi kadro eylemleri''nin neler olduğunu, Dev-Sol'cuların (o değişik alanlardaki faaliyetlerine bakarak görelim. 
DEV-GENÇ dergisinin 
2. sayısında kocaman bir 


başlık var: 
“Devrimciler, Elazığ, 

Malatya, Sivas, faşist 

çemberini kıracaktır"" 


Bunun altında da şu başlıklar yeralıyor: "Elazığ'da faşist işgali kıracağız" 
"Malatya'da o 'pasifist sol geleneği' kırdık" "Sivas'ta faşist terör 
© yenilecek" 
Sivas'ı, 


Elazığ'ı, Ma- 


latya'yı bir çırpıda faşist ilan eden Dev- Sol'un, buralarda neler yaptığını anlamak için Elazığ'da bir süre önceye kadar olup bitenleri ele alalım. 
"Göl t khz bırakmadınız” 
Dev-Yol içindeki bölünmede Elazığ'daki Dev-Yol taraftarlarının büyük çoğunluğu Dev-Sol yanında yer aldı. Dün açıkladığımız Ali Rıza Koşar cinayeti gibi birçok tertibin yaratıcısı olan karanlık kişilerin yönlendirdiği Dev-Sol'cular, uzun bir süredir Fevzi Çakmak 


Mahallesini işgalleri altında tutuyor, Alevi halkın yaşadığı, 


bu mahallede 


sürekli Alevi-Sünni ayrılığını körüklüyor, "'Alevilerin devrimci, sünnilerin gerici olduğu" propagandasını yapıyorlardı. Mahallenin giriş çıkışlarını kotrol ediyor, beğenmedikleri kişileri faşist diyerek dövüyorlardı. 

Dev - Sol'cular, birçok kereler kendi yarattıkları nedenlerle çatışmalar çıkartarak, polisin ve jandarmanın, mahalleye saldırmasına zemin hazırladilar. 

Dev - Sol'cular ayrıca, her gece mahalleden havaya yoğun ateş açarak gerginliği ayakta tutuyor, bir terör havası yaratıyorlardı. Geceleri sürekli silah takırtısından bıkan mahalle halkı Dev - Sol' 


culara şunları diyordu: 

"Sizi keskin nişancılar, Fevzi Çakmak'ta gökte yıldız bırakmadıniz” 

Dev - Sol'cuların Fevzi Çakmak'taki bu faaliyetleri, sıkıyönetimin tank ve buldozerlerle mahalleye girmesiy- le sonuçlandı. 


Bombalı pankartlar 


Dev - Sol'un “iradi kadro eylemleti'' dediği faaliyetlerin bir bölümünü ise belirli yıldönümlerinde bombalı pankartlar asma, bombalama, kurşunlama eylemleri oluşturuyor. 

19 Şubat günü ve 12 
Mart'ta Dev - Sol taraf- 


çıkartıyorlardı. 


“Çayan Mahallesi'nde arsa parselciliği ve saldırılar 


Birkaç ay önce, Kağıthane'de ,bir fabrikada jandarmayla çıkan çatışma haberiyle birlikte, gaze- 
*telerde "Çayan Mahallesi" diye bir yerden sözediliyordu. Jandarmayla çatışanların kaçtıkları Kagıthane Nişantaşlar Mahallesine, Dev - Sol'cuların verdiği addı bu. 

Bu Çayan Mahallesi de nereden çıkmıştı? Nişantaşlar Mahallesinde neler oluyordu? Dev - Sol' ün "'yaşasın gecekondu mücadelemiz" diye dergilerinde yazdığı mücadele nasıl bir şeydi? 


"GECEKONDUCULUK" 


Bilindiği gibi bazı "sol"' gruplar son yıllarda bir tür "gecekonduculuk" faaliyeti geliştirdiler. 
Bu gruplarin taraftarları uygun bir bölgeyi işgal ediyor, parselliyorlar. 
Burada ev yapmak isteyenler gecekondu Halk Komitesi'ne, kum, çimento, biriket ve öteki giderler için komitenin tespit ettiği miktarda para ödüyorlar. Yapım faaliyeti Komite'nin denetiminde oluyor, bu arada Komite başka grupların görüşlerini savunanlara arsa vermemeye özen gösleriyor. 
Başını sokacak bir dam altı edinme kaygısıyla da halk, yâpım süresince bunlara pek ses çıkartamiyor. Mahalleyi işgal eden grup denetimi elde tutuyor, istediklerini mahalleye sokmuyor, istediklerini mahalleden atıyor. Bu arada mahallede çeşitli toplantılar yapılıyor, yapımı yöneten grubun dernekleri için para toplanıyor. 


"NİŞANTAŞLAR'DA OLUP BİTENLER" 


Kağıthane Nişantaşlar Mahalleside uzun süredir bu "'gecekondu mücadelesi'' veren grupların faaliyet gösterdiği yerlerden biri. önce Halkın Yolu geldi, sonra bunların yerini TİKKO taraftarları aldı, en sonunda ise ma- 


halleye Dev- Sol'cular yerleşti. 
Dev - Sol, buradaki (o "gecekondu mücadelesi'' konusunda- 


ki tutumunu şöyle anlatıyor: 


Gecekondu mahallesini denetimleri altında (utan Dev 


"Belirli bir bölgede dahi olsa, devrimci mücadelenin başarısı, devrimci siyasi önderliğe ve kararlılığa bağlıdır. Halkın örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesi, asgari kitle bağı sağlanması için halkın somut taleplerine kayıtsız kalınmamalıdır. Fakat, bu mücadele anlayışı belirli devrimci amaçlar için kullanılmalı, amaç haline getirilmemelidir. Devrimci hareketin, kitle ilişkisi, kadro çalışması vs. açısından ele alınmalıdır. Aksi takdirde, varılan yer ekonomizm ve suni dengenin pekiştirilruesi olur. 
"(DEV - GENÇ, sayı: 2) 

Yani Dev - Sol şunu demek istiyordu: 

Halkla ilişki kurmak için, halknsomut talebi olan konut isteğini dikkate alalım, arsa işgal edip, gecekondu yapalım. yalnız gecekondu yapımını amaç haline getirmeyelim. Sonra evine giren halk bize pek ilgi göstermez, rahatı görünce düzenle daha çok uzlaşır. 
Bunun için görüşlerimizi yayma- ya, adam kazanmaya ve "vs." 
maddesinde belirttiğimiz işler (?) 
için çalışmaya önem verelim. 

Dev - Sol'cular pek haksız da değildi. Çünkü evi biten halk artık bunları pek dinlemiyor, yaptıkları toplantı ve eylemlere ilgi göstermiyordu. Dev - Sol'cular bunu önlemek için: de sürekli halkı jandarma ve polisle karşı karşıya getirecek birçok saldırı ve çatışma yaratarak, gerginliği ayakla tutmaya çalıştılar. Öteki gruptan kisileri "bozguncu" ilan ederek, halkı bunların üstüne kışkırttılar. DEV - GENÇ dergisinde şöyle deniyordu: 

“Oportünistler, gecekondu mücadelesini iç'ten parçalayabilmek amacıyla bir takım gerici istekler-- de bulundular... Bunu yaparken 'devrimciler para yemiş, rüşvet yemiş ,iltimas geçmiş" vs. gibi gerici propagandalar yaptılar. Sonunda gereken cevabı halktan aldılar. Daha sonra DY oportünistleri de dahil, bütün. oporlünist grupların, gecekondu mücâdelesinin baltalanmaması için, bölgeye alınmaması kararına varıldı." 


- Sol'cular, gerginliği avına tutmak için sürekli çatışmalar 


verince rehineyi bıraktılar. 


dınlık gazetelerini satan devrimcilerin üze 


diye iki genci kaçırıp, Çayan Mani alıp serbest bıraktılar 


sopa ve 


düler diye bıraktılar 


deri toplayan bir aracın önünü keserek "'oligarşinin mallarına el ko- 


aldılar. 


cadelesi''nin ve saldırıların başını ise ne oldukları, nereden geldikleri belli olmayan, işsiz,liseden beklemeli kişiler çekiyordu. 


y! 
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Dev - Sol'cular Nişantaşlar Mahallesini bir üs haline getirerek öteki gruplara ve çevredeki halka karşı da saldırılarda bulunuyorlardı. İşte bu saldırılardan birçok örnek: 

*Eylül ayında, Dev - Sol'un du- var yazılarını silen Halkın Kurtuluşu ve Halkın Yolu tarftarlarıyla çatışmaya girdiler. Bunları cezalandırmak için evlere ve kahvelere silahlı baskın yapıp bir kişiyi re hin aldılar. Devrimci Halkın Yolu taraftarları, çatışma sırasında aldıkları silahı Dev - Sol'culara geri 


*Kasım ayında Kağıthane başbayiini ve Nişantaşlar'daki bakkalları basarak bir daha Aydınlık 


salmamaları için tehdit ettiler, buldukları Aydınlık'ları götürdüler. 


* Mithat Kandemir adlı devrimcinin ölümü üzerine bildiri dağıtan devrimcilerin üzerine silah ve sopalarla saldırdılar 

*Maraş katliamını yazan Ay-Alibeyköy'de ne silah, bıçak ve bira şişeleriyle saldırdılar. Olay yerinde polis bir tabanca buldu ve elinde bıcak olan bir Dev - Sol'cuyu yakaladı. 

* Yine Kasım ayında, faşisttir 


kallesinde bir kuyuda işkence ettiler. Sonunda paralarını ve saatleri- 


+25 Kasımda evine gitmekte olan bir kişinin yolunu çevirerek zincirlerle yaraladılar. 

Aynı gün, yine evlerine gilmekte olan üç kişiyi, silah zoruyla ellerini duvara dayatarak, bayıltıncaya kadar dövdüler.. Sonra öl- 


* Yine Kurban Bavramında Emniyettepe Kur'an Kursu için yuyoruz" diyerek 33 adet deriyi 


Mahalledeki "gecekondu mü- 


ANAN 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tarları Istanbul'un çeşitli yerlerine altında Dev-Sol imzalı bombalı pankartlar astılar. Yine 
19 Şubatta lastikler yakarak yolları kapatıp, korsan eylemler yaptılar. 
» Dev-Sol taraftarları geçen yılın 1 Haziran'ın da Hüseyin Cevahir'in ölüm yıldönümü nedeniyle, İstanbul'daki Odakule İş Merkezi'ni kurşunlamışlardı. Bu yılın 
11 Mart Pazar günü bir 
bankanın kurşunlanması eylemini de cuların yaptığı yor. 


söyleni- 


Devrimci idd 

Dev - Sol'un iradi kadro eylemi dediği faaliyetlerin bir bölümünü de 
MHP ve Ülkücülerin binalarına ve faşist dedikleri kimselerin evlerine yapı- 


lan bombalı silahlı çatışmalar oluşturuyor. 
Dev - Sol'un "Devrimci 


şiddet kullanma"' dediği bu faaliyetler konusunda Gültepe semtine ilişkin olarak DEV - GENÇ dergisi şunları yazıyor: "Halkın desteği ile anti-faşist mücadeledeki yöntemler çeşitlilik kazanmış, duvarlarda yazılı 'faşist yuvaları devrimci 


şiddetle dağıtacağız" sloganının gerekliliğini, nasıl hayata geçeceğini sonuçlarını görmüştür halk", 

Dev -Sol taraftarları- 


nın "'iradi kadro eylemleri"' olarak siyasi suikastlare de başvurdukları öğrenildi. Bir süre önce 
MHP Beyoğlu İlçesi Muhasibi Hüsnü Tepe ile eski 1. Şube Müdürü Jgpz Aykutlu'nun öldürülmesi olayları, suikastlere kimse sahip çıkmadığın- dan MLSPB'nin üzerine kalmıştı. Ancak bu suikastleri Dev-Sol taraftarlarının işlediği söyle- 


niyor. 
Okullarda 


Dev - Sol'cular etkili olduğu okullarda sık sık bir bahane bularak boykotlar ilan ediyorlar. 
Öğrencileri zorla dersten çıkararak, kendilerine karşı çıkanları dövüyor, ölümle tehdit ediyorlar. 
Bütün bu eylemlerde de 
IGD ile tam 


bir işbir içindeler. 
Bu faaliyetlerini yogunlaştırdıkları İstanbul 


Teknik o Üniversitesi'nde sikiyönetimin ilan edildigi gün sabah gelip boykot ilan ettiler hemen çıkıp gittiler, bir süre de ortalarda ogözükmediler. 


Kışkırtıcı çağrılar 


Aslında İstanbul dışında pek güçleri olmayan 
Dev - Sol'cular Sıkıyönetimle birlikte "' savaşacagız" haykırışlarını yükselterek öteki gruplara kışkırtıcı çağrılar yaptılar. 

DEV - GENÇ'in 3. sayısında, özellikle Devrimci Yol'u hedef aldığı anlaşılan "Çağrı" yazısında şunlar deniyor: 

"Bir yanda Sol'un bir takım şaşkınları sıkıyönetim gazabına uğramamak için, bu dönemi sessiz sedasız atlatmak için tabanlarını ikna gayretinde iken bir yandan da sıkıyönetim demokratik olacak öte yandan başımı kaldırırsam sıkıyönetim balyozunu indirir korkusuyla (o sessizlik... 
Bugün Sol'a hakim olan budur. 

"DEV - GENÇ'in tavrı bu olamaz. DEV- 
GENÇ her şart altında sıkıyönetimin tüm haklarımızı gaspettiğini halk- 


Dev - Sol", 


tan gizleyemez. Ayrıca çok keskin birtakım gruplar kendilerini ne günlere saklıyorlar. Ne mücadele lirsiz!' 


Ayn, ayn beylikler 


Son olarak, Dev - Sol' cuların iç yapısına değinelim. Dev - Sol'cular kendi aralarında da zorbalık uyguluyorlar. örneğin, Dev - Sol'un kurduğu DEV-GENÇ Federasyonu'nun Başkanlığı’ 
ni yapan Bülent Uluer'i bir süre önce "kariyeristlik"'le suçlayarak, herkesin ortasında dövdüler ve aralarından attılar. 

Dev - Sol'cuların gevşek bir yapıları var. Grubun her ileri geleni çevresine topladığı tarftarlarla istediği gibi hereket ediyor. Dev -Sol içindeki bu grupçuklar ''Gemüdçüler", “sanayiciler'', “teknikliler” gibi adlarla anılıyor. 


edecekleri be- 


kk 


Yarınki yazımızda, adı birçok suikast, soygun ve bombalama eylemiyle duyulan MLSPB grubunu ele alacağız. Bu grubun uluslararası ilişkilerine değineceğiz. 


Terör ağının 
Türkiye kolu: 
MLSPB 


Dey-Sol” cular, 


Ayhan Aksoy'un esrarengiz ölüm 


Ayhan Aksoy'un intihar ettigini belirten gazeterin oküpürüyle, arkadaşlarının olaydan 54 gün sonra gazetelere verdikleri, A. Aksoy'un öldürüldüğünü belirten anma ilanı, 


zaman. 
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Bir öğrenci evinin 
3'üncü katından atlayarak intihar etti 


. Yıldız Mimarlık Mü. 
hendislik Okulu'nun son sınıfında okuyan Ayhan Aksoy (24) isimli bir öğrenci dün gece intihar etti. Kadıköy-Kuşdili Yalçınpak Caddesi İhlas Sokak 19/6 nolu apartmanın üçüncü katından gece saat 03.00 sıralarında kendini aşağıya atan 


Kadırga: Yurdunda öldürülen ER-DOĞAN ÇAMDAL. 


16 Ocak 1979 günü İstanbul'daki 
Kadırga Yurdunda Halkın Kurtuluşu taraftan Erdoğan Çamdal adlı öğren - ci öldürüldü. Aynı gece yurtta birkaç el silah sesi duyuldu. E, Çamdal'ın, birinci kattaki odada sandalye üstündeyken, dışardan açılan ateş sonucu pencerenin üst köşesine isabet eden bir kurşunla öldürüldüğü öne sürüldü. 
Gerçekten de söz konusu yerde dağınık bir şekilde üç kurşun izi vardı ve pencere camı kırılmıştı. 

Ancak olayın aslı öne sürüldüğün - den çok farklıydı. Polis yaptığı araştırmada E ,Çamdal'in | 5 metre mesafeden vurulduğunu ve I.kattaki odaya dışardan ateş edilmesinin çok zor olduğunu tespit etti, Halkın Kurtuluşu dergisi ise olaydan sonra çıkan sayısında Kadırga Yurdundaki olaya değinerek, Devrimci Yol'u, safların- daki provokatörü açığa çıkarmaya çağırıyordu. 


Olayın aslı ise şuydu; 

Bir süre önce yapılan seçimlerde Halkın Kurtuluşu ve Devrimci Yol ittifak yaparak yurt komitesi seçimlerini kazanmışlardı. Ancak Komite içinde daha sonra, özellikle Halkın Kurtuluşu hun yurtta uyguladığı çatışma körükleyici zorba ve kışkırtıcı tutumu yüzünden ayrılıklar çıktı, So nunda Dev-Yol'cular Halkın Kurtuluşu'nu Oo Komiteden o çıkardıklarını, yurtta nöbetleri de kendilerinin tutacağını açıkladılar, 

Ulay günü ise, yurdun üçüncü katında kimin nöbet tutacağı konusunda çıkan anlaşmazlık, Erdoğan Çamdalin öldürülmesine kadar vardı. Bundan sonra işe Dev-Sol'cular katıldı. 
Dev-Sol'cular İzmir'de yayınladıklan bildiride bunu şöyle anlatıyorlar: 

“Olay sonunda Halkın Kurtuluşu ve Devrimci Yol'dan arkadaşlar telaş içinde arkadaşlarımıza koşmuşlar, bu işin altından bizim kalkabileceğimizi söyleyip insiyatifi bize terketmişlerdir. Devrimd Sol'dan arkadaşlar da olayı üstlenip meseleyi dallandırmadan kapatmışlardır." 

Vev-Sol'cuların olayı kapatmaları ise birinci kata dört kurşun sıkıp,dışardan ateş edildiği süsünü vermekti. 


21. ocak. 


BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN 


o 


E. Çamdal yurdun üst katında öldürüldü, daha sonra 1. kata indirilerek, okla gösterilen odaya dört el ateş edildi ve E.Çamdal'ın dışardan açılan ateş sonucu oldürüldüğü öne sürüldü. Ancak birbirlerine güç gösterisine gırışen gruplar yayınladıkları bildirilerde olayı ayrıntılarıyla açıklayacaklardı. 


Kadırga Yurdunu kurşunlayan Dev-$ol tular: TAVRIMIZ SOL İÇİNDEKİ ÇATIŞMALARI ÖRTBAS ETMEKTİR 


Daha sonra olayı görüşen Halkın Kurtuluşu ve Devrimd Yol grupları Erdoğan Çamdal öldüren kişiyi provokatör"' ilan edip olayı kapatma konusunda anlaştılar, 

Ancak olay kapanmadı. Olaya karışan gruplar bu olayı birbirlerini suç - lama, birbirlerine güç gösterisi yapma aracı olarak kullanmaya ve karşılıklı bildiriler dağıtmaya bayladılar. 

Dev Sol'cuların Kadırga Yurdundaki olaylarla ilgili olarak dağıttığı, her cümlesi bir ibret belgesi olan bildiriyi burada aynen yayınlıyoruz. 

TÜM DEVRİMCİLERİN 

DİKKATİNE 

Geçtiğimiz günlerde Halkın Kurtuluşunun dağıtmış olduğu bir bildiride siyasi hareketimiz, Devrimci Yol basamak alınarak, provokatörlükle suçlanmaktadır. 
Tavrımız, sol içindeki silahlı çatışmaları anında örtbas edip oligarşiye koz vermemektir. Bildiride adı geçen olayda da böyle oldu. Olayın gelişimi kisaca şöyledir; 

İstanbul'daki bir yurtta yapılan komite : seçimlerinde D.Y., H.K. ve daha birçok siyasi yoğunluk birleşerek DEVRİMCİ SOL'Uun tek başına çıkardığı listeyi beş oy farkla: geçerek komite olmuşlardır. Daha sonra ortak liste çıkaran DY,HK taraftarları arasında, insiyatifi ele geçirmek amacıyla sık sık münakaşalar başlamış, bu tartışmalar o boyuta varmıştır ki aynı katta iki yoğunluk ta nöbet tutmaya başlamıştır. Yine bu nöbet tutma karşısında DY-HK arasında çıkan tartışma silahı çatışmaya dönüşmüş, olay sonunda HK'undan (....) ölmüş, bugün Devrimci Yol'un onayı da alınarak provokatör diye adlandırılan DY den (... .) yurttan kaçmıştır. Olay sonunda DY ve HK den arkadaşlar telaş içinde arkadaşlarımıza koşmuşlar, bu işin altından ancak bizim kalkabileceğimizi söyleyip insiyatifi bize terk etmişlerdir. DEVRİM-Cİ SOL dan arkadaşlar da olayı 


UNUTULMAYACAKSIN 


AYHAN 
AKSOY 


(NOSE eeeeesesse) 


1979 gecesi öldürülen arkadaşımızın 


anısını daima yaşatacağız. ` 


Milliyet:4840 


ARKADAŞLARI 


"Bilinmeyen Sol"' dizisi için araştırmalara başladığımızda, Dev - Sol'cuların bazı kişiler hakkında ölüm kararları aldığını öğrendik. Araştırmalarımızı daha da derinleştirdiğimizde, hakkında ölüm kararı alınan kişilerden birinin İDMMA öğrencisi Ayhan Aksoy olduğunu tespit ettik. 

Ayhan Aksoy, Devrimci Yol içindeki bölünme- 


de ilk başlarda 


Dev - Sol içinde yer almış, hatta 


Dev - Sol'un kurduğu DEV - GENÇ'in kuruluş ça- 


Aksoy 


da hiç bir görgü 


olanlar: | 
Bir ölüm 


ışmalarına katılmış, daha sonra ise Dev - Sol'dan ayrılarak, Dev - Yol'a geçmişti. 

Bu bilgiyi yılbaşında edinmiştik. 22 Ocak tarih-Ï gazetelerde ise üzücü bir haber okuyorduk. Haberde, "Ayhan Aksoy'un evinin üçüncü katından atlayarak intihar ettiği" yazılıyor, ailesinin evde bulunmadığı, annesinin ise Ayhan'ın ölüm korkusu içinde olduğunu söylediği belirtiliyordu. 

Ayhan Aksoy, cesur militan bir kişiydi. Olayın , tanığı yoktu. Bunlar olayın intihar olup olmadığı konusunda kuşkular yaratıyordu. 

Ne var ki, üç gün önce Milliyet gazetesinde ya- 
,yınlanan bir ölüm _ ilanı, bu kuşkuları bir ölçüde aydınlattı. Arkadaşları imzasıyla olaydan 54 gün sonra verilen ilanda, Ayhan Aksoy'un öldürüldüğü ve anıanın yaşatılacağı belirtiliyordu. 

Bir süre önce de bir günlük gazetede yeralan haberde, Ayhan Aksoy'un katilinin yakalandığı, katilin Halkın Kurtuluşu grubuna mensup olduğu ve .birgün önce Kadırga Yurdunda Halkın Kurtuluşu taraftarı E. Çamdal'ın ölümüne karşılık bu cinayeti işlediği belirtiliyordu. Ancak haberin doğruluk derecesi pek açıklık kazanmadı. 

İşte Ayhan Aksoy'un ölümü hakkında elde 


kararı, bir günlük gazetenin haberi ve bir ölüm ilanı. » 
A. Aksoy'un ölümünün ardındaki gerçekler ne- 


dir? Busoru ise hâlâ cevap bekliyor. 


üstlenip meseleyi dallandırmadan kapatmışlardır. Ama her nedense işin sonunda suç bize yüklen-, meye çalışılmaktadır. Sebebi açık, DEVRİMCİ SOL'un çığ gibi büyümesinden korkup onu yipratmak. DY ve HK ittifakını bir kişinn de ölümü ve bir kişinin de provokatör diye ad, landırılmasına rağmen devam ettirmek. 

Niçin Halkın Kurtuluşu, Devrimci Sol'u Provokatörlükle suçlamaktadır? 

Çünkü geçmişte DY içinde yer alan bizler ki, bu ayrılığın başını İstanbul'daki arkadaşlar çekmişlerdir. İstanbul'daki bütün yürüyüş ue mitinglerde "Ne A...erika Ne Rusya” sloganını attırmadık. Bu karar hareketimizin merkezinin aldığı bir karar olmasına rağmen Ankaradaki arkadaşlar ki, bunlar bugünkü hizibi oluşturmaktadırlar, buha uymuyorlar, karar kendilerine ait olmasına rağmen her mitingde bu slogan ilkesizliğini göstermişlerdir. Burada anlaşılması gereken noktalardan biri deH.K'nun eski kuyruk acılarını deşmesidir. 

Kaldı ki H.K. ayrılık öncesinde de sonrasında da bizim provoki? 
törlüğümüze ilişkin tek bir örnek 
veremez. Ama biz kendilerine 16 
Kasım Beşiktaş-Taksim Demokratik Üniversite yürüyüşü örneğini veririz. 

Bizim tespitlerimize göre aynı örgütlenmeyi savunan yoğunluklar bir gün ayrı dünyaları savunuyor görünseler de ittifakları geçicidir. D. Y. ve H. K. ittifakları zaman zaman çatışan ama ne olursa olsun birlik ilkesi altında örgütlenen bir ittifaktır. 

Bu olayda bizim dikkatimizi çeken bir ayrı noktada DY oportünizminin ilginç taurıdır. 

Bir siyaset kendi sempatizanını harcarken nasıl olur da bu kadar rahat olabilir. Sen bir sempatizanına görev ver ve ona ne olursa olsun bu katta nöbet tutacaksın de, olay patlak verince de sırf HK ile aran açilmasın diye bir insanı gözden çıkar veonun provokatör diye damgalanmasına göz yum. Bir devrimci, özellikle nöbet gibi bir askeri görevi verdiğin bir devrimci kaç yılda yetişir acaba? 


Bunu düşünüyor mu acaba Sayın DY'cular. provokatörlerin cezası Devrimciler tarafından 


verilir ve cezası ölümdür. Şimdi bir devrimci olarak sizler de bu “provokatörü"' bulup ona gereken cezayı vermelisiniz. Yaptığı işi DY adına Yapsa da, DEVRİMCİ YOL SEMPATİZANLARINA SESLENİYORUZ 

Bu tür bir olay heraniçimiz- den birinin başına gelebilir. 
Oportünist o şefleriniz heran size provakatör damgasının vurulmasma göz yumabilir. Geçmişe bir göz atın arkadaşlar, hepimiz DY içindeyken kime polis, kime provokatör diyorduk. Kimlerin sol içindeki çatışmalarına 'bunlar OLİGARŞİYİ soldan güçlendiriyorlar''diyorduk. 

Uzun sözün kısası maddi temeli olmayan hiç bir iddia ile uğraşmak istemiyoruz. Biz faşizme karşı mücadele ediyoruz ve bu konuda Türkiye'nin her yanında olduğu gibi İzmir'de de ağırlığımızı koyuyoruz. Zaten içinde? bulunduğumuz sıkıyönetim şartlarında kimin ne yaptığı gün gibi ortadadır. 

HALKIN KURTULUŞUNA TAVSİYEMİZ ANCAK ŞU OLABİLİR 

Baylar bu olaylar hakkında kesin bilginiz yoksa gelin sizleri aydınlatalım. Yoksa olmayan düşmanlar yaratıp ona "DON Ki ŞOT"ça saldırmayınız Bizleri bildiri basmakla, dağıtmakla meşgul etmeyiniz. Hele bu şartlarda bu tür polemiklerle uğraşa - cak ne vaktimiz ne de sabrımız var. 
KAHROLSUN PROVOKAS- 
YON 

VE 
MANTIĞI 

YOLUMUZ ÇAYANLARIN 

YOLUDUR. 

DEVGENÇYDE VRİMCİ SOL 


PROVOKASYON 


